Btsworkshop "overwegen”.

Ko je een middag etsen, zit je zowaar in een heus kunstproject. !

Dat zit Zo. Je weet natuurlijk dat er hard aan de nieuwe Ontmoetings-kerk gebouwd wordt: komende zomer
is het klaar. Dan moet er ook een kunstwerk in die nieuwe kerk te zien zijn. Dat kunstwerk moet nog
bedacht en gemaakt worden. Omdat we graag willen dat zo veel mogelijk mensen aan dat beeld meewerken,
hebben we samen verzonnen waar het beeld over moet gaan.

Dat weten we i het kunst werk tn de kerk zal gaaw over de Levensreis van ons allemaal.

Voor deze workshop is de vrang: hoe ziet jouw levensrels eruit?

Het is niet zo gek om over je elgen Levew te denken als over een reis: je weet wanneer je vertrokiken bent
(geboren) en waar je nu bent. Je weet dat je soms de zon in de rug hebt, dat je soms door moet gaan ook als je
moe bent. Je weet ook dat er tijd is voor samen zitten, Lachen, een spel. Ook weet je dat je soms alleen Zult
zijn, maar dat er steeds weer iemand voor je zal zijn. Verder weet je niet meer dawn dat er ooit een eind aan
die reis op aarde zal zijn. En dat je die reis zult gaan. Je hebt al herinneringen aan het stuk van de weg dat
Je tot nu toe hebt afoelegal. Je hebt vast ook dromen, en verwachtingen voor de toekomst. Over je weg naar de
horizow. En daarachter?

Als je zondagmiddag komt etsen dan gaan we je viagen een tekening te maken over jouw eigen reis. Dat

kunnen herinneringen zijn. Dat kan wezen het gevoel zijn dat je hebt als je denkt over hoe het tot nu toe is

gegaan met jou op deze wereld. Maar het mag ook gaan over wat je hoopt, denkt, weet over je toekomst.

Dat kawn op heel veel manieren.

- _Je kunt gebeurtenissen tekenen. Of een aantal gebeurtenissen bij elkaar of door elkaar heew.

- _Je kunt een landkaart maken, met een route, of bijzondere (zelfverzonnen) plekken, en ontmoetingen.

- _Je kunt een symbool bedenken voor hoe je je voelt over je Leven. Blij en gelukkig, bang of eenzaam.

- _Je kunt verzinnen of er een dier is waar jij op Lijkt: ben je een mol onder de grond, een kameleown, voel je
Je meer een vogel...

- _Je kunt over je Leven denken als over een spannend spel, als over een avontuur, als over een Reurslijf, als
over een moelizame tocht.

Ew dat is allemaal best te tekenen toch?  ( Een schiloer Chagall deed het zo...)

Heb je zelf heel andere
plannen of ideetn? DOEN!

_Je hoeft het nog niet te
verzinnen: zondagwmiddag is
00R Vroeg genoeg.

Als jullie zondag zorgen voor
tekeningen over je Levensrels,
dan gaan wij daarna
verzinnen hoe we tets van die
tekeningen in het kunstwerk
kunnen Laten zien.

we hebbew er zin in!  Tot
zondagwmiddag,
Marijiee en Leontien




