
Voorgangers: Jessica en Christa VESPER in de STILLE WEEK
Organist: Arie Metaal Woensdag 1 april 2026

19.30-20.00 uur
Ontmoetingskerk IJsselstein

De paaskaars brandt

Welkom - één kaars wordt aangestoken

Stilte

Opening:
v: Wie woont in de hoede van de Eeuwige,
a: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE MACHTIGE.
v: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen,
a: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN.

Drempelgebed (gezongen): ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’ 
(Taizé nr 3)

Psalmgebed - zingen: ‘Heer, toon mij uw genade’ (Psalm 6: 1, 2)
- lezen: Psalm 6:5-10 (NBV21)
- zingen: ‘Waar zijn ze die mij jaagden?’ (Psalm 6: 6)

Schriftlezing - Jeremia 17:5-10,14-17 (NBV21) 

Stilte -  een bij de lezing passende afbeelding wordt getoond op de schermen

Lied: - ‘Met de boom des levens’ (Lied 547: 1, 4, 5, 6)
 
Gebeden:

Avondgebed

Heer, mijn God, ik dank U dat deze dag voorbij is. Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat, 
uw hand heeft mij beschermd en bewaard. Vergeef mij mijn klein geloof en alle onrecht deze dag 
bedreven. Help mij allen te vergeven die mij onrecht deden. Laat mij in vrede slapen onder uw 
bescherming en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis. In uw handen leg ik allen die ik 
liefheb, dit huis, mijn lichaam en ziel. God, uw heilige naam zij geprezen. Amen.



Voorbeden

O God, wij bidden U overeenkomstig uw Woord, dat U ons zult maken als bomen geplant aan het 
water, die wortels uitschieten langs de beek. Wij bidden U om ons te helpen op U te vertrouwen, 
zelfs nu. O God, wij bidden dat U ons vertrouwen bent.

Omdat onze woorden zo schraal zijn, onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig, onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig, met menselijke warmte.

Daarom gedenken wij Jezus van Nazareth.

Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn, onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu, hebben wij een medestander nodig die liefde,
recht en trouw ons leert.

Daarom herinneren wij ons Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn, onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs, onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig, die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.

Daarom geloven wij Jezus van Nazareth.

Stilte – afgesloten met…

v: In uw hand leg ik mijn leven;
a:  HEER, TROUWE GOD, U VERLOST MIJ;
v: Ik vertrouw op de HEER;
a: IN UW HAND LEG IK MIJN LEVEN;
v: Bewaar ons als uw oogappel,
a: VERBERG ONS IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS.

v: Zoals Jezus ons heeft voorgezegd bidden wij…
a: Onze Vader…

Lied: ‘O liefde uit de eeuwigheid’ (Lied 561: 4, 5)

Zegenbede

v: De HEER zal ons zegenen en behoeden
a: EN ONS VREDE GEVEN. AMEN. 

Lied bij het uitgaan: ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ (Taizé 5b)


