
 Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf: Meinen Jesum laß ich nicht - 4 partita’s – J.G. Walther (1684-1748)

Meinen Jesum laß ich nicht,
weil er sich für mich gegeben.
Er ist meines Lebens Licht,
meinen Jesum laß ich nicht.

Ik zal mijn Jezus niet verlaten,
want Hij heeft Zichzelf voor mij gegeven.
Hij is het licht van mijn leven,
ik zal mijn Jezus niet verlaten.

- Welkom door de ouderling van dienst Jiska van der Schans
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: In dich hab ich gehoffet Herr - Johann Christoph Bach 
(1642-1703)

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Die niet loslaat wat zijn hand begon.
g. EEUWIG DUURT ZIJN TROUW!
v. …. 

       door Jezus Christus, onze Heer.
g. AMEN

- We zingen als aanvangslied: ‘Heer, ik hef mijn hart en handen’ (Psalm 25: 1, 2)
(We gaan zitten)
- Over deze dienst: inleiding op de doop
- We belijden ons geloof: Justin leest de belijdenis van zijn belijdenisgroep
- We zingen (staande): Wij geloven één voor één’ (Lied 344)

DOPEN
- Doopgebed
- Met de kinderen water uit De Bron halen om in doopvont te doen
- Vragen aan de doopouders Justin en Laura Teeuw-van Ginneken
- Doop van Livia Wilma Rolana Teeuw
- De doopkaars wordt aangestoken en overhandigd

Liturgie voor de viering van 
1 maart 2026, 2e zondag in de Veertigdagentijd
Liturgische kleur: wit

Doop van Livia Wilma Rolana Teeuw

Voorganger: ds. Bert de Wit
Lector: Jeannine Trautmann – de Bruin 
Organist: Jan de Geus

Thema: Zo dichtbij…

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terugkijken kan hier ook. 
Verzoek voor voorbede in de dienst? 
Mail het naar E diaconie@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

http://www.pgij.nl/
mailto:diaconie@pgij.nl




- Vraag aan de gemeente (we gaan staan):
  vg: Gemeente, wilt u dit kind als een kind van God in uw midden ontvangen, om samen met
            haar de weg van Jezus te gaan?
  gem: JA, DAT WILLEN WIJ 

- Danklied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79: 1, 4)
- Tijdens naspel wordt het doopsteentje met de naam van Livia naar het Stiltecentrum gebracht.

HOREN
- Gebed uit Kind op Zondag, door één van de kinderen
- Moment met de kinderen: ‘Reisbureau Warhoop’
- We zingen het projectlied: ‘Wij reizen veertig dagen’ (vers 1, 3 en 9 – melodie Lied 311)
(Het licht wordt door de kinderen meegenomen)
- Schriftlezing: Matteüs 17:1-9 (NBV21)
- We zingen: ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ (Lied 272: 1, 2, 4)
- Verkondiging
- We zingen: ‘Zoekend naar licht’ (Lied 1005: 1, 2, 5)

DELEN
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven: 
1e collecte: Meebouwen aan een stabiele samenleving in Libanon
De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan alleen academische kennis aan zo’n 600 
studenten. Naast vakken als bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen krijgen studenten 
ook geestelijke en psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en 
persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving. Wilbert van Saane en Mirjam 
Polak, uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in Actie, werken er als 
studentenpastor / bijbeldocent en docent psychologie. Samen helpen zij jongeren leiders te worden 
die een verschil kunnen maken. Student Alik vertelt: ‘Mirjam heeft me echt geholpen. Eerst durfde 
ik nauwelijks te praten, nu droom ik van een master én van het publiceren van mijn eigen werk.’ 
Haigazian is méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke 
betrokkenheid samenkomen. Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke 
werk.
2e collecte: beheer van de kerk

(Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.)

GAAN
- We zingen als slotlied (staande): ‘Geprezen zij God!’ (Lied 150a)
- Uitzending en Zegen. We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
(Wilt u de ambtsdragers gelegenheid geven als eerste de kerkzaal te verlaten?)
- Orgelspel: Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren - J.G. Walther



T U S S E N S P E L
Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein
Voor artikelen van maximaal 50 woorden.
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 18.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl, Marian van der Veen.

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren: 
 De collectezak die rondgaat 
 Digitaal bijdragen via GIVT 

Digitale collecte via GIVT app 
Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. 
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw 
bijdrage overmaken.
GIVT - 1e collecte = Diaconaal doel (hierboven in de liturgie toegelicht)
GIVT - 2e collecte = Beheer van de kerk
GIVT - 3e collecte = Zending en Bloemenbus (opbrengst wordt gelijkelijk over deze 2 
bestemmingen verdeeld)

Welkom
Vandaag mogen we een nieuw gemeentelid verwelkomen. Voor het eerst sinds ruim twee jaar 
wordt er weer een kind gedoopt in de Ontmoetingskerk. Haar naam is Livia (Wilma Rolana) Teeuw, 
zij is de dochter van Justin en Laura Teeuw-van Ginneken (Akkerwinde 6, 5120 HC Dongen). Op 
haar geboortekaartje staat geschreven: ‘Met verwondering ontvangen wij dit nieuwe leven, zo klein 
en zo vol belofte’. De geboorte van een kind is een hoopgevend teken in een wereld vol wanhoop.
Wij zoeken in deze veertigdagentijd ‘de weg van de hoop’, samen met de kinderen in de kerk. Jezus 
was en is voor zijn volgelingen de belichaming van hoop. Een stem uit de hemel had hem 
aangewezen: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon! In hem vind Ik vreugde. Luister naar hem!’ (Matteüs 17:7).

De koffie/thee wordt u aangeboden door Rob en Roelanda Teeuw
Vandaag wordt Livia, de kleindochter van Roelanda en Rob gedoopt. Om dit bijzondere moment met 
elkaar te vieren, nodigen zij u graag uit voor een kopje koffie/thee na afloop van de kerkdienst.
 
Bij de bloemschikking
De grote vaas wordt gevuld met water, bloemen en wilgentakken. Zand en stenen benadrukken de 
berg. De zuidenwindlelie doet ergens denken aan een vogelnestje waarin telkens een bloemetje zich 
opent. Een andere naam voor deze bloem is vogelmelk. De bloem staat symbool voor onschuld en 
zuiverheid; de intenties van de drie metgezellen waren goed. De bandwilg wordt geassocieerd met 
groeien en vertrouwen. Een wilgentak die je in de grond steekt groeit in korte tijd uit tot een boom. 

Drie bloemen, symbool voor drie vrienden die zorgen, meedragen met de vriend 
op diens onbekende weg in vertrouwen groeien

Kindernevendienst
Nadat Livia is gedoopt en na een bezoek aan Reisbureau Warhoop, is er vandaag kindernevendienst 
voor kinderen van groep 1 t/m 8.  Het verhaal staat in Matteüs 17:1-9. Jezus gaat met drie leerlingen 
een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden 
wit als het licht. Mozes en Elia verschijnen aan Hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’

Vandaag avondmaalsviering in Ewoud
In het kerkdienstenrooster in Samenspel staat abusievelijk vermeld, dat op zondag 15 maart in 
Ewoud het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Dit klopt niet, het moet zijn: zondag 1 maart 
(vandaag!), om 15.00 uur, avondmaalsviering in Ewoud o.l.v. ds. Bert de Wit.

Beschikbaarheid voorgangers

mailto:tussenspel@pgij.nl
https://www.pgij.nl/


Van maandag 2 tot woensdagmorgen 4 maart verblijft ds. Bert de Wit in het klooster. Pastor 
Jeanette Vos is wel aanwezig. Voor pastorale zorg kan men zich ook wenden tot het meldpunt 
pastoraat (zie onder). 



Ook dit jaar gaan we weer samen op een superleuk en gezellig kamp! 
We hebben een programma voorbereid met sport & spel, ontspanning en inspiratie! Daarin maken 
we onderscheid tussen jong en wat ouder! Kom jij ook?!
Voor wie is het? Voor alle jeugd vanaf groep 8. Wanneer is het? Van vrijdagavond 10 april t/m 
zondagmiddag 12 april. Waar is het? Het Eekhuus, Vierhouten. Wat kost het? De eigen bijdrage is 
€35,- per persoon. Informatie over de betaling volgt na de aanmelding. Aanmelden? Top! Dat kan 
via www.pgij.nl/kamp Jessica & Jiska.

Taizé reis
Van 26-4 t/m 3-5 verblijven wij weer in Taizé. Als je tussen de 15 en 25 jaar bent zou je mee kunnen. 
In Samenspel kan je meer lezen. Je mag ook bellen of mailen dan leggen wij het uit. Je mag/kan ook 
andere jongeren meenemen. Graag opgeven voor 14 maart. We horen graag van jullie. E 
hverweij15@kabelfoon.nl of T 06 28886693 Herman en Ingrid Verweij.

Verkoop kaarten
Op 15 maart a.s. (na de GA-viering) is er weer gelegenheid om wenskaarten te kopen met opbrengst 
voor het goede doel: (SUN Lekstroom). Zoals u wellicht nog wel weet helpen zij mensen in onze 
omgeving die in urgente financiële noodsituaties terecht zijn gekomen (met o.a. renteloze leningen), 
zodat die niet tussen wal en schip terecht komen. U kunt op de tafels maar liefst zeven unieke, 
handgemaakte exemplaren uitzoeken voor maar 10 euro! Vergeet daarom niet om contant geld mee 
te nemen: er is ruim wisselgeld aanwezig. Mocht u op de verkoopdag niet aanwezig kunnen zijn… 
In de kaartmolen in de Ontmoetingsruimte zijn uiteraard ook allerlei kaarten te vinden. Dan is de prijs 
wel zes (en geen zeven) stuks voor 10 euro, die u dan kunt betalen via het rode kasje dat aan de 
molen hangt. U vindt veel blanco kaarten geschikt voor allerlei gelegenheden, maar ook 
wenskaarten voor sterkte, beterschap, felicitatie of condoleance. Ik zie u graag op 15 maart, Chrissy.

Paastour 2026 Charis Music komt 25 maart naar IJsselstein
In de Ontmoetingskerk te IJsselstein nemen zij bezoekers mee in het verhaal van Jezus. Een verhaal 
dat vandaag nog steeds spreekt. Over loslaten en volgen, over vertrouwen wanneer de weg donker 
wordt, en over leven dat sterker blijkt dan de dood. Met als titel “Waarom huil je? Jezus leeft!” 
nodigt Charis Music iedereen uit om samen stil te staan, te luisteren, te zingen en te beleven. 
Praktische informatie: Tickets zijn te bestellen via: https://eventsforchrist.nl/evenement/charis-music-
paastour-2026 Datum: Woensdag 25 maart. Zaal open: 19:00. Start concert: 20:00 Locatie: 
Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 IJsselstein. Kosten: 18,50 euro. Groet, Betty Roodenburg

Met zachte verwondering
In IJsselstein is sinds enkele maanden een project gaande, speciaal voor mensen met beginnende 
geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Elke maandagmorgen geeft een kunstenaar van 10.00-
12.00 uur een workshop in Museum IJsselstein en dat kan zijn kunst, muziek, dans en verhalen. Eén 
serie workshops is inmiddels achter de rug en was zo bijzonder dat de bekendheid van dit project 
uitgebreid wordt naar de kerken want ook hier zijn mensen met beginnende geheugenproblemen 
en hun mantelzorgers. De tweede serie workshops start op 2 maart en eindigt op 18 mei 2026.Op 
www.metzachteverwondering.nl is meer informatie te vinden en tevens een aanmeldformulier. Stap 
over de drempel en kom een keertje meedoen. Marijke Maris-Baan

Agenda
Zo 1/3 15.00 uur Ewoud Avondmaalsviering 
Wo 4/3 20.00 uur Moderamen 
Do 5/3 10.00 uur Inloopmorgen 
Do 5/3 13.30 uur Verliescirkel 
Do 5/3 19.15 uur St. Nicolaas Basiliek Stadsgebed IKO
Vr 6/3 20.00 uur Meetingpoint 
Za 7/3 18.30 uur Ewoud Weeksluiting
Zo 8/3 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Peter van der Schans

http://www.metzachteverwondering.nl/
https://eventsforchrist.nl/evenement/charis-music-paastour-2026
https://eventsforchrist.nl/evenement/charis-music-paastour-2026
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