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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
- We gaan staan 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
- We zingen als aanvangslied: ‘Rond het licht dat leven doet’ (Lied 287: 1, 2, 4 en 5)  
- We gaan zitten 
- Over deze dienst… 
- Gedicht in het kader van Israëlzondag - door Eise Jongsma HIJ DROEG ONZE SMERTEN 
  (Jacobus Revius - 1585–1658) 
 
't En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruysten 
Noch die verraderlijk u togen voor ’t gericht, 
Noch die versmadelijk u spogen in ’t gezicht, 
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten*, 
 

’t En zijn de krijgslui niet, die met hun felle 
vuisten, 
De rietstok hebben, of de hamer opgelicht, 
Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, 
Of over uwe rok t’saam, dobbelden en tuysten, 
** 
 

Ik ben ’t  ô Heer, ik ben ‘t die u dit hebt 
gedaan, 
Ik ben de zware boom die u had overlâen, 
IK ben de taaie streng, waarmee gij ging 
gebonden, 
 

De nagel en de speer, de gesel die u sloeg 
De bloed-bedropen kroon die uwe schedel 
droeg: 
Want dit is al geschied, helaas! om mijne 
zonden. 
 
 

 

* puysten= miltvuur virus; **tuysten=tossen, kruis of munt 
 
- We zingen: ‘Jubel, jubel, dochter Sion’ (Lied 879)  
- refrein gemeente, coupletten voorganger (maar er mag meegezongen worden!) 
- Smeekgebed met als gezongen responsie: ‘Heer, ontferm u’ 
- We zingen als loflied: ‘Laat ons de Heer lofzingen’ (Lied 864: 1, 2 en 5) 
 

  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
2 oktober 2022, 3e zondag van de herfst, 
Israëlzondag 
Liturgische kleur: groen 
 

Voorganger:  prop. Martin Brederoo 
Lector:  Jeltje Boer 
Organist:  Eugène Broekman 
 

  

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: ‘Abraham, Abraham’ (Lied 805) 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
 
- Eerste Schriftlezing: Jesaja 25:6-12 (NBV21) - door lector 
- We zingen: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ (Psalm 87) 
 

- Tweede Schriftlezing: Lucas 14:12-24 (NBV21) - door lector 
- We zingen: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ (Lied 388) 
 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel 
- We zingen: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ (Lied 992) 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet: 
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
- Aankondiging van de collecte:  
 
- 1e collecte: Kerk en Israël. De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel 
  onderdeel van de eigen identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël. De kern in de  
  relatie is: gesprek en ontmoeting. Met uw bijdrage maakt u deze activiteiten gericht op leren van  
  de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.  
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Geprezen zij God’ (Lied 150a) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Vandaag gaat onze waarnemend pastor Martin Brederoo voor in de Ontmoetingskerk. Een mooie 
manier om hem wat beter te leren kennen. Het is de eerste zondag in oktober, dan wordt in de 
Protestantse Kerk bijzondere aandacht geschonken aan de verbondenheid van de kerk met het volk 
van Israël. Ook in deze dienst zal dat het geval zijn. 
 
Kindernevendienst 
Op de kindernevendienst worden verhalen verteld uit Bijbel Basics. Deze zondag is de eerste zondag 
van een serie verhalen uit Marcus.  Marcus 10:13-16 staat centraal: Jezus zegent kinderen, en hij 
zegt dat je als een kind moet openstaan voor Gods nieuwe wereld (zijn koninkrijk). 
 
Even afwezig 
Van maandagmiddag (3 okt.) tot woensdagmorgen (5 okt.) verblijf ik (BdW) weer in de Abdij van 
Berne, als begeleider van een retraitegroep in het kader van de jaargang ‘Zorg voor de ziel’. 
Woensdagmiddag hoop ik weer terug te zijn. Collega Martin Brederoo is deze dagen beschikbaar 
voor pastorale zorg. 
 
Wie komt de crèche versterken? 
We zijn op zoek naar mensen die af en toe in de crèche dienst willen doen. 
Informatie of aanmelden kan bij mij persoonlijk of via E. duuren002@kpnmail.nl 
Cor van Duuren. 
 
Zin In Film 
Donderdag 6 oktober 19:30 uur kijken we naar de film The Children Act. Hierin 
speelt Emma Thompson een rechter die uitspraak moet doen in de zaak van een 
17-jarige jongen die een levensreddende bloedtransfusie weigert. Een mooie film 
met morele dilemma's om over na te praten o.l.v. Nel Rijneveld-Schep.  
Aanmelden: via E. zin@pgij.nl of bij Marijke van den Berg, T. 030 6884113. 
 
Vrijdag 7 oktober verzorgt de Christelijke Oratorium Vereniging IJsselstein een bijzonder duo-
concert.  
Uitgevoerd worden: 
- Stabat Mater van J. Haydn  
- Every Purpose under the Heaven van H.Goodall. Deze componist is als eregast aanwezig bij  
deze Nederlandse première.  
Wilfred Kemp verzorgt de inleiding op beide oratoria. 
Locatie: Nicolaasbasiliek, St.Nicolaasstraat 12, 3401 BS te IJsselstein 
Aanvang: 20.00u.  
Kaarten à €25,- verkrijgbaar via E. kaartencov@gmail.com 
 
Vespers in de Basiliek  
Op zaterdag 8 oktober, om 19.00 uur zal de Schola Nicolaï de laatste Vespers zingen in de Basiliek. 
Opnieuw beginnen na de coronapandemie bleek voor de meeste zangers om diverse redenen niet 
meer haalbaar. 
We nemen afscheid met koffie en thee waarbij we nog wat kunnen napraten. Jan Lippus. 
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Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week in de Ontmoetingskerk: 
Wo 5/10 19.30 uur Grote kerkenraad (v.a. 20.30 uur visitatie classispredikant) 
Do 6/10 10.00 uur Inloop 
Do 6/10 19.30 uur Zin in film – The Children Act, o.l.v. Nel Rijneveld-Schep 
Za 8/10 16.00 uur Orgelconcert koraalvoorspelen in Ontmoetingskerk 
Zo 9/10 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
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