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VOORBEREIDEN 
De lampen in de kerk zijn gedempt. 
De Paaskaars brandt. 
Bij binnenkomst is het stil in de kerk. 
 

Gebed 
 

Stilte 
 

Voorganger:  
Vandaag stappen we spiritueel 
mee met de Heer  
langs zijn opgaande kruisweg,  
een tocht met vallen en opstaan,  
het lijden dragend  
tot we  
het Eeuwige Licht  
mogen aanschouwen  
 

Stilte 
 

Kwartet: Lied 529: 1 en 2 Mijn dienstknecht mijn geliefde (lied van Jesaja) 
 

We kijken naar de bloemschikking 
Het is stil geworden, 
Pijnlijke stekels en 
Bloemen bloedrood bij het kruis 
  
LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT 
Jesaja 52: 13 – 53: 12 
Kwartet Lied 529: 3, 4, 5 en 6  Dat hebben onze ogen (Lied van Jesaja) 
 

EVANGELIELEZING  
Mattheüs 26: 36-56 
We zingen Lied 560: 1, 2 en 3 Hij ging de weg zo eenzaam 
 

DE KRUISWEG (uit ‘De weg naar Golgotha’ met schetsen van Ad Haring en woorden van Mieke 
Kerckhof) 
 

Jezus wordt ter dood veroordeeld 
Stilte 
Kwartet Lied 300b: 1 God van ons leven, open ons hart 
We zingen samen: Heer ontferm u! 

Viering beschikbaar 
19.30 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  

Liturgie voor de viering van 
3 april 2026, Goede Vrijdag 
Liturgische kleur: paars 
 

Voorganger: Pastor Jeanette Vos-Spek 
Lector:  Peter de Bruin-Trautmann 
Woorden bij ‘De weg naar Golgotha’:  
  Ellen de Wit en Richard Visscher 
Organist:  Arie Metaal 
Kwartet: Leontien Kurpershoek, Marieke ter Horst 
  Menso Bosma, Eugène Broekman 
Voorbereiding:  Leontien Kurpershoek beeldmateriaal) 
 
 
 
 
  

http://www.pgij.nl/


 

 
 
Jezus neemt het kruis op zijn schouders 
Stilte 
Kwartet lied 300b: 2 Over het onschuldige bloed op aarde 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis 
Stilte 
 

Jezus ontmoet zijn moeder 
Stilte 
Kwartet lied 300b: 3 Over alle kinderen voor wie geen plaats is, 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen 
Stilte 
Kwartet lied 300b: 4 Over wie een zwaar lot moeten dragen 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Jezus valt voor de tweede keer 
Stilte 
 

Jezus troost de wenende vrouwen 
Stilte 
Kwartet lied 300b: 6 Over de mensen die worden vergeten, 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Jezus valt voor de derde keer 
Stilte 
 

Jezus wordt van zijn klederen beroofd 
Stilte 
Kwartet 300b: 5 Over degenen die worden vervolgd, 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Jezus wordt aan het kruis genageld 
Stilte 
 

Jezus sterft aan het kruis (na de titel wordt de paaskaars wordt uitgeblazen) 
Stilte 
Kwartet lied 300b: 7 Over wie leven in angst, pijn en zorgen, 
We zingen samen: Heer ontferm u! 
 

Jezus wordt van het kruis genomen 
Stilte 
 

Jezus wordt in het graf gelegd 
Stilte 
We zingen Tussentijds 155: 1, 2 en 3 Graan dat in de aarde 
[Op de melodie van lied 652] 
 

1. Graan dat in de aarde,  
in het graf neerdaalt, 
is als zaad, dat stervend 
naar de morgen taalt. 
Liefde staat op, 
al sliep zij totterdood. 
Liefde groeit als koren, 
halmen groen en groot. 
 

2. Met geweld begraven 
werd de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Jezus is dood, 
Geen weg lijkt meer te gaan 
Liefde groeit als koren, 
Als het groene graan. 
 

3. Zaad van God, verloren 
In de harde steen, 
en ons hart, in doornen 
Vruchteloos alleen, -  
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde groeit als koren, 
als het groene graan. 
 

 

We verlaten in stilte de kerk. 
 

Volgende samenkomst is de Paaswake op Stille Zaterdag om  22.00 uur 


