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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de ouderling van dienst, Licia Joosse 
- Toewijding door stil gebed (aansluitend zingen we het aanvangslied). 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan – handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- We zingen als aanvangslied: ‘Denk aan ’t vaderlijk meedogen’ (Psalm 25: 3, 4) 
- Groet, bemoediging: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die niet loslaat wat zijn hand begon. 
g. EEUWIG DUURT ZIJN TROUW! 

 
- We zingen als drempelgebed: ‘Wek mijn zachtheid weer’ (Lied 925)  
- 1e keer door kwartet, 2e keer door allen 

 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
3 december 2023, 1e zondag van Advent 
Liturgische kleur: wit 
 

Doop van: Duuk Teun Ivar Legué 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Bas Kraaijeveld 
Organist:  Eugène Broekman 
Vocaal kwartet: Eugène Broekman, Menso Bosma,  
 Leontien Kurpershoek,  
 Marieke ter Horst 
 

Thema:   ‘Weet je hoe laat het is?’ 
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(We gaan zitten) 
- Aansteken van de 1e adventskaars: door Amber 
- Kennis maken met de klokkenmaker 
- Projectlied: ‘Alle dagen, alle nachten’ (refrein en 1e zondag) 
 

 
Zondag 1: 
Als je weet dat hij zal komen, 
maar je weet nog niet wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 
 

 
 
 
 

 
DOPEN  
- Over deze dienst: inleiding op de doop 
- We zingen als geloofsbelijdenis (staande): ‘Ik geloof in God de Vader’ (Lied 340b) 
- Doopgebed 
- Gesprek met de kinderen (die naar voren mogen komen) 
- Met Cas en Fine water halen om in doopvont te doen 
- Persoonlijke bijdrage van de ouders 
- Vragen aan de doopouders, Ivar en Maritza Legué-Oostenenk 
- Doop van Duuk Teun Ivar Legué 
- Doopkaars word aangestoken en overhandigd 
- Vraag aan de gemeente (we gaan staan): 

v. Gemeente, wilt u dit kind als een kind van God in uw midden ontvangen,  
    om samen met hem de weg van Jezus te gaan? 
g. JA, DAT WILLEN WIJ 

 
- We zingen: ‘Welkom, welkom in ons midden’ (Zingende Gezegend 236: 1, 2, 4) 
 

1. Welkom, welkom in ons midden, 
    welkom, nieuw geboren kind, 
    hier mag jij met ons aanbidden 
    God die mensen zoekt en vindt. 
 

2. Welkom, welkom in ons midden, 
    welkom, nieuwgeboren kind, 
    hier mag jij het licht aanbidden 
    dat de duisternis verblindt. 
 
 

    

4. Welkom, welkom in ons midden, 
    welkom, nieuwgeboren kind, 
    hier mag jij de Naam aanbidden 
    die met jouw naam zich verbindt. 
 

(We gaan zitten) 
- Tijdens naspel wordt het doopsteentje met de naam van de dopeling naar het Stiltecentrum 
  gebracht. 
 
  



 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- We zingen (kinderlied): ‘Het licht is ons voorgegaan’ (Lied 285) 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
- Schriftlezing: Marcus 13:24-37 (NBV21) 
- We zingen: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (Lied 433: 1, 3, 5) 
 
- Verkondiging 
- Vocaal Kwartet zingt: ‘Es ist ein Ros entsprungen’, Hugo Distler (1908-1942) 
 

1. Es ist ein Ros entsprungen 
   Aus einer Wurzel zart, 
   Wie uns die Alten sungen, 
   Von Jesse kam die Art 
   Und hat ein Blümlein bracht 
   Mitten im kalten Winter, 
   Wohl zu der halben Nacht. 
 

5. So singen wir all’ Amen, 
   das heißt: Nun wird’ es wahr, 
   das wir begehr’n allzusammen: 
   O Jesu, hilf uns dar 
   in deines Vaters Reich! 
   Darin woll’n wir dich loben: 
   O Gott, uns das verleih! 
 

 
DELEN 
- Wij gedenken: Jannigje Donkervoort-van Veen (*7 augustus 1923 - †18 november 2023) 
- Moment van stilte 
- Het gedenksteentje wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- De bloemengroet 
(Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.) 
 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e Collecte: Nieuwe kansen straatkinderen Oeganda. 
  In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door  
  volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld.  
  Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Het  
  resultaat van deze manier van werken? Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun  
  geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal  
  niet terug naar de straten van Kampala. 
- 2e Collecte: Beheer van de kerk 

 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Ga, stillen in den lande’ (Lied 440: 1, 2, 3) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Het is de eerste zondag van de Advent, een tijd van verlangen en verwachting. Terwijl wij in de kerk 
toeleven naar het feest van de geboorte van Jezus, mogen we een kindje dopen. De dopeling is 
Duuk Legué, zoon van Ivar en Maritza Legué-Oostenenk, (Boveneind ZZ 49, Benschop) en broertje 
van Cas en Fine. In de Schriftlezing (Marcus 13:24-37) horen we hoe Jezus zijn volgelingen 
aanspoort om waakzaam te zijn en de moed er in te houden, want de ellende van deze wereld is 
niet het laatste – er komen andere tijden! Als straks het kerstkind wordt geboren weten we hoe laat 
het is. 
 
Kindernevendienst 
Er is vandaag kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8. In de kerk maken de kinderen 
kennis met de klokkenmaker die alles weet van hoe laat het is. Dat is toevallig ook het thema van 
deze periode van Advent en Kerst: ‘Weet je hoe laat het is?’. In de kindernevendienst wordt 
hetzelfde verhaal verteld als in de kerk wordt gelezen: Iemand gaat op reis en laat het beheer van 
zijn huis over aan zijn bedienden. De deurwachter krijgt de opdracht op de uitkijk te staan, om te 
zien of de reiziger al terugkomt. Zo waakzaam als die deurwachter is, zo kunnen mensen ook 
wachten op de komst van de Heer. 
 
Bij de bloemschikking 
Symboliek: De richting van de wegwijzer wordt naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God 
gezonden zijn. De weg die we gaan is donker. De guirlande wordt gemaakt van beukenblad, 
beukennootjes en eventueel gedroogde materialen uit de tuin zoals hortensia en ‘vleugeltjes’. De 
meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.  
Symboliek materiaal: Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein 
en nietig. De beuk verbindt de aarde met de hemel. De gedroogde materialen herinneren ons aan 
een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.  
Symboliek kleur: De weg is donker, de zon is verduisterd. 
 
Adventsvespers 
Tijdens de adventsweken zal elke woensdagavond, van 19.15 tot 19.45 uur een vesperdienst 
worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Omdat de 4e adventsweek maar een halve dag duurt, 
zullen er drie vespers worden gehouden: op 6, 13 en 20 december. We komen bijeen voor een 
moment van verstilling, gebed, een lezing en een lied. Iedereen is van harte welkom. 
 
Adventsproject voor thuis 
Zondag 3 december is het eerste advent. Bij het project 'Weet jij hoe laat het is?' hoort een 
projectboekje voor thuis. Dit boekje is bedoeld voor kinderen van de basisschool en sluit aan bij de 
kindernevendienst. Wilt u het boekje digitaal ontvangen, dan mag u een mailtje sturen naar  
E. miekedegoeij1@gmail.com 
 
Vandaag is er na de dienst weer een mogelijkheid om kaarten te 
kopen, met opbrengst voor Sun Lekstroom. Ze liggen voor u uitgestald 
op twee tafels in de Ontmoetingsruimte, en er is iemand met wisselgeld.  
Normaliter 6 voor 10 euro, maar vandaag koopt u 7 van die prachtige 
kaarten voor 10 euro, of 3 voor 5 euro.  
Er zijn ook (voor diverse gelegenheden) ‘krijgertjes’ te koop voor elk 
aannemelijk bod, en echte Hallmarkkaarten voor maar 1 euro (100% 
voor Sun Lekstroom)! Tot straks?! Chrissy. 
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Adventskalenders 
Op 3 december zijn er weer Advents kalenders te koop zijn na de kerkdienst.  
De kosten van de kalenders zijn 2 euro waarvan 1 euro naar de voedselbank gaat. 
 
Vandaag is het Dag van de Rechten van de Mens 
Na de dienst kan worden geschreven naar mensen die gevangen 
zitten, bedreigd worden of ander onrecht is aangedaan en die 
onschuldig zijn. Amnesty International komt samen met u voor hen in 
actie door het schrijven van brieven en groetenkaarten. Schrijft u 
mee? U kunt ook een schrijfpakket meenemen om thuis te schrijven. De brieven kunnen bij ons 
worden ingeleverd of worden opgehaald. Instructies zitten erbij.  
 
Kerk op Schoot-viering op zondag 10 december:  "Iedereen is blij!" 
Welkom in deze viering voor onze allerkleinsten. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje(s), zusje(s), 
opa en oma ook komen! En vriendjes en vriendinnetjes. Op zondag 10 december gaan wij samen 
zingen, bidden en iets leuks doen. Ben jij er ook? De viering begint om 9 uur in de kerkzaal. En 
daarna vieren we verder in de ontmoetingsruimte. 
 
Sterren die schitteren in de tijd van Advent en Kerst 
Heeft u ze al gezien? De sterren aan de muur in de ontmoetingsruimte. Ze nodigen uit om op weg 
te gaan naar Bethlehem. Ontworpen, getekend en gekleurd door deelnemers van de Mandala-
groep, die maandelijks bijeenkomt in de Ontmoetingskerk. 
 
Seniorenadvent zaterdag 16 december a.s. 
Aanvang: 15.30 tot 17.00 uur.  Iedereen vanaf 65 jaar is welkom.  
Programma: ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. Vesper in de kerk, drankje en broodmaaltijd in 
de Ontmoetingingsruimte.75-plussers zijn zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd.  
Opgeven kan nog tot 10 december a.s. via E. dienen@pgij.nl of T. 06 1209 2604. 
Jannie Schimmel, namens de diaconie. 
 
Oud-papieractie OPA 
Op maandag 18 december wordt er weer oud-papier geladen.  
De container staat dan maandag omstreeks 10.00 uur bij de berging.                                                                              
Johan Kamperman. 
 
Chauffeurs gevraagd voor het rondbrengen van de kerstattentie 
Ieder jaar organiseren de diaconieën van IJsselstein de kerstpakkettenactie. Dit jaar in de vorm van 
bonnen van een supermarkt en een tasje met producten. Wilt u ons maandagavond 18 december 
meehelpen met het rondbrengen van een aantal enveloppen en tasjes.  
Wij starten om 19:00 uur in het Kruispunt. Als u mee wilt helpen, dan kunt u dat doorgeven aan 
Ernest Kaiser, diaken van de Ontmoetingskerk. E. kaiser@casema.nl of T.  06 1049 1005 
 
Wie wil ons helpen bij het rondbrengen van enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2024 in de 
periode van 13 tot 27 januari? 
Heeft u ons afgelopen jaar geholpen? Zou u mij willen laten weten of u dit jaar weer kunt helpen? 
Voor vragen of aan-/afmelden neem contact met: Esther Elbers-Boeter 
E. e.boeter@gmail.com T. 06 5149 0746 
 
Uit de regio: Kerstconcert RejoiSing Christmas 
Op zaterdag 16 december 2023 vieren wij ons 10e kerstconcert RejoiSing Christmas in de sfeervolle 
Torenpleinkerk te Vleuten. Musicalgroep KOEMI is onze gast.  
Het thema is Celebrating X-mas. Het bijwonen van het concert brengt je zeker in kerstsfeer!  
Meer info op www.gospelkoorrejoice.nl/kaartverkoop  
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Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Zo 3/12 11.15 uur   Kerstkinderkoor 
Zo  3/12  19.30 uur   Taizé viering 
Ma  4/12 15.00 uur   Ewoud Bijbeluurtje  
Di  5/12 20.00 uur   Kerkenraad 
Wo 6/12 19.15-19.45  Vesper in Advent in Ontmoetingskerk 
Do  7/12  10.00 uur   Inloopmorgen  
Do  7/12  19.15-19.45   Interkerkelijk Stadsgebed in de Basiliek 
Do  7/12 20.00 uur   ZIN in een boek: ‘Geld en Goed’  
Vr  8/12  20.00 uur   Bijbel(v)uurtje  
Zo 10/12 9.00 uur  Kerk op schoot-viering 
Zo 10/12 10.00 uur  Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
Zo 10/12 15.00 uur   Avondmaalsviering in Ewoud 
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