
   Protestantse gemeente te IJsselstein

VOORBEREIDEN
Het is stil en bijna donker. De kerk is schaars verlicht

Voorganger
Deze nacht is anders dan alle nachten.
Want God, die het licht maakte,
heeft weer de dood verslagen!
U, God, maakt het licht
om ons de weg te wijzen naar U.
Het was het eerste woord dat klonk in de duisternis.
En toen het volk in de woestijn was,
ging het licht in een vuurzuil voor hen uit.
Net als nu.

Christus, U bent ons begin en einde.
U bent altijd bij ons
in het licht, maar vooral in het donker.
Het licht van Christus,
die is opgestaan uit de dood
zal alles wat donker is in ons leven wegjagen.
De nacht is voorbij gegaan.
De dag is aangebroken.
De zon zal over ons opkomen.

Kwartet zingt Lied 592 vers 1 Stil ligt de tuin rondom het witte graf
We zingen Lied 592 vers 2 en 3 Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord

We kijken naar de bloemschikking:
Het is stil, in volle verwachting van beweging
En een nieuw begin

Orde van dienst op
4 april 2026, Paaswake Stille Zaterdag
Liturgische kleur: wit

Voorganger: Pastor Jeanette Vos-Spek
Lector: Peter en Jeannine de Bruin-Trautmann
Organist: Marjan Klein
Kwartet: Leontien Kurpershoek

Marieke ter Horst
Menso Bosma
Eugène Broekman

Viering beschikbaar:
22.00 uur live op www.pgij.nl,  later terugkijken kan hier ook. 

http://www.pgij.nl/


INTOCHT VAN HET LICHT
We gaan staan

We zingen: Lied 594 Wachters op de morgen afgewisseld door solist, kwartet en allen

De nieuwe Paaskaars wordt neergezet

De lampen gaan aan

We zingen Lied 593 Licht van Christus
(driemaal achter elkaar, steeds een toon hoger)

Voorganger:
We juichen om die grote Koning
We juichen om de Overwinning.
Vol vreugde is de aarde,
omstraald door zulk een heerlijkheid:
de glorie van de eeuwige Koning!

De aarde is vol vreugde,
omdat het duister nu verdreven is
Vol luister straalt de kerk van God op aarde
Laten ook wij
luid zingen ons jubellied:

We zingen Dienstboek Lied 139 Halleluja 

Allen: Halleluja
Kwartet: vers 1
Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem heel zijn hemel om.

Allen: Halleluja
Kwartet: vers 2
Looft God Hem om zijn grote macht, 
looft Hem naar zijn grote kracht!
Allen: Halleluja

We gaan zitten

Dankgebed 

We zingen Lied 154b Heel de schepping, prijs de Heer Vers 1, 2, 3 en 10



LEZINGEN OUDE TESTAMENT

Genesis 5: 1-6 en 18 – 6: 8

Stilte

Genesis 22: 1-18

Stilte

We zingen Lied 313 Een rijke schat van wijsheid vers 1, 2 en 5

Exodus 14: 24 – 31

We zingen: Lied 114 vers 1 Toen Israël uit Egypteland ging

Jesaja 55: 1-11

Stilte

Gebed 

Sefanja 3: 12 – 20

Stilte

Gebed 

DOOPGEDACHTENIS EN LEZINGEN NIEUWE TESTAMENT

Romeinen 6: 3-4

Stilte

We zingen lied 42a Zoals een hert reikhalst naar levend water (met voorzang door kwartet)

Voorganger: 
Laat ons dan tezamen met de kerk van alle tijden en plaatsen
met de apostelen en martelaren
met alle heiligen die ons in geloof zijn voorgegaan
en met heel de schepping die zucht in barensnood
roepen tot de levende God
om Zijn ontferming en genade

Gebed

Het water van de bron wordt in de doopvont uitgegoten.



Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Heer Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God, 
geboren uit de Vader vóór alle eeuwen; 
God uit God, Licht uit Licht, 
waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, 
van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. 
Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel, 
en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, 
en een mens is geworden; 
die voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft, en begraven is; 
en op de derde dag opgestaan is naar de Schriften, 
en opgevaren is naar de hemel; 
waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, 
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden; 
wiens Rijk geen einde zal hebben.

En in de Heilige Geest,
Die Heer is en levend maakt, 
Die van de Vader en de Zoon uitgaat, 
Die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, 
Die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, algemene en apostolische Kerk.
Wij belijden één Doop tot vergeving van de zonden, 
wij verwachten de opstanding van de doden, 
en het leven in de wereld die komt.
Amen.

Gelegenheid om de doop te gedenken
Voor wie dat wil is er gelegenheid om langs de doopvont te gaan (met de klok mee, te beginnen bij 
het vak van de ambtsdragers) en het water aan te raken om zo de eigen doop te gedenken. Je kunt 
vervolgens (ook als je niet meedoet met de doopgedachtenis) een kaarsje aansteken bij de 
paaskaars. 
Tijdens het lopen naar het doopvont en het aansteken van de kaarsjes zingt het kwartet 3x: Lied 
368d Houd mij in leven. Daarna allen herhalend tot we een kring gevormd hebben met de 
brandende kaarsen 

We zingen: Lied 353 Nu heeft het oude leven afgedaan vers 1, 2, 3 en 4

Mattheüs 28: 1 – 10 en 20b

Stilte



We zingen Lied 633 De lichtvorst, de ontluisterde afgewisseld door kwartet (1, 2 en 4), allen (3 en 5)

Gebed van het feest 

We zingen Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf

Wegzending en zegen: 
Voorganger: Gaat heen in de vrede van Heer, Halleluja.
Allen: God zij lof en dank. Halleluja.

We zingen: Lied 150b vers 1, 2 en 3 (voorzang door kwartet) 
Alles wat adem heeft, love de Heer!

Bij het uitdragen van het licht naar buiten zingen we herhalend het hele refrein

We gaan op weg……. 
naar de Paasjubel (om 8.00 uur op begraafplaats Eiteren aan de Touwlaan)
en naar de Paasviering om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk


