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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door het GA!-team 
- We steken drie kaarsen aan, terwijl we zingen… 
- We zingen: ‘Als alles duister is’ (Lied 598) – 3x 
 
  Als alles duister is, 
  ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
  vuur dat nooit meer dooft. 
  Als alles duister is, 
  ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
  vuur dat nooit meer dooft. 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Laten we stil worden voor God... 
- Vredegroet 
- We zingen: ‘Bless the Lord’ (Lied 103e)  - 4x 
 

  Bless the Lord, my soul, 
  and bless God's holy Name. 
  Bless the Lord, my soul, 
  who leads me into life. 
 

- Smeekgebed, met telkens als gezongen responsie: ‘Kyrie eleison’ (Lied 301g) 
   v. Zo roepen wij U aan en zingen het uit: 
   a. KYRIE ELEISON (Lied 301g)  - 1x 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de GA!-viering in de sfeer van Taizé  
zondag 4 juni 2023, Trinitatis 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
GA!-Team: Menso Bosma, Ingrid en Herman  
   Verweij, Justin Teeuw 
Lector:   Jeannette de Geus 
Organist: Marjan Klein 
 
Thema: ‘Het is goed om hier te zijn…’ 

http://www.pgij.nl/
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- Stilte 
- We zingen als loflied: ‘Gloria, gloria’ (Taizé 25)  - 4x 

 
 

HOREN 
- We bidden zingend om de heilige Geest: ‘Veni sancte Spiritus’ (Lied 681)  - 2x 
 

  Veni Sancte Spiritus, /  tui amoris ignem accende. 
  Veni Sancte Spiritus, /  veni Sancte Spiritus. 
 

  (Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.) 
 

- Gesprek met de kinderen 
- Terwijl de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen we nogmaals:  
  ‘Veni sancte Spiritus’ (Lied 681) 
   (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
 
- Eerste Schriftlezing:  Exodus 34:4-9  (NBV21)    - door lector 
  



- We zingen: ‘Het koninkrijk Gods’ (Taizé 115b-Pinksterversie) 

 
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 17:1-13 (NBV21)    - door Justin 
- Inleiding op de bezinning 
- Overdenking in stilte 
- Korte uitwisseling van wat je hebt ervaren 
- We zingen: ‘Ubi caritas’ (Lied 568a) (Waar vriendschap en liefde is, daar is God.) 
 

  Ubi caritas et amor 
  ubi caritas Deus ibi est. 
 
DELEN 
- Gedachtenis 
- Moment van stilte 
- De gedenksteen wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed 
  voorbeden, met telkens als acclamatie: ‘In de Heer vind ik heel mijn sterkte’ (Taizé 17a) 
  v. Hoor ons gebed, Heer, want tot wie zouden wij anders gaan? 
  a. (zingen) IN DE HEER VIND IK HEEL MIJN STERKTE  (Taizé 17a)  - 1x 

 
 



- stilte 
- (we zingen:) ‘Our Father’ (Taizé 145)  - 1x 
 

  
 

- Delen van de bloemengroet 
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
- Inzameling van de gaven:  
- We zingen (tijdens de collecte): ‘Nada te turbe’ (Lied 900)  - herhalen tot einde collecte 
 

  Nada te turbe nada te espante, 
  quien a Dios tiene nada le falta. 
  Nada te turbe, nada te espante: 
  sólo Dios basta. 
 

  (Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, 
  wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg.) 

1e collecte: Hulp in Jemen.  
Met 10 miljoen mensen op het randje van de hongerdood, richt ZOA zich in Jemen vooral op het 
verlenen van noodhulp. We zorgen voor voedsel en schoon drinkwater. De crisis in Jemen brak uit 
in 2015. Het land is onderdeel van een groter conflict tussen Iran en Saudi-Arabië. Als gevolg van 
het conflict zijn de voedselprijzen verdubbeld en de kosten van basislevensonderhoud 
verviervoudigd. Het voedsel dat nog op de markt verkrijgbaar is, is voor de meeste Jemenieten niet 
te betalen. Als gevolg hiervan is meer dan de helft van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. 
De voedselonzekerheid is het grootst in gebieden waar actief wordt gevochten en treft met name 
ontheemden, gemarginaliseerde groepen, vissersgemeenschappen en landloze loonarbeiders. één 
op de vijf kinderen lijdt aan ondervoeding. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 
 



GAAN 
(We gaan staan) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: ‘Laudate omnes gentes’ (Lied 117d)  - herhalen tot we de kerk verlaten hebben. 
 

  Laudate omnes gentes, 
  laudate Dominum. 
  Laudate omnes gentes, 
  laudate Dominum. 
 

  (Alle volken, loof de Heer!) 
 

- We verlaten zingend de kerk 
 



 
Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 

Welkom 
Vanochtend is er een GA!-viering in de sfeer van Taizé. We zingen liederen uit Taizé, er is meer 
ruimte voor stilte en minder voor de preek. Ook de aankleding van de kerk is ‘gewoon anders’, met 
elementen die doen denken aan Taizé. Het thema is: ‘Het is goed dat we hier zijn…’ (Matteüs 17:4) 
De dienst is mede voorbereid door de Taizé-werkgroep. 
 
De broedergemeenschap van Taizé 
De oecumenische broedergemeenschap van Taizé ontstond in 1940 toen de Zwitserse protestant 
Roger Schultz bij het dorpje Taizé in Bourgondië oorlogsvluchtelingen ging opvangen. In 1949 
stichtte hij de kloostergemeenschap met 7 broeders. Daarna is deze uitgegroeid tot nu ruim 100 
broeders uit ongeveer 30 landen. De gemeenschap is internationaal en oecumenisch. Sinds 1969 
treden ook broeders uit de rooms-katholieke traditie toe. Centraal staat eenvoud en verzoening. 
Kerkgrenzen vallen weg, gelden daar niet. Er zijn geen dogma’s, althans, ze worden niet genoemd 
en niet opgelegd. 
Sinds begin zeventiger jaren trekken jongeren naar Taizé. Om een week mee te bidden in de drie 
gebedsdiensten per dag, en deel te nemen aan internationale ontmoeting. In kleine groepen wordt 
gedeeld wat Christen-zijn vandaag de dag kan betekenen, en worden levenservaringen gedeeld. En 
vooral samen gevierd en beleefd. 
Ook vanuit IJsselstein gaat ieder jaar een groep jongeren en volwassenen naar Taizé, meestal in de 
meivakantie. 
 
Kerk op schoot en Kindernevendienst 
Voor onze allerkleinsten - de kinderen van 0-6 jaar - is er vanmorgen om 9.00 uur een Kerk op 
schoot-viering. Aan de hand van het prentenboek over ‘rupsje Nooitgenoeg’ wordt verteld hoe een 
rups een vlinder wordt. (Groot)ouders, broertje en zusjes zijn uiteraard ook welkom. 
Voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst. Zij horen daar het verhaal uit 
Matteüs 28:16-20. Na zijn opstanding vraagt Jezus zijn leerlingen om naar Galilea te komen. Daar 
geeft hij hun de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken en mensen te dopen in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
 
Kliederkerk 
Vanmiddag van 14.30 tot 17.00 uur is er ‘kliederkerk’ in de Ontmoetingskerk. Een leuke middag 
voor het hele gezin! Thema is: ‘Niemand is zoals jij!’, waarbij je mag ontdekken hoe bijzonder je 
bent (gemaakt). De kliederkerk is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd samen met 
ouders, grootouders, ooms, tantes en andere grote mensen. Jong en oud ontdekken samen op een 
creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen. 
 
Doe de groeten bij de bloemengroet 
Wie dat wil kan de bloemengroet ondertekenen. Bij de ingang ligt de bijbehorende kaart met een 
inlegvel op een statafel. De kaart en het vel met de namen worden samen met de bloemen bezorgd 
bij degene voor wie de bloemengroet bestemd is. 
 
Bericht voor alle (reserve) chauffeurs 
Onze chauffeurs zijn belangrijk! Want zij zorgen ervoor dat we als gemeente zo compleet mogelijk 
de eredienst kunnen meemaken. Laten we daar even bij stilstaan. Als blijk van waardering deelt de 
diaconie daarom vandaag een attentie uit bij de deur. 
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Biking Dinner woensdag 7 juni 
Er hebben zich inmiddels voldoende mensen gemeld om te koken. De volgende stap is aanmelden! 
Lijkt het u / jullie leuk om deel te nemen? Alleen, samen, met het gezin? Gezellig.  
Deelnemers kunnen zich tot 30 mei opgeven via E. arisjanvanek@gmail.com / T. 06 25280766  
of via de intekenlijst in de kerk. 
 
Bike & Bite 
Op zondag 2 juli organiseren we samen met de Dorpskerk en de Rank een Bike & Bite: een gezellige 
fietstocht voor kinderen, jongeren, hun ouders en betrokkenen bij de jeugd waarbij we langs de drie 
kerken fietsen met activiteiten om elkaar (beter) te leren kennen en samen actief bezig te zijn 
We verzamelen tussen 11:30 en 12:00 uur bij de Ontmoetingskerk, het duurt tot ongeveer 15:00.  
Voor de lunch vragen we iedereen om een lunchpakket te maken dat te delen is met een ander. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 23 juni via de website of door een mail te sturen naar E. jeugd@pgij.nl. 
Hopelijk tot ziens! 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. 
Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Zo 4/6 09.00 uur  Kerk op schoot dienst 
Zo 4/6 14.30 uur Kliederkerk 
Wo 7/6 09.30 uur Werkgemeenschap predikanten en kerkelijk werkers 
Wo 7/6 18.00 uur Biking Dinner 
Do 8/6 10.00 uur Inloop 
Vr 9/6 20.30 uur Vrijdagavondborrel voor 25-50 jarigen 
Zo 11/6 10.00 uur Kerkdienst met maaltijd van de Heer, o.l.v. ds. Bert de Wit 
Zo 11/6 15.00 uur Avondmaalsviering in Ewoud 
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