
                    Protestantse gemeente te IJsselstein

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de ouderling van dienst Patrick de Boer 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen
g. ZIJN VREDE OOK MET U
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 
HEEFT
v. Op de drempel 
van de nieuwe dag,
van de eerste dag
in de nieuwe week,
belijden wij

voor U en voor elkaar
dat onze ogen
nog gewend zijn aan het donker,
niet geschikt zijn
voor het licht.
g. ONTSTEEK IN ONS
LICHT OM TE LEVEN
DOOR JEZUS CHRISTUS ONZE HEER
AMEN

- We zingen als aanvangspsalm: ‘Komt nu met zang en roert de snaren’ (Psalm 33: 1, 6 en 8)
(We gaan zitten)
- Over deze dienst…
- Smeekgebed, met responsie gezongen na de woorden “… roepen wij tot U” ‘Kyrie eleison’ (LB 
367d)
- We zingen als loflied: ‘Voor mensen die naamloos’ (Lied 647)

HOREN
- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- We zingen (kinderlied): ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.)

Liturgie voor de viering van 
4 mei 2025, 2e zondag na Pasen
Misericordia Domini (Barmhartigheid van de Heer)
Liturgische kleur: wit

Voorganger: ds. Piet Vliegenthart
Lector: Caroline van Baal-van der Laarse
Organist: Marjan Klein-Spijker

Thema: Handen en voeten...

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook. 

Verzoek voor voorbede in de dienst? 
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

mailto:dienen@pgij.nl
http://www.pgij.nl/
https://pgcreil-espel.nl/kindernevendienst__trashed/liedjes/


- Eerste Schriftlezing: Openbaring 5:6-14 (NBV21) 
- We zingen: LB 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ (Lied 1010)
- Tweede Schriftlezing: Lucas 24:36-48 (NBV21)
- We zingen: ‘Handen heb je om te geven’ (refr. telkens herhaald)

- Verkondiging
- Meditatief moment: orgelspel, daarna zingen we ‘Nooit lichter ving de lente aan’ (Lied 709)

DELEN
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Acclamatue bij de gebeden (na de woorden “… zo zingen wij samen”) ‘God van leven en licht’ Lied 
368f
- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven
  - 1e collecte: Myanmar, een land dat zich al in een crisis bevindt, is eind maart 2025 getroffen door
   een zware aardbeving. Het epicentrum van de beving, die meerdere landen in Zuidoost Azië trof,
   ligt in het midden van Myanmar. De beelden laten grootschalige verwoesting zien. De bevolking
   van Myanmar lijdt al jaren onder het voortdurende geweld en toenemende voedseltekorten. Meer
   dan 3,5 miljoen mensen zijn op de vlucht, ruim 20 miljoen mensen hadden al voor deze
   aardbeving dringend hulp nodig. Daar komt deze ramp nu bovenop. Partnerorganisaties van Kerk
   in Actie  bevinden zich in de zwaarst getroffen regio, vlakbij het epicentrum. Zij geven aan dat de
   schade immens is. Gebouwen, wegen, ziekenhuizen en bruggen zijn vernield. Uw gift maakt niet
   alleen levensreddende hulp mogelijk, het is ook een hart onder de riem voor de bevolking van
   Myanmar, die zich vaak vergeten voelt. Uit het noodfonds heeft de Diaconie reeds € 1000,00
   overgemaakt.
   - 2e collecte: beheer van de kerk

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:
 De collectezak die rondgaat
 Digitaal bijdragen via GIVT-app 

Digitale collecte via GIVT-app
Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. 
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw 
bijdrage overmaken.

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.

GAAN
- We zingen als slotlied (staande): ‘Dank, dank nu allen God’ Lied 704
- Uitzending en Zegen - We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
- We zingen ‘Wilhelmus van Nassouwe’ (Lied 7-8:1 en 6
(Wilt u de ambtsdragers gelegenheid geven verlaten als eerste de kerkzaal te verlaten?)
- Orgelspel

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-c/achttiende-zondag-door-het-jaar-c/extras/liedje-handen-heb-je-om-te-geven.html
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/laten-we-myanmar-niet-vergeten/


T U S S E N S P E L
Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 18.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl, Marian van der Veen.

Welkom
Vandaag is onze voorganger ds. Piet Vliegenthart uit Utrecht (Leidsche Rijn).

Kindernevendienst 
Drie vrouwen ontdekten op paasmorgen dat het graf van Jezus leeg was. Deze zondag staan we 
(volgens het programma van Kind op zondag) stil bij hun indrukken en herinneringen en bij de ver-
halen die ze aan elkaar vertelden. Het verhaal staat in Marcus 15: 43-16: 8.

Beschikbaarheid voorgangers
Inmiddels is de vakantie van ds Bert de Wit voorbij. De komende week, van 4 tot en met 11 mei is 
het de beurt aan pastor Jeanette Vos om vakantie te houden. Voor pastorale zorg kunt u bij 
dominee Bert te Wit terecht of bij het meldpunt pastoraat (zie onder).

Voedselbankkist
Afgelopen seizoen zijn ongelooflijk veel producten binnen gebracht. De 
Voedselbank waardeert onze bijdrage enorm. Hartelijk dank hiervoor. In overleg 
met Cor van Dalen (voorzitter voedselbank) en de diaconie sluiten wij de 
voedselbankkist. Zondag 4 mei is de laatste mogelijkheid om nog producten te 
doneren. Op de startzondag in september wordt de voedselbankkist weer 
geplaatst. Met vriendelijke groet en heel veel dank, Joke namens ZIN en 
diaconie.

Van gemeenten, voor gemeenten - Solidariteitskas
Met het Samenspel van mei hebt u een verzoek om uw bijdrage aan de Solidariteitskas ontvangen. 
Vanuit de Solidariteitskas worden allerlei initiatieven gesteund om PKN-gemeenten levendig en 
krachtig in de samenleving te laten staan. Alle PKN-gemeenten kunnen een beroep doen op een 
bijdrage uit deze kas. Vanuit de solidariteitsgedachte wordt de afdracht die iedere gemeente betaalt, 
gebaseerd op het vermogen van de gemeente. Tot nu toe was het een vaste bijdrage per belijdend 
lid. Uw bijdrage helpt ons bij het doen van deze afdracht en zo draagt u ook met deze bijdrage bij 
aan de kerk van vandaag én morgen. Dank u wel! Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Daniëlle van den Houten

Nieuwe penningmeester diaconie
De kerkenraad deelt u mee dat dhr. Ad van den Herik bereid is gevonden de taak van 
penningmeester voor de diaconie op zich te nemen. Hij zal geen ambtsdrager worden.
Mochten er bezwaren zijn tegen de procedure dan kunnen deze uiterlijk tot 18 mei 2025 schriftelijk 
en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad: Patrick de Boer (Weerdesteijn 3, 
3401 SJ IJsselstein of E. kerkenraad@pgij.nl ).

Biking Dinner woensdag 4 juni
Er hebben zich inmiddels voldoende mensen gemeld om te koken. De volgende stap is aanmelden!
Lijkt het u, lijkt het jullie leuk om deel te nemen? Alleen, samen, met het gezin? Gezellig. 
Deelnemers kunnen zich tot 1 juni opgeven via E arisjanvanek@gmail.com / T 06 25280766 of via de 
intekenlijst in de kerk.

Openstelling Oude Kerk en presentatie boekje 'De Reformatie in IJsselstein' (zaterdag 10 mei)
U bent welkom om de Oude St. Nicolaaskerk (opnieuw) te ontdekken op zaterdag 10 mei. Om 
10.30 uur is er de presentatie van het boekje 'De Reformatie in IJsselstein: Pioniers van verandering', 
geschreven door Ron van Arkel. Verder zijn er unieke restauratiefoto's te zien, boeken te koop en 
koffie / thee / limonade. (Zie ook de affiche op het prikbord in de ontmoetingsruimte.) Locatie: 
Kronenburgplantsoen 2. Inloop tussen 10.00 en 16.30 uur.

https://www.pgij.nl/
mailto:tussenspel@pgij.nl
mailto:arisjanvanek@gmail.com
mailto:kerkenraad@pgij.nl


Wandel mee met de Pelgrimstocht van Utrecht naar IJsselstein (zaterdag 10 mei)
Vooraf het jaarlijkse Feest van Onze Lieve Vrouw van Eiteren later in mei is er een pelgrimstocht van 
Utrecht naar IJsselstein. Het gaat om een 16 kilometer lange wandeltocht van de Sint 
Augustinuskerk in Utrecht naar de H. Nicolaasbasiliek in IJsselstein. De tocht vind plaats in de middag 
van zaterdag 10 mei en wordt georganiseerd door de gezamenlijke parochies van Utrecht en 
omgeving. Wilt u niet meelopen, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken bij de tussenstop bij de 
Nedereindse Plas, om de pelgrims van een drankje en versnapering te voorzien. En desnoods blaren 
te prikken. Meer informatie en opgeven via https://3eenheidparochie.nl/agenda/wandelen

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht.
Bel of mail naar: 
⮚ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein: 

ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
⮚ Woonzorgcentrum Mariënstein, postcode 3402 en 3404:

Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr)
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:
Wo 6/5 20.00 uur Ontmoetingskerk Moderamen
Do 8/5 10.00 uur Ontmoetingskerk Inloopmorgen 
Do 8/5 20.00 uur Ontmoetingskerk Weg van de Geest
Vr 9/5 20.00 uur Ontmoetingskerk Bijbel(v)uurtje
Za 10/5 18.30 uur Ewoud Weeksluiting
Zo 11/5 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds Bert de Wit
Zo 11/5 20.00 uur Ontmoetingskerk Celebration

mailto:copas@pgij.nl
mailto:dsbertdewit@pgij.nl
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https://3eenheidparochie.nl/agenda/wandelen
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