
Liturgie voor de GA!-viering   
Zondag 5 februari 2023 
Liturgische kleur: groen 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
GA!-Team: Petra Assink, Betty Roodenburg 
Lector:  Menso Bosma 
Band:  Ivan, Willem & Elize 
 
Thema:   ‘Salt & Light’ 

 
 

     Protestantse gemeente te IJsselstein 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VOORAF 
- De Paaskaars brandt 
- Ivan, Willem & Elize spelen en zingen: ‘Blijf in Mij’ en ‘Vul dit huis met uw glorie’ 
- Welkom door het GA!-Team 
 
VOORBEREIDEN 
  (We gaan staan) 
- Band, voorganger, allen zingen: ‘Votum en groet’ (Sela 18) 
  (We gaan zitten) 
- Inleiding op het thema ‘Zout en licht’ 
- Gebed 
- We zingen als loflied: ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (Opwekking 334) 
 
HOREN 
- Gesprek met kinderen: over zoute drop en zo 
- Kinderlied: ‘Laat je licht maar schijnen’ (Marcel Zimmer) 
- Kinderen mogen drop uitdelen 
  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen ) 
- We zingen: Lied 1005: 1, 3, 5 
- Schriftlezing:   Matteüs 5:13-16 (Bijbel in Gewone Taal) 
- Preekgesprek over het licht dat jij bent 
- Ivan, Willem & Elize: ‘Endless Alleluia’ (Cory Asbury) tekst 
 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

https://www.azlyrics.com/lyrics/coryasbury/endlessalleluia.html
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed, gebed van Franciscus, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

 
Heer, maak ons tot instrumenten van uw vrede. 
Laat ons liefde brengen waar haat is. 
Laat ons vergeving brengen waar schuld is. 
Laat ons eenheid brengen waar tweedracht is. 
Laat ons waarheid brengen waar dwaling is. 
Laat ons geloof brengen waar twijfel is. 
Laat ons hoop brengen waar wanhoop is. 
Laat ons licht brengen waar het duister is. 
Laat ons vreugde brengen waar verdriet is. 
 

 
Heer, laat ons ernaar streven 
niet dat we getroost worden, maar dat wij 
troosten, 
niet dat we begrepen worden, maar dat wij 
begrijpen, 
niet dat we geliefd worden, maar dat wij 
liefhebben; 
 

want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, zal ontwaken, tot eeuwig leven. 
 

 

- Delen van de bloemengroet 
  (Intussen komen kinderen terug van de nevendienst en uit de crèche.) 
 

- Aankondiging van de collecte:  
- 1e collecte: Pakistan Vakopleiding voor jongeren.  
  Op 2 februari is /was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 
  Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een 
  collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze 
  hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
  vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het 
  opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire 
  studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt.  
  Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om  
  jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer 
  onderling begrip ontstaat. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘O grote God die liefde zijt’ (Lied 838: 1, 2, 4) 
- Uitzending en Zegen 
- Als antwoord zingen we: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416) 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Vandaag worden we verwelkomd door het GA!-Team. Want de viering van vanmorgen is ‘Gewoon 
Anders’. De muziek en samenzang worden verzorgd door Ivan Verkerk, Willem van Eijk en Elize van 
der Waal – die samen voor de gelegenheid de band ‘Ivan, Willem & Elize’ vormen.  
Op een speelse manier zal het thema van de dienst worden uitgewerkt: ‘Salt & Light’ – naar 
aanleiding van woorden van Jezus uit Matteüs 5 vers 13 tot en met 16. Na afloop kunnen we 
napraten bij koffie of thee. En als je het leuk zou vinden om ook eens mee te denken over de 
invulling van een GA!-viering, meld je dan bij één van de Teamleden (Petra Assink, Betty 
Roodenburg, Bert de Wit). 
 
Kindernevendienst 
Ook het moment voor de kinderen in de kerk is vandaag ‘gewoon anders’. Wat er gaat gebeuren zul 
je wel zien… Er is wel gewoon kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8, waar hetzelfde 
verhaal wordt verteld als in de kerk, over dat je zout en licht in de wereld bent.  
 

Startavond cursus ‘Weg van leven’ 
Binnenkort gaat de cursus Weg van leven van start in IJsselstein. Informatie daarover is te vinden op 
de website van de Ontmoetingskerk (www.pgij.nl) en in het februarinummer van Samenspel.  
Wie belangstelling heeft kan ook de startbijeenkomst bezoeken, op 9 februari, om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. Bezoek aan de startbijeenkomst schept geen verplichtingen, maar aanmelding 
wordt op prijs gesteld. Dat kan telefonisch of per email bij ds. Bert de Wit: T 030 7616062,  
E dsbertdewit@pgij.nl. 
 
Voedselbankkist 
Aan alle gemeenteleden,  
Het is overweldigend wat er allemaal gegeven wordt voor de voedselbank. 
De voorzitter van de voedselbank schreef ons: 
Geweldig hoe het bij jullie gaat. 
er zijn geen speciale wensen op dit moment dus ga gewoon door!! 
Nieuwe actie: 
De PLUS heeft momenteel een actie waarbij men zegels kan sparen voor een 
boodschappenpakket. 
 
Heeft U zegels over (voor elke 10 euro die u besteedt bij PLUS krijgt u een zegel) 
dan mogen de zegels in de speciale doos die op de kist staat. 
Wij plakken de zegels op de spaarkaart en hopen zo nog pakketten op te halen voor 
de voedselbank. 
De actie loopt tot eind februari. 
Alvast weer hartelijk dank, 
Joke namens diaconie en ZIN. 
 
Autodienst vraagt versterking 
De autodienst vraagt nog steeds om versterking: Helpt u mee om iedereen naar de kerk te brengen? 
Meer info bij E. autodiensten@pgij.nl of T.  06 1529 0309. Hartelijk dank alvast. 
 
Oud-papieractie OPA 
De inhoud van de geladen container op woensdag 14 december 2022 was 6.200 kg oud-papier.  
Een mooi resultaat van de vrijwilligers die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Iedereen bedankt, 
voor het thuis verzamelen en zij die het papier deze periode en op maandag 12 december zijn 
komen brengen. Johan Kamperman.                                                                            

https://www.pgij.nl/
mailto:tussenspel@pgij.nl
http://www.pgij.nl/
mailto:dsbertdewit@pgij.nl
mailto:autodiensten@pgij.nl


 
 

Paasgroetactie voor gevangenen in Nederland 
Doet u mee? De kaarten beelden uit: ‘Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft 
hoop op een nieuw begin.’ U mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de 
gedetineerden erg goed doet. Het is en feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de 
gevangenis worden uitgedeeld. Hoe werkt het: na afloop van de dienst staan er diakenen klaar met 
de kaarten. Die biedt de diaconie gratis aan. U beschrijft de ene kaart, plakt op de andere kaart een 
postzegel zodat de gevangene die zelf kan versturen. 

Inleveren uiterlijk 5 maart in de speciale doos in de hal van de kerk. 
Jannie Schimmel (ex-gevangenis diaken), namens uw diaconie. 
 
Paaskaars 
Net als voorgaande jaren willen we graag met een groepje gemeenteleden zelf de Paaskaars van dit 
jaar versieren met een mooie afbeelding. Het is fijn om dat met meerderen te doen dus:  
Wilt u meehelpen? Laat het weten via E. vieren@pgij.nl 
Tijdsinvestering:  Wij verwachten dat we 1 avond nodig hebben als brainstorm en daarna nog 2 
avonden voor het uitwerken van het idee.  
We hebben voorlopig de volgende data geprikt: 21 feb, 28 feb, 7 maart steeds om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. 
 
Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans 2023  
We vroegen u mee te doen aan de Actie Kerkbalans en uw kerk te steunen. Met het stellen van die 
vraag realiseerden we ons dat ook voor u de lasten gestegen zijn. We zijn daarom, misschien wel 
nog meer dan andere jaren, enorm dankbaar dat u met elkaar meer hebt toegezegd dan in 2022. 
We hopen dat u in de gelegenheid bent uw toezegging gestand te doen. Vanuit het College van 
Kerkrentmeesters (CvK) doen we er alles aan de uitgaven steeds verantwoord te laten zijn en zoeken 
we naar nieuwe wegen voor het genereren van inkomsten. Zo bouwen we samen aan onze 
gemeente, met elkaar en voor elkaar. Dank dat u hieraan uw steentje bijdraagt. 
Hartelijke groet, Daniëlle van den Houten, Voorzitter CvK. 
 
Kerk op Schoot viering op zondag 12 februari 09.00 uur 
Welkom in deze viering voor onze allerkleinsten. Iedereen van 0 tot en met 6 jaar is hiervoor van 
harte uitgenodigd. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje(s) en zusje(s), opa en oma ook komen! 
En ook je vriendjes en vriendinnetjes.   
Konijn zal er ook zijn en hij neemt zijn vriendje Haas mee. Konijn heeft een heel mooi boek dat hij 
met ons wil delen:  “Raad eens hoeveel ik van je hou”. Natuurlijk neemt Konijn ook rozijntjes voor 
ons mee. We gaan samen zingen, bidden en iets leuks knutselen.  
Ben jij er ook? De viering begint om 9 uur in de kerkzaal. En daarna (+/- 09.30) drinken we een 
beker limonade met iets lekkers in de Ontmoetingsruimte. Tot dan!  
 
40 dagen kalender  
Beste gemeenteleden op zondag 12-02-2023 en 19-02-2023 kunt u na de kerkdienst de 40 dagen 
kalender kopen. De kalenders kosten 2 euro waarvan 1 euro naar een goed doel gaat. 
Namens de diaconie  Willeke de Boer. 
 
Emmaüswandeling – dinsdag 14 februari, 14 uur 
In 2023 elke tweede dinsdag van de maand. We lopen twee aan twee en hebben een 
goed of leuk gesprek met elkaar. We starten bij de kerk om 14 uur, weer of geen 
weer.  
Tijdsduur maximaal een uur. Aanmelden bij E. zin@pgij.nl of bij Joke Theil T.030 
6884925 of Marijke van den Berg T.030 6884113. 
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Zin in Vakantiereis  
De ZIN-groep van PKN-Nieuwegein-Noord organiseert een groepsreis naar België en Noord-
Frankrijk van 8-12 mei waarvoor zij ons ook uitnodigen.  
Uitgebreide informatie vindt u op het prikbord bij de garderobe.  
Verdere inlichtingen en aanmelding (tot eind deze maand) bij Addy Vroegindeweij,  
T. 030 6046130, E. ajvroegindeweij@kpnmail.nl 
 
Taizereis 2023 

Na twee jaar willen wij weer met jongeren naar Taizé in Frankrijk. 
Van 23-30 april 2023.  
Kosten € 250 voor een week. Samen met andere jongeren uit heel Europa onderzoeken  
wat/hoe/of en waarom je gelooft. Volgens het ritme van de broeders. 
Wil je meer weten? Lees Samenspel van februari of mail E. hverweij15@kabelfoon.nl  
Groeten Herman en Ingrid Verweij. 
 
Nieuwsbrief jeugd 
Wil je… 
 Weten of er binnenkort weer een Kerk op Schoot viering gepland staat? 
 Niet meer vergeten wanneer de volgende Young Celebration bijeenkomst is? 
 Of gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten die voor kinderen en jongeren georganiseerd 

worden? 
Schrijf je dan in voor de maandelijkse Jeugd nieuwsbrief op www.pgij.nl/jeugd en je bent altijd op de 
hoogte van de aanstaande activiteiten zodat je niets meer hoeft te missen! 
 
Pannenkoekfestijn op 21 februari! 
Op 21 februari, Vastenavond, is er voor de hele gemeente een pannenkoekenfestijn in de 
Ontmoetingskerk. De maaltijd begint om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur). Je kunt je aanmelden 
op het aanmeldingsformulier dat hangt aan het mededelingen bord van Zin, of via de website van de 
Ontmoetingskerk: www.pgij.nl/pannenkoek 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06 11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Ma 6/2 15.00 uur Bijbeluurtje in Ewoud 
Ma 6/2 20.00 uur Jeugdraad 
Di 7/2 20.00 uur Grote Kerkenraad 
Do 9/2 10.00 uur Inloop 
Do 9/2 20.00 uur Startavond cursus ‘Weg van Leven’ 
Vr 10/2 20.00 uur Bijbel(v)uurtje 
Zo 12/2 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. pastor Martin Brederoo 
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