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- De Paaskaars brandt   
- Orgelspel vooraf   
- Welkom door de voorganger 
 
AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
- We gaan staan   
- Groet en Bemoediging 
- We zingen: intochtslied: Psalm 103:1 en 5 
- We gaan zitten 
 
- Gebed aan het begin, uitlopend op het zingen van: 
 “Heer, ontferm U!, Heer, ontferm U! Heer, ontferm U!” 
- We zingen (loflied): Psalm 150 
 
DIENST VAN DE HEILIGE DOOP 
- We luisteren naar uitleg van de doop 
- We zingen: ‘Wij leven van verwondering’(Van Alfred C. Bronswijk; op de melodie van Lied 302) 
 

1. Wij leven van verwondering 
en uit een diep vermoeden, 
dat in en om ons leven heen 
een hand ons wil behoeden, 
dat er een hart is dat ons draagt, 
dat er een stem is, die ons vraagt, 
dat God ons leidt ten goede. 
 

2. Wij leven dwars door vragen heen, 
met tere zekerheden, 
dat ondanks voor- en tegenspraak, 
hier kwetsbaar wordt beleden, 
dat er een hand is die ons draagt, 
dat er een stem is, die ons vraagt, 
dat God deelt in ons heden. 
 

 

- Persoonlijke bijdrage doopouders Sanne en Stefan 
- Doopvragen 
- We zingen: Gezang 79:1 en 4 ‘’ (uit: Geroepen om te zingen) tekst 
 

 

- Presentatie en persoonlijke bijdrage van Tarini en Cornelis 
 
- Belijdenisvraag: 
- Knielen en handoplegging en zegen 
- Vraag aan de gemeenteleden en hun antwoord 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 
Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
5 juni 2022, 50e Paasdag, Pinksteren 
 

Voorganger:  ds. Peter van der Schans 
Lector:  Christa van Egdom 
Organist: Marjan Klein-Spijker 
 

Thema: Dat is echt veel! 
 
In deze dienst wordt de doop bediend en is er 
openbare belijdenis van het geloof 

http://hofzangertjes.weebly.com/45-verbonden-met-vader-en-moeder.html
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


- We zingen: Lied 40:1, 4 en 5 (uit Liederen en gebeden uit Iona I, 40) 
 

  1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam? 
  Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam? 
  Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
  Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij? 
 

  4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei! 
  Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! , 
  Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept 
  en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij? 
 

  5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
  Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
  Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
  en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
 

- Doopgebed, daarna mogen de kinderen erbij komen 
- We halen water om te dopen uit de bron   
- Naamgeving    
- Bediening van de doop 
- We zingen staande: Psalm 134:3 (Berijming 1773) 
 

  3. Dat ‘s HEREN zegen op u daal’, 
  zijn gunst uit Sion u bestraal’. 
  Hij schiep ‘t heelal, zijn naam ter eer: 
  looft, looft dan aller heren HEER! 
 

- We luisteren naar een gedicht    
- Aansteken doopkaars 
- De doopouders leggen een doopsteentje met de naam van de dopelingen in het stiltecentrum op 
  de plek van gedachtenis 
- We luisteren intussen naar Claudia de Breij die zingt: ‘Jouw liedje’ 
  https://www.youtube.com/watch?v=zxbb2gS2woY  
 

DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen     
- We zingen: Lied 683:1 en 2 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
 
- Eerste Schriftlezing: Ruth 2 (NBV21) 
- We zingen: Lied 131:5 (uit Zingenderwijs; op de melodie van Lied 473) 
 

  5. En Ruth, een vreemdelinge,  
  een allochtone vrouw, 
  haar liefde voor de ander,  
  haar vriendelijke trouw 
  schept toekomst voor een volk  
  en messiaanse dromen, 
  als graan opnieuw gedorst. 
 

- Tweede Schriftlezing: Johannes 20:19-22 (NBV21) 
- We zingen: Lied 686:1 en 2 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel 
- We zingen: vers 1 en 3 van ‘Mijn adem is geleende Geest’ 
  (van Alfred C. Bronswijk; op de melodie van Psalm 134) 
 

1. Mijn adem is geleende Geest.  
Ons lied geboren uit de kracht,  
waarmee U ons tot leven bracht  
en oproept tot uw scheppingsfeest. 
 

3. Uw Geest doorademt breekbaarheid.  
De toekomst trekt het heden door.  
Herscheppend gaat U mensen voor  
een lied te zijn, vol dankbaarheid. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxbb2gS2woY


DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gebeden: dankgebed - voorbeden - stil gebed - samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche 
  ophalen. 
 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika. 
  Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede.  
  Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse organisatie om dit  
  te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.  
  Ze lezen samen de bijbel, en inspireren hen om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te  
  komen. Het programma is succesvol. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen.  
Daarnaast kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.  
Twee manieren om uw bijdrage te doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied (staande): Lied 672:1 en 7 
- Uitzending en Zegen   
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)  
- Orgelspel 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 

Welkom 
Hartelijk welkom aan ieder! We vieren vandaag niet alleen het Pinksterfeest. Maar ook zullen 
Cornelis en Tarini Takkebos-Sewdas (Dakotahof 3, 3404 WG) in het openbaar belijdenis van hun 
geloof afleggen. Tarini zal daarna ook met hun kinderen Sarah en Adam gedoopt worden. Verder 
wordt de kleine Milou Eberg (Wagenmaker 21, 3401 TC) gedoopt. Ds. Peter van der Schans gaat 
voor. Dat het een goede en gezegende dienst moge worden!  
Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten. Koffie, thee of limonade is beschikbaar. Deze 
keer zijn de doopouders sponsor hiervan. 
Pinkstergroet: Voor en na de dienst kunt u kaarten tekenen, samen met andere kerkgangers.  
Ze worden met uw hulp gebracht naar mensen die aandacht kunnen gebruiken. 
 

Kindernevendienst 
De kindernevendienst gebruikt de methode Bijbelbasics.  
Deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over de eerste christenen en het begin van de 
christelijke gemeentes. Op deze zondag staat het verhaal over de komst van de heilige Geest 
centraal. Jezus is naar de hemel gegaan, en nu komt de heilige Geest naar de leerlingen, zoals Jezus 
al beloofd had. 
 
Pinksteren en Ruth 
Dit jaar vallen het christelijke en het joodse Pinksteren (Wekenfeest) op precies dezelfde dag.  
Op het joodse Pinksterfeest leest men de feestrol Ruth. Het is in de synagoge gebruik om op grote 
feestdagen een rol van de ‘Geschriften’ te lezen. In deze Bijbelboeken krijgt het antwoord van Israël 
aan de Heer een stem. De andere te lezen boeken zijn Hooglied met Pesach, Ester op het 
Poerimfeest en Prediker op het Loofhuttenfeest. 
Pinksteren is een oogstfeest. Op Pesach werden de eerste vruchten van het veld voor de Heer 
gebracht. Zeven weken later – Pinksteren – is de hele gerstoogst binnen en wordt er een dankfeest 
gehouden. We kunnen deze feesten koppelen aan Gods daden. Op Pesach herdenkt men dan de 
uittocht uit Egypte en op het Wekenfeest (de 50e dag na de uittocht) de ontvangst van de tien 
woorden op de berg Sinaï. Op het Loofhuttenfeest tenslotte herdenkt men de tocht door de 
woestijn. 
Het verhaal van Ruth speelt zich af in de tijd van het Wekenfeest. Ruth komt bij het begin van de 
gerstoogst Israël binnen. 
  
Volgende week: Zondag Trinitatis 
De zondag na Pinksteren draagt de naam ‘Trinitatis’ – ‘van de Drie-eenheid’. Op deze zondag mag ik 
(BdW) voor het eerst in de Ontmoetingskerk met ‘mijn’ nieuwe gemeente de maaltijd van de Heer 
vieren. Wij lezen verder in het boek Ruth, hoofdstuk 3, over een nachtelijke ontmoeting op een 
dorsvloer in Betlehem. Het verband tussen deze plattelandsromance, het heilig Avondmaal en het 
geheimenis van Vader, Zoon en Geest zal niet worden uitgelegd. Maar wie meeviert zal het als 
vanzelfsprekend beleven. Graag tot ziens op zondag 12 juni. 
 
Ds. Bert in IJsselstein 
In Samenspel had ik de mogelijkheid geopperd om mij eens uit te nodigen om te komen eten. 
Omdat ik, als ik ’s middags en ’s avonds wat te doen heb in IJsselstein, niet tussendoor  naar huis 
kan. Het zou tegelijk een mogelijkheid zijn om kennis te maken. Ik begreep zelf ook dat dit een 
nogal vrijpostige suggestie is, dus wachtte ik met spanning af hoe er gereageerd zou worden. Tot 
mijn opluchting hoefde ik niet lang te wachten op de eerste uitnodigingen. Fijn dat het zo positief 
wordt ontvangen. 
Omdat ik tot augustus heen en weer moet pendelen vanuit Barendrecht, zal ik elke week in 
Tussenspel aangeven op welke dagen ik in IJsselstein aanwezig hoop te zijn. Als het niet uitkomt op 
de genoemde dagen kunnen afspraken ook best op andere dagen worden gepland. Schroom in elk 
geval niet om contact op te nemen. Ik ben in principe iedere dag  bereikbaar via telefoon en email 

https://www.pgij.nl/
mailto:tussenspel@pgij.nl


(zie onder). Komende week hoop ik in elk geval op dinsdag (7/6), donderdag (9/6) en zaterdag (11/6) 
in IJsselstein zijn. 
 
Gezocht: deelnemers voor het onderzoek naar de ringleiding 
Sinds oktober werken we met een nieuwe geluidsinstallatie in de kerk. Met enige regelmaat krijgen 
we signalen dat de ringleiding niet altijd goed (b)lijkt te werken. Dat is vervelend voor iedereen die 
daarvan afhankelijk is.  
We willen daarom op 12 juni 2022 na afloop van de dienst de ringleiding testen. We zoeken daar 
voor gemeenteleden die gebruikmaken van de ringleiding zodat we gezamenlijk uit kunnen zoeken 
hoe de ringleiding beter afgesteld kan worden. 
We zoeken nadrukkelijk zowel gebruikers die problemen ervaren als mensen die geen problemen 
met de ringleiding hebben. Je kunt je opgeven bij een van ons.  
Hartelijke groet, 
Ewout Theil                     ewout.theil@gmail.com              06 4673 7280 
Richard Visscher              rvi@freedom.nl                           06 2111 5413 
 
Schoonschrijven 
De doop- en belijdeniskaarten die we uitreiken worden met schoonschrift beschreven. Barend van 
Norden heeft dat (samen met dhr. Bonder) jaren gedaan. Maar zijn schrijfhand maakt het lastig dat 
nog te doen. Daarom zoeken we een ander gemeentelid dat wil helpen. Het gebeurt (helaas ;-)!) niet 
heel vaak, maar gelukkig nog wel. Wie kan mooi schrijven (kalligraferen) en wil ons helpen? Hartelijk 
dank aan Barend! Ds. Peter van der Schans. 
 
Afscheid ds. Peter van der Schans 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie en manieren om uw 
steentje bij te dragen aan het afscheid dat we Peter van harte gunnen. 
Uw bijdrage voor het afscheidscadeau kunt u overmaken op rek.nr. 
NL20RABO0307104702 t.n.v. Protestante Gemeente IJsselstein o.v.v. afscheid 
Peter. 
 
Inschrijven Biking Dinner. 
We hebben nu 6 adressen waar we terecht kunnen voor ons Biking Dinner. Wilt kennismaken onder 
het genot van een heerlijk voorgerecht en met andere mensen bij een hoofdgerecht? Geef u dan op 
via E omzien@pgij.nl of in de avond via T 06 25280766, of via de intekenlijst in de kerk. Graag met 
dieetwensen.  We sluiten gezamenlijk af met een nagerecht in de Ontmoetingskerk.  
Ik hoor graag van u. Aris Jan van Ek. 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl  
⮚ ds. Bert de Wit, T 0180 852343, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week in de Ontmoetingskerk: 
Zo 5 10.00 uur Pinksterdienst o.l.v. ds. Peter van der Schans, doop en belijdenis 
Do 9 10.00 uur Inloopmorgen 
Do  9  19:00 uur  Afsluiting St. Olav pelgrimstocht 
Za 11 13.30 uur Kerkenraad 
Za 11 14.00 uur Themamiddag kerkenraad en clusters 
Zo 12 10.00 uur Dienst o.l.v. ds. Bert de Wit, Heilig Avondmaal 
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