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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf: … 
- Welkom door de voorganger 
 

AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: … 
- We gaan staan 
- Groet en Bemoediging 
- We zingen: intochtslied: Psalm 25:1 en 2 Heer, ik hef mijn hart en handen 
- Gebed aan het begin 
- We gaan zitten 
- We zingen: Psalm 25:3 Denk aan 't vaderlijk meedogen 
- Smeekgebed, na de woorden "roepen wij tot U" 3x onderbroken met het zingen van   
  “Heer, ontferm U!, Heer, ontferm U! Heer, ontferm U!” 
- We zingen Lied 561 O liefde die verborgen zijt  
 
DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de opening van het Woord 
- De meditatieve tekst voor de 2e zondag van de 40dagen tijd is: 
  Op de berg 
  In stilte luisterend, biddend  
  Drie profeten  
  Gevonden wijsheid 
 

- Met als Kernwoorden: berg, luisteren, bidden 
 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen het projectlied Verander je mee? 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
- Eerste Schriftlezing: Exodus 24:12-18       
- We zingen: Lied 213:1, 2 en 5 Morgenglans der eeuwigheid 
- Tweede Schriftlezing:  Matteüs 17:1-9     
- We zingen: Lied 543 Gij zijt in glans verschenen 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel: … 
- We zingen Lied 607 Gij zijt voorbij gegaan 
 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van  
5 maart 2023, 2e zondag van de Veertigdagentijd 
Reminiscere 
Liturgische kleur:  paars 
 

Voorganger:  ds. P Vliegenhart uit Utrecht 
Lector:   Thea van der Waard 
Organist:  Marjan Klein  
Thema:  Wat straal je uit? 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
 
- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche 
  ophalen. 
 

- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Palestina: samen bijbel lezen opent deuren. Palestijnse christenen vormen een kleine 
  gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie  
  steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen.  
  Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen  
  leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken  
  naar oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie  
  is haar leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen  
  verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Di-

akenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse ge-
meente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 
AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied (staande): Lied 536 Alles wat over ons geschreven is 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: … 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Wij mogen vandaag een gastvoorganger verwelkomen: ds. Piet Vliegenthart uit Utrecht. De 
bloemenwerkgroep heeft weer een mooie schikking gemaakt bij het thema van deze zondag.  
Het is de tweede zondag van de 40-dagentijd. Deze zondag draagt de naam "Reminiscere", 
"Gedenk", naar de psalm van deze zondag, Psalm 25. Daarvan zingen we de eerste 3 coupletten, 
met o.a. de regel: "Denk aan 't vaderlijk meedogen...". We lezen het verhaal over de verheerlijking 
van Jezus op de berg, Matteüs 17:1-9. Wat een prachtig verhaal waarin we ook als hoorders van 
vandaag boven onszelf worden uitgetild. Het verhaal komt ook in de nevendienst aan de orde met 
als thema: "Waar ga jij van stralen?". Een uitdagende vraag! 
 
Kindernevendienst 
Er is kindernevendienst voor kinderen van de groepen 1 t/m 8. Zij volgen het project ‘Verander je 
mee?’ en horen het verhaal dat ook in de kerk wordt gelezen, namelijk over de verheerlijking op de 
berg (Matteüs 17:1-9). Het thema is vandaag: ‘Straal jij al een beetje?’ 
 
Bidstond voor gewas en arbeid 
Op 8 maart is er om 19.30 de bidstond voor gewas en arbeid. Thema voor de viering is: “Bidden is 
broodnodig!”. Na afloop willen we graag nog even van gedachten wisselen over de invulling van de 
bid- en dankdag vieringen. Het idee is ontstaan om de aandacht hiervoor te verplaatsen naar de 
eerste zondag volgend op de bid- of dankdag. Hoe denkt u hierover? U kunt uw mening hierover 
natuurlijk ook op een andere manier laten horen, bijvoorbeeld door middel van een mailtje naar Bert, 
Martin of iemand van de kerkenraad. 
 
Bijzondere dienst op 12 maart – ‘Als je dorst hebt…’ 
Om vast te noteren: op zondag 12 maart is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met 
een verstandelijke beperking, om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.  
Het thema van de dienst is: ‘Als je dorst hebt…’ Naar aanleiding van het verhaal over Jezus die een 
Samaritaanse vrouw ontmoet bij de Jakobsbron (Johannes 4).  
De Ontmoetingsband zal muzikale medewerking verlenen.  
Voorganger is ds. Bert de Wit. 
 
Kennedy Carroussel op 19 maart – Kom en doe mee! 
‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen.’ Deze 
bekende uitspraak van de Amerikaanse president John F. Kennedy kun je ook toepassen op de kerk: 
vraag je eens af wat jij kunt doen voor de kerk (of voor een ander), in plaats van andersom. Op 
zondag 19 maart willen we na kerktijd een ‘Kennedy Carroussel’ organiseren, in de hal van de 
Ontmoetingskerk. Daar proberen we te laten zien wat er zoal te doen valt voor ‘de ander’, en stellen 
daarbij de Kennedyvraag: ‘Wat kun jij doen voor die ander?’ Kom er bij, want er is altijd voor 
iedereen genoeg te doen. 
 
Voedselbankkist 

Beste mensen wat een succes met ons zegeltjes sparen! 
We hebben totaal voor 12 pakketten kunnen plakken. Hartelijk dank voor het 
inleveren . 
De actie voor de pakketten is afgelopen dus nu gaan we verder met het inzamelen 
van producten. 

Alles is welkom en de Douwe Egberts punten mogen ook in de kist . 
Het is zo mooi om met elkaar voor anderen iets te kunnen doen. 
Hartelijk dank! Namens de Diaconie en Zin, Joke Theil. 
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Emmaüswandeling – dinsdag 14 maart, 14 uur 
In 2023 elke tweede dinsdag van de maand. We lopen twee aan twee en hebben 
een goed of leuk gesprek met elkaar. We starten bij de kerk om 14 uur, weer of 
geen weer. Tijdsduur maximaal een uur. Aanmelden bij E. zin@pgij.nl of bij  
Joke Theil T. 030 6884925 of Marijke van den Berg T.030 6884113. 
 

 
Concert ‘La Lecture’ –  zondag 26 maart, 14:30 uur 
Lineke Lever (piano) en Oihana Aristizabal Puga (cello) spelen hun programma ‘La Lecture, een 
Nederlandse pianiste naast Manet’. Centraal hierin staat Suzanne Leenhoff die trouwde met de 
Franse schilder Edouard Manet. Meer details op cellopiano.nl. Toegang €12,50.  
Reserveren verplicht via E. zin@pgij.nl   
 
Vrijwilligers gevraagd 

Als gezamenlijke kerken (IKO) in IJsselstein zijn we blij dat op Goede 
Vrijdag 7 april a.s. weer een replica van het Passionkruis naar IJsselstein 
komt. Dit verlichte kruis zal voor het Stadhuis op de Overtoom geplaatst 
worden. We bouwen om ca. 13.00  uur het kruis op en het kruis wordt 
ca.19.00 uur weer afgebroken.  

Er zijn vrijwilligers nodig die kunnen helpen met het opbouwen/afbreken.  
Tevens is er op zaterdagavond 8 april om 20.00 uur een concert in het Kruispunt. Ook hier zijn 
vrijwilligers nodig. Je kunt je aanmelden bij Christa van Egdom T. 030 6877948 / 06 20384073 
 
Houd je van zingen en vind je het leuk om op Eerste Paasdag, 9 april, om 10.00 uur in de 

Ontmoetingskerk, met meer kinderen in een koor(tje) te zingen? 
Doe dan met ons mee! We zijn al aan het oefenen.  
De overige repetities zijn op: zondag 5 maart, 26 maart en 2 april; telkens na 
de dienst [vanaf 11.15 uur].  

En ook op Goede Vrijdag, 7 april, van 10 uur tot 11 uur.  
Leuk als je meedoet! Info en aanmelden bij: Caroline Lange, E. langewal@kabelfoon.nl 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06 11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Vr 3/3 19.30 uur Interkerkelijke gebedsdienst (IKO), Huis 10, Doelenstraat 10/12 
Ma 6/3 10.00 uur Overleg Zin! 
Ma 6/3 20.00 uur Team kindernevendienst 
Di 7/3 19.45 uur Grote kerkenraad 
Wo 8/3 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid, o.l.v. pastor Martin Brederoo 
Do 9/3 10.00 uur Inloop 
Do 9/3 20.00 uur Cursus ‘Weg van leven’ 
Vr 10/3 20.00 uur Bijbel(v)uurtje 
Zo 12/3 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
Zo 12/3 11.30 uur Young Celebration 
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