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7 Kerk Protestantse gemeente te lJsselstein

Liturgie voor de (online) viering van zondag
6 maart 2022, 1° zondag Veertigdagentijd
Invocabit (= Roept hij mij aan)

Voorganger: ds. Johan Prosman

Lector: Christa van Egdom
Organist: Marjan Klein-Spijker
Thema: Kriebels
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Viering beschikbaar:

10.00 uur live op www.kerkdienstgemist.nl Alleen geluid: www.kerkomroep.nl

Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl

- We staan stil bij de symbolische schikking n.a.v. Lucas 4:1-13
Een bekende tekst op de eerste zondag van de vastentijd. Aan het begin van de Veertigdagentijd lopen
we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door Zijn tegenspeler
wordt uitgedaagd. Drie beproevingen: een steen die brood kan worden, de macht over de wereld in
handen kunnen krijgen en God uitdagen door van de tempel te springen. Tot drie keer toe gaat Jezus
niet in op de vraag, maar wijst Hij op wat er geschreven en gezegd is. De hoofdboodschap: een leven met
God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van hem
te leven. Indirect is de boodschap ook helder: God is God en de aanbidding komt alleen Hem toe, Hij
heeft de tijden in zijn hand.
Uitwerking
De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leiden naar
waar het echt om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de grassenstructuur
plaatsen we tarwe aren en/of gerste aren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende
primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje uitkomen. De primula heeft de
Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat,
betekenisgeving.

Meditatieve tekst

Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende armen
laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van
bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht. Jezus vestigt echter de blik op waar het om
gaat: God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

- Toewijding door stil gebed en orgelspel

- We gaan staan

- Toewijding en Groet

- We zingen: intochtslied: Psalm91: 1 en 7
- Gebed aan het begin

- We gaan zitten
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- We zingen: Lied 558: 1,3 en 6
- Smeekgebed, besloten met het zingen van “Heer, ontferm U!, Heer, ontferm U! Heer, ontferm U!”

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment voor de kinderen

- We zingen: ‘Een slinger van verhalen’ projectlied Veertigdagentijd 2022

- Schriftlezing: Johannes 11:55 - 12:11 (NBV21)
- We zingen: Lied 536

- Verkondiging

- Meditatief moment: orgelspel

- We zingen: Psalm 133:1,2en 3

DIENST VAN HET ANTWOORD
- Gebeden: dankgebed — voorbeden — stil gebed — samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet

- Inzameling van de gaven:

- 1¢ collecte: Oorlog in Oekraine
In Oekraine woedt een verschrikkelijke oorlog. Ruim honderdduizend Oekrainers zoeken een veilig
heenkomen in eigen land en buurlanden. Deze mensen zijn gevlucht met wat ze konden dragen, ze
hebben bijna niets meer. Er is grote behoefte aan opvang en eerste levensbehoeften. De paniek in het
land is groot. Irina Linnik, directeur van een partner van “Kom over en help” vertelt: ‘We zien angst en
bezorgdheid. Mensen vluchten massaal naar plaatsen waarvan ze denken dat het er veilig is, maar het is
overal levensgevaarlijk.’
Ferenc Katko, landendirecteur van Dorcas in Oekraine: ‘Dit is een nachtmerrie, alles is onzeker. De
wegen staan vol files. Veel mensen die we met onze reguliere projecten steunen, zijn ouderen. Ze
hebben geen geld en zijn fysiek niet in staat om te vluchten. Soms kunnen ze niet eens eten kopen.” Het
Christelijk Noodhulpcluster verleent noodhulp: opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en
traumazorg. Ze zijn actief in Oekraine en in de omliggende landen.

- 2¢ collecte: College van Kerkrentmeesters

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen. Daarnaast kunt

u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij

gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Twee manieren om uw bijdrage te doen:

> U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van
Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse
gemeente lJsselstein

> U kunt bijdragen via deze QR code.

Wij danken u van harte voor uw gift!
Namens het College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters: Jannie Schimmel en Daniélle van den Houten.

AAN HET EINDE

- We zingen: slotlied (staande): Lied 416:1 en 3
- Uitzending en Zegen

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)

- Orgelspel
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TUSSENSPEL

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te lisselstein,

voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.

U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel @pgij.nl of T: 030 6873493, Marian
van der Veen.

Welkom

Van harte welkom in deze dienst vandaag — in de kerkzaal en thuis via de digitale mogelijkheden.
Vanmorgen is ds. Prosman uit Hoevelaken onze voorganger. Hij neemt vandaag afscheid als onze
ambulante predikant.

We hopen op een gezegende dienst. Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten. Koffie, thee of
limonade is beschikbaar.

Kerk en corona bij ons
Er zijn geen beperkingen meer als het gaat om het deelnemen aan de diensten en andere activiteiten (ook
door de week) in ons kerkgebouw. Er is dus ook weer créche en kindernevendienst.

Toch zijn er risico’s. Het corona virus is niet weg. En het kan weer op de één of andere manier oplaaien.
Daarom blijft voorzichtigheid geboden. We hopen dat iedereen daar ook verantwoordelijkheid in neemt.
Het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding
van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen
handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is,
voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of
boosterprik.

Veertigdagentijd: spoor van de bloemschikkingen en slinger met viaggen

(Voor achtergrondinformatie zie in Samenspel van maart.)

a. Het spoor van de liturgische bloemschikkingen

Het thema hierbij is: ‘De toekomst tegemoet. Van U is de toekomst.” Dat sluit aan bij het jaarthema van de
Protestantse Kerk en de Schriftlezingen uit Lucas

b. Het spoor van de slinger met viaggen (project Kind op zondag)

Aan gezinnen is een boekje met hulpmiddelen voor thuis bezorgd. Hier is het thema: Ben je klaar voor het
feest? Dat sluit aan bij de verhalen uit het evangelie van Johannes. Dat spoor volgen we al een paar
maanden.

Vandaag: Kriebels. Johannes 11:55-12:11: Tijdens een maaltijd zalft Maria de voeten van Jezus met
kostbare olie. Judas Iskariot vraagt of het geld van de olie niet beter aan de armen gegeven had kunnen
worden. Maar Jezus vertelt dat Maria dit gedaan heeft voor de dag van zijn begrafenis.

Gewijzigd collectedoel

Doordat op donderdag 24 februari 2022 de oorlog is uitgebroken in Oekraine heeft het College van
Diakenen besloten, dat zij namens onze gemeente, een bedrag van € 500,00 direct zal overmaken naar
Kerkinactie voor lediging van acute noodhulp (reeds uitgevoerd) en we deze zondag collecteren voor
Oekraine i.p.v. Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh. Deze collecte zal verschuiven
naar april 2022. Namens het College van Diakenen, Gerrit van Ravenhorst

Veertigdagenkalender

Na de dienst kunt u bij een van de statafels weer een Veertigdagenkalender kopen. Kosten € 2,00 (de
helft van het bedrag besteed de diaconie aan een goed doel). ‘Alles komt goed?!’ is het thema van deze
kalender. Het thema van deze kalender daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.

Taizé gebed

We starten weer: Vanavond om 19.30 uur is er een Taizé gebed in het stiltecentrum van onze kerk. Wil jij
in deze spannende tijd tot rust komen? Kom dan samen met ons het Taizé-uur vieren.

Herman en Ingrid Verweij, Menso Bosma.
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ZIN In Ontmoeting - afgelastingen
Helaas is vorig weekend besloten om de middag over orgaandonatie vandaag niet door te
laten gaan vanwege te geringe belangstelling.

Ook kan 20 maart de middag met Rianda van der Zouwen vanwege gezondheidsredenen
niet doorgaan.

Samen de Bijbel lezen — Op weg naar Pasen

Elke maandagavond de Veertigdagentijd door en op weg naar Pasen komen we een uurtje bij elkaar. Op
tafel brandt een kaars: teken van het licht van Christus. We lezen een of twee passages uit de Bijbel ter
voorbereiding en bezinning op het a.s. feest. Allerlei opmerkingen en vragen komen langs. Je bent
welkom, ook al kom je maar één keer. Van tevoren opgeven is niet nodig. Het is steeds van 19:00-20:00
uur. We lezen Johannes 12:20-36. Het kan weer in de kerk! Contactpersoon: ds. Peter van der Schans.

Paaskaars

We hebben de afgelopen twee jaar niet zelf een symbolische verbeelding op de nieuwe Paaskaars
gemaakt. Dat willen we wel weer gaan doen. Er zijn al drie gemeenteleden beschikbaar om te helpen. Het
is fijn als er nog één vrijwilliger bij komt. Wie is creatief en vindt het leuk mee te doen? Meld je bij
Herman Verweij T 030 6871063 of ds. Peter van der Schans.

Oud-papieractie OPA

De inhoud van de geladen container op maandag 21 februari 2022 was 5.180 kg oud-papier.

Een mooi resultaat van de vrijwilligers die hieraan een bijdrage hebben geleverd. ledereen bedankt, voor
het thuis verzamelen en zij die het papier deze periode en op maandag 21 februari zijn komen brengen.
Johan Kamperman.

Biddag voor gewas, arbeid en vrede
De dienst op biddag komende woensdag zal ook in het teken staan van bidden voor vrede vanwege de
oorlog in Oekraine: 9 maart, 19.30 uur o.l.v. Ds. Peter van der Schans.

Dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 20 maart a.s. kunnen we weer een dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking
houden. Er is een groepje dat altijd die ene keer per jaar meehelpt de dienst voor te bereiden en wat
dingen er om heen te organiseren: uitnodigingen versturen, de dienst zelf mee voorbereiden, rond de
dienst gasten begeleiden, e.d. Degenen die anders meehielpen kunnen nu niet. Anderen wel? Graag
spoedig aanmelden bij Fransien Schimmel T 0348553240 of ds. Peter van der Schans.

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar
> ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl

> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl

> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Zo 6 10.00 uur Ontmoetingskerk ds. Johan Prosman

Ma 7 15.00 uur Ewoud Bijbeluur o.l.v. ds. Peter van der Schans
Ma 7 19.00 uur Ontmoetingskerk Bijbelleesgroep Veertigdagentijd

Di 8 20.00 uur Ontmoetingskerk Kerkenraad

Wo 9 19.30 uur Ontmoetingskerk Dienst Biddag ds. Peter van der Schans

Zo 13 10.00 uur Ontmoetingskerk Dienst o.l.v. Mevr. Nel Rijneveld-Schep
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