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- De Paaskaars brandt   
- Orgelspel vooraf    
- Welkom door de voorganger 
 

VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en muziek 
- We gaan staan 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
  v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
  g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
  v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  g. En die niet loslaat het werk waaraan Hij begonnen is. 
  v. Genade zij ons en vrede van God onze Vader 
      En van Jezus Christus onze Heer 
      Door de Geest die ons aanvuurt 
      In geloof, hoop en liefde. 
      Amen. 
 

- We zingen als aanvangslied: Lied 975: 1, 3 en 4: Jezus roept hier mensen samen 
- We gaan zitten 
- Over deze dienst… 
- Smeekgebed met als gezongen responsie “Heer, ontferm u”  
- We zingen als loflied: Lied 103e: Bless the Lord my soul. 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen Job 28: Alleen God weet wat echte wijsheid is. 
- We zingen: Kinderlied: Hemelhoog 388: Als je geen liefde hebt voor elkaar.  
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
 
- Eerste Schriftlezing: Exodus 16:13-25 en 31 (Het manna) 
- We zingen: Sela 43/ Hemelhoog 343: Ik ben (Wie zal ons voeden) 
  het refrein wordt als tegenstem gezongen, daarna volgt meteen het volgende couplet 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de GA-viering van  
6 november 2022, 8e zondag van de herfst,  
Liturgische kleur: groen 
 
Voorganger:  pastor Martin Brederoo 
Lector:  Titia Krijger - Buikema 
Muziek:  Ontmoetingsband 
Organist: Eugène Broekman 
Thema: Brood uit de hemel, brood voor elkaar! 

https://www.sela.nl/liederen/36/ik-ben.html
http://www.pgij.nl/
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- Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 30-40 (Ik ben het brood uit de hemel) 
- We zingen: Lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde 
 
- Overweging: een pelgrimstocht langs het brood 
- Meditatief moment 
- We zingen: Lied 388: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 
DELEN 
- In memoriam mevr. Corrie Noordermeer 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezongen Onze Vader (lied 371) 
- Delen van de bloemengroet 
 

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
- Aankondiging van de collecte:  
- 1e collecte: WD Versterk Landloze boeren in Pakistan. 70% van de plattelandsbevolking in het  
  Punjabgebied van Pakistan heeft geen eigen land tot zijn of haar beschikking. Het dagloon van een  
  loonarbeider is €1,50. Een vrouw krijgt slechts de helft. Daar kan niemand van leven! NOAD, de  
  partnerorganisatie van Kerk in Actie, organiseert voor 575 arme gezinnen micro- 
  ondernemersgroepen. In deze groepen krijgen de landloze arbeiders training, technische kennis,  
  klein startkapitaal en begeleiding voor een micro-onderneming. De geplande micro-ondernemingen  
  zijn o.a. verkoop van groenten, eieren, melk, alledaagse gebruiksartikelen, reparatie van fietsen of  
  mobiele telefoons. Naast de realisatie van micro-ondernemingen geven zij ook veel aandacht aan  
  het creëren van bewustwording voor ondernemerschap bij duizenden andere kwetsbare gezinnen. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters. 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): Lied 423: Nu wij uiteengaan 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Muziek 
 



 

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Vanmorgen is er voor het eerst sinds corona een GA! viering. In een GA viering 
gaat alles Gewoon Anders. Aan de ene kant is het "gewoon" een kerkdienst 
met alles erop en eraan, maar aan de andere kant gaat het ook een beetje 
"anders". Zo is de bedoeling dat we wat meer met elkaar in gesprek gaan en 
heeft de preek een wat andere vorm. De muziek wordt verzorgd door de 
Ontmoetingsband, ook dat is een beetje anders en we zijn heel blij dat dit 
weer mogelijk is. Het thema is "Brood uit de hemel, brood voor elkaar.":  
God is er als wij het nodig hebben en vraagt ons ook om er voor elkaar te zijn. 
 
Kindernevendienst 
De kindernevendienst volgt de methode van Bijbel Basics. Deze zondag is de tweede van een blok 
met drie teksten uit het Bijbelboek Job. We lezen Job 28 over de onmetelijke wijsheid van God. 
 
Corona  
Hoewel de najaarsgolf al over zijn hoogtepunt heen is, is het aantal coronabesmettingen nog hoog. 
We zitten voorlopig nog in ‘fase 2’. Dit betekent dat alles gewoon door kan gaan, maar dat we wel 
rekening houden met wie een kwetsbare gezondheid heeft. In de kerk doen we dat door enige 
afstand te bewaren: we laten een stoel vrij tussen mensen uit verschillende huishoudens. Tijdens de 
koffie en bij doordeweekse bijeenkomsten letten we er op dat we elkaar de ruimte geven. Na afloop 
van de dienst geven we elkaar geen handen, maar begroeten of feliciteren we elkaar met een ander 
gebaar. Verder is het belangrijk om de basisadviezen op te volgen: handen wassen, in elleboog 
hoesten, thuis blijven bij klachten (en testen). De kosters zorgen er voor dat er handspray bij de 
ingang staat en dat er voldoende wordt geventileerd. 
 
Voedselbankkist 
Fijn om met elkaar producten in te zamelen voor de voedselbank. 
De kist al gezien in de ontmoetingsruimte?  
Hij is groot genoeg en springt in het oog! 
Elke week wordt de kist op donderdag geleegd en worden alle 
producten naar de voedselbank in Nieuwegein gebracht. 
De lijst met levensmiddelen die nodig zijn, hangt aan de binnenkant 
van de deksel. 
Te allen tijde kunt u wat in de kist zetten! 
Allen hartelijk dank. 
Jannie, Willeke, Bert, Marijke en Joke 
 

 
Even afwezig 
Van maandagmiddag (7 nov.) tot woensdagmorgen (9 nov.) verblijf ik (BdW) weer in de Abdij van 
Berne, als begeleider van een retraitegroep in het kader van de jaargang ‘Zorg voor de ziel’. In 
Samenspel heb ik daarover een stukje geschreven. Woensdagmiddag hoop ik weer terug te zijn. 
Collega Martin Brederoo is deze dagen beschikbaar voor pastorale zorg. 
 
Kerk en Jodendom 
Donderdagavond 10 november 2022 vanaf 20.00 zal in de Ontmoetingskerk [zaal 7 /8] een 
bespreking over antisemitisme met discussie plaatvinden met doctor ( University of Tilburg ) Piet 
van Midden. Verdere aangedragen onderwerpen:  'Revius'  ''Beklag Gods" en het Evangelie van 
Johannes. Eise Jongsma.   
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Zit je op de basisschool en houd je van zingen?  
Kom dan gezellig meedoen met het Kerstkinderkoor!  
Met jou erbij gaat het nog mooier klinken! 
We repeteren op de zondagen 27 november en 4, 11 en 18 
december van 11.15 uur tot 12.15 uur in de kerk. 
We zingen in de kerk op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. 
Weet u, of ken jij, iemand die mee zou willen doen maar dit 
Tussenspel niet leest?  
Geef het door! 
Annemarijn van der Linden E. annemarijnvanderlinden@gmail.com of  
Caroline Lange E. langewal@kabelfoon.nl 
 

Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Wo           9/11      20.00 uur         Grote kerkenraad 
Do          10/11      10.00 uur         Inloop 
Do          10/11      20.00 uur         Kerk en Jodendom: over antisemitisme, met dr. Piet van Midden 
Vr           11/11      19.30 uur         Bijbel(v)uurtje en Celebration 
Zo           13/11      10.00 uur         Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit, Maaltijd van de Heer 
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