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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de ouderling van dienst André Kok 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 

- We zingen als aanvangslied: ‘Van ganser harte loof ik Hem’ (Psalm 111: 1, 5, 6) 
(We gaan zitten) 
- Over deze dienst… 
- Smeekgebed 
- We zingen als loflied: ‘Zing ten hemel toe’ (Lied 645: 1, 2, 6) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen (kinderlied): ‘Vrede zij u’ (Geroepen om te Zingen 245: 1, 3) 
(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
 
- Eerste Schriftlezing: Johannes 20:24-31 (NBV21) 
- We zingen: ‘De lichtvorst, de ontluisterde’ (Lied 633: 1, 3, 4) 
- Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 1:22-2:3 (NBV21) 
- We zingen: ‘Jezus leeft en ik met Hem’ (Lied 641: 1, 3) 
 
- Verkondiging 
 
- We zingen: ‘Kondig het jubelend aan’ (Lied 659: 1, 4, 5, 6) 
 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
7 april 2024, 1e zondag na Pasen 
Quasi modo geniti 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Bas Kraaijeveld 
Organist:  Marjan Klein 
 
Thema: ‘Raak de wonden aan’ 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
DELEN 
- Wij gedenken: Wilhelmina van der Panne-Versloot  (*25 februari 1928 - † 21 maart 2024) 
- Moment van stilte 
- Het gedenksteentje wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: St. Roemeense Kinderhulp  
  De Stichting Roemeense Kinderhulp (IJsselstein) zet zich sinds 1990 in voor de bevolking van  
  Sovata, Roemenië. De projecten richten zich met name op de kansarme kinderen. Ieder jaar komen  
  kinderen uit de leeftijd 9 tot 11 jaar naar Nederland om een vakantie van drie weken door te  
  brengen bij een gastgezin. Rond half november gaan drie vrachtwagens vol met hulpgoederen naar 
  Sovata. Deze zijn samengesteld door Nederlandse families. Daarnaast worden ook plaatselijke  
  scholen ondersteund. De Stichting heeft sinds 2004 ook een eigen familiekindertehuis Tinkerbell.  
  Hier wonen twee gezinnen die in totaal 21 door hun ouders achtergelaten kinderen een nieuwe  
  kans geven. Deze kinderen worden liefderijk verzorgd in een normale gezinssituatie en ontwikkelen  
  zich prima. Van harte aanbevolen. 
- 2e collecte: Beheer van de kerk 
Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:            NL43 

RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 
 U kunt ook digitaal bijdragen via GIVT-app  
 

Digitale collecte via GIVT-app 
Met ingang van 2024 is onze kerk aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de 
GIVT-app downloaden.  
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw 
bijdrage overmaken. 
U kunt in het tabblad GEEF zelf uw bijdrage voor de 1e (diaconaal doel) en de 2e collecte 
(College van Kerkrentmeesters, beheer van de kerk) bepalen.  
Door te kiezen voor ‘çollecte toevoegen’ kunt u de 2e collecte toevoegen aan uw bijdrage.  
Na ‘volgende’ kunt u in de ‘lijst’ zoeken naar IJsselstein, dan kiest u PG IJsselstein.  
Door vervolgens op ‘GEVEN’ te klikken rondt u uw bijdrage af. 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’ (Lied 578: 1, 2, 5, 6) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
(De ambtsdragers verlaten als eerste de kerk.) 
- Orgelspel 
 

 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 
Vanuit de redactie: Aanleveren van artikelen voor in Tussenspel 
We krijgen de laatste tijd regelmatig hele flyers aangeleverd om op Tussenspel te zetten. 
Daarvoor is Tussenspel niet bedoeld. Dat kan bv. wel op de website en op de Facebook pagina. 
Voor Tussenspel is het de bedoeling om de artikelen zo beknopt mogelijk te houden zodat er veel 
artikelen geplaatst kunnen worden. Zo houden we er daarnaast rekening mee dat het goed leesbaar 
blijft voor mensen die de grootletter-versie lezen vanwege hun kijk/leesproblematiek. 
 
Welkom 
Inderdaad, de naam van deze zondag klinkt afschrikwekkend: ‘Quasi modo geniti’. Dat betekent: 
‘Zoals pasgeboren kinderen…’ Het komt uit 1 Petrus 2:2: ‘En verlang als pasgeboren zuigelingen 
naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt’. Het is een 
aansporing om volwassen te worden in het geloof. Hoe dat gaat, laat het verhaal van Tomas zien die 
uitgenodigd wordt om zijn vinger op de zere plek te leggen (Johannes 20:24-31). Ook dat klinkt 
afschrikwekkend, maar wie gerustgesteld wil worden kan het beter toch maar doen. 
 
Kindernevendienst 
Er is kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het verhaal komt uit 
Johannes 20:19-31: Op de avond van Pasen verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Hij wenst hun vrede. 
Tomas is er niet bij. Als hij het hoort, kan hij het niet geloven. Maar een week later verschijnt Jezus 
nog eens. Tomas ziet het en hij gelooft. 
 
Even afwezig 
In de komende week zal ik (BdW) weer een paar dagen doorbrengen in het klooster, als begeleider 
van de jaargang Zorg voor de Ziel: van maandagmiddag 8 april tot en met woensdagmorgen 10 
april. In geval van pastorale nood kan contact worden opgenomen met collega Jeanette Vos of met 
het ‘meldpunt pastoraat’ (zie onder ‘Omzien naar elkaar’). 
 
Hoe kunnen we in de toekomst kerk zijn met elkaar? 
Kom mee het gesprek voeren; de data op een rijtje: 
Zo  7/4 11.30  Praat mee: Kerk met lunch 
Ma 8/4 14.30  Praat mee: Praagsingel 209 
Di  9/4 20.00  Praat mee: Panoven 63 [25-50 jaar] 
Do  11/4 20.00  Praat mee: Koperwiek 6 
Wo  17/4 20.00  Praat mee: Kerk [25-50 jaar] 
Do  18/4 14.30  Praat mee: Kerk  
Di 23/4 14.30  Praat mee: Kerk  
U kunt zich aanmelden bij E. ontmoeten@pgij.nl 
 
“Je hoeft niet bang te zijn!” Kerk op Schoot viering op zondag 14 april om 9 uur 
Wat zijn dat toch fijne woorden om te horen "Je hoeft niet bang te zijn!” Soms zijn er geluiden of 
enge dingen die ons bang maken. Tijdens de Kerk op Schoot deze viering horen we dat het niet 
nodig is om bang te zijn. Alle kleintjes tussen de 0 en 6 jaar zijn uitgenodigd om samen met hun 
(groot)ouders, broers en zussen met ons op avontuur te gaan. We gaan natuurlijk ook een verhaal 
horen, samen zingen en samen bidden. Konijn is er ook met zijn mand rozijntjes. En na afloop is er 
altijd iets lekkers met een beker limonade en nog iets om te kleuren of knutselen. Doe jij ook mee? 
Dat vinden we héél gezellig. 
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Zing mee voor vrede (op zaterdag 13 april in de bibliotheek) 
Komende zaterdag (13 april) gaan de zangers van 'Lekker Zingen' het lied 'Prayer of the mothers' 
zingen, van de Israëlisch-Canadese liedschrijver Yael Deckelbaum. Zing met ons mee! Zo roepen we 
samen op tot vrede. Om 10.30 uur komen we samen in het souterrain van de bibliotheek (Overtoom 
7). We oefenen tot 11.30 uur. Daarna wordt het lied opgenomen en op YouTube geplaatst. Voor 
meer informatie, de Nederlandse vertaling en/of een oefenopname, mail naar 
lekkerzingeninijsselstein@outlook.com 
Een clip van het lied is in Advent vorig jaar in een kerkdienst bij ons getoond. 
 
Dienst in de taal van het kind over ‘Schepping’ 
Kom jij ook op zondag 14 april naar deze bijzondere dienst? Om 9.30 uur 
in De Rank, Lupinestraat 11, Nieuwegein. Er wordt muziek gemaakt door 
het Rank jeugdensemble en jullie mogen meedoen! 
En er wordt geschilderd, ja echt waar! Door jullie! Dus trek vooral niét je 
mooiste kleren aan, ook al wordt het juist wél een hele mooie dienst! 
Carla, ds. Peter Barmentlo en Ida Schippers-Schutte. 
 
DUO concert 
CRM Deo Datus en COV IJsselstein voeren een gezamenlijk concert uit op vrijdag 19 
april, 20.00 uur in de Sint Nicolaasbasiliek. Wil je dit concert bezoeken, dan kun je je 
kaarten (tevens programmaboekje) voor € 25,- per persoon reserveren via 
concertcovdd@gmail.com . Wil je in de mail aangeven hoeveel kaarten je wilt 
bestellen en onder welke naam? Je ontvangt dan van ons een antwoord waarin staat 
hoeveel en waar je kunt betalen. Deze kaarten zullen dan in de Basiliek klaarliggen. Je 
kunt  het totale bedrag van het aantal kaarten dat je wilt hebben, storten op 
Rekeningnummer NL 72 RABO 0378 1522 89 t.n.v. Concert COV DD onder 
vermelding van uw voor- en achternaam en e-mail adres. 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. 
Bel of mail naar  
 

⮚ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein:  
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 

⮚ Woonzorgcentrum Mariënstein, postcode 3402 en 3404: 
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr) 

⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Zo 7/4 15.00 uur Repetitie voor GA!-viering 21 april 
Zo 7/4 19.30 uur Taizégebed in Stiltecentrum 
Ma  8/4 19.00 uur  Mediteren met mandela’s  
Di  9/4 14.00 uur  Emmaüs wandeling, start Ontmoetingskerk 
Wo  10/4  9.30 uur  Oecumenische Gesprekskring  
Do  11/4  10.00 uur  Inloopmorgen  
Do  11/4  20.00 uur  Leeskring ‘Weg van de Geest’  
Zo 14/4 09.00 uur Kerk op Schoot viering 
Zo 14/4 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Peter van der Schans 
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