Protestantse gemeente te |Jsselstein

Liturgie voor de viering van
7 december 2025, 2¢ zondag van Advent
Liturgische kleur: paars

Voorganger: ds. Bert de Wit
Lector: Peter de Bruin-Trautmann
Organist: Jan de Geus
Vocaal kwartet: Leontien Kurpershoek,
Marieke ter Horst, Menso Bosma,

Eugéne Broekman

Thema: Een prachtkoning!

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terugkijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E diaconie@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf: Koraal en partita’s over: Christus der ist mein Leben
(mel. Nu daagt het in het oosten) - Johann Pachelbel (1653-1706)

- Welkom door de ouderling van dienst André Kok

- Toewijding door stil gebed

- Het kwartet zingt: ‘O Radiant Dawn’ (reprise) — James MacMillan
O stralende Dageraad, pracht van het eeuwige Licht, Zon van gerechtigheid:
kom, schijn op hen die in duisternis en in de schaduw van de dood wonen

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

VA

g. AMEN

- We zingen als aanvangslied: ‘O God van Jozef, leid ons verder’ (Psalm 80: 1, 2)
(We gaan zitten)
- Gedicht bij de 2¢ adventskaars, voorgelezen door Lotte Kreeftmeijer

De tweede kaars voor de koning dlie komt,

het lied van de vrede klinkt uit zjjn mond.

Hij vraagt of je meezingt, want dan wordt het goed.

Zo komt Gods liefde ons hier tegemoet.


http://www.pgij.nl/
mailto:diaconie@pgij.nl

- We kijken naar de bloemschikking:
Twee aduiven,
boodschappers van de Geest.
In het donker vindt het licht een weg.
Een straal raakt de bloem,
een belofte gloeit op,
hoop ontwaakt.
- Gebed om ontferming
- We zingen: ‘Wij wachten op de koning’ (Lied 461)

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment voor de kinderen: de Geluksbezorger komt langs

- We zingen het projectlied: ‘De Geluksbezorger’, refrein en 2¢ vers (melodie Lied 444)

refrein

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen

dat God dichtbij zal zijn.

tweede advent

De koning van de vrede

is eerlijk, wijs en goed.

Hij laat de wereld weten
wat God voor mensen doet.

(Het licht wordt door de kinderen meegenomen)

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 (NBV21)

- Het kwartet zingt: ‘Het zal geschieden in de laatste dagen’ (Lied 455: 2)
- Tweede Schriftlezing: Mattets 3:1-12 (NBV21)

- We zingen: ‘Verwacht de komst des Heren’ (Lied 439: 1, 2)

- Verkondiging

- Het kwartet zingt: ‘Er is een roos ontloken’ (Lied 473)

DELEN

- Gebeden: dankgebed — voorbeden - stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

- Delen van de bloemengroet

- Inzameling van de gaven:
1¢ collecte: Amnesty International
Amnesty is een wereldwijde beweging van meer dan 10 miljoen mensen die strijden tegen onrecht.
In meer dan 150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en
gelijkheid. Het werk beschermt en versterkt mensen — van het afschaffen van de doodstraf tot het
opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten
en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met hun beweging kunnen ze
een vuist maken tegen onrecht. Dit doen ze namelijk al meer dan vijftig jaar.
2¢ collecte: beheer van de kerk

-Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en kunnen ze uit de créeche worden gehaald.

GAAN

- We zingen als slotlied (staande): ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (Lied 466: 1, 3, 6)

- Uitzending en Zegen

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)

(Wilt u de ambtsdragers gelegenheid geven als eerste de kerkzaal te verlaten?)

- Orgelspel: Hef op uw hoofden, poorten wijd! Bewerkingen van Willem Vogel (1920-2010) en
Peter Molenaar (1940-2013)



TUSSENSPEL
Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein
Voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 18.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl, Marian van der Veen.

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:
» De collectezak die rondgaat
» Digitaal bijdragen via GIVT-app

Digitale collecte via GIVT-app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app
downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer)
kunt u uw bijdrage overmaken.

Welkom

"Wij wachten op een koning’, zingen we aan het begin van de dienst. Het thema is: ‘Een prachtko-
ning!” De koning op wie de wereld wacht en waar we volgens de profeet Jesaja naar mogen uitzien,
is er één die van de wereld een paradijs zal maken. Het is bijna niet te geloven — maar je ziet het voor
je, als je durft te kijken. Op deze 2¢ zondag van Advent worden we uitgenodigd om de weg te berei-
den voor de koning van onze dromen.

Kindernevendienst

Er is vandaag kindernevendienst voor groep 1 t/m 8. De kinderen horen een verhaal over de profeest
Jesaja (11:1-10): Jesaja vertelt dat er een nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de geest van
de Heer. Dan zal er rechtvaardigheid en vrede zijn. Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals
het water de bodem van de zee bedekt.

Tekst bij de bloemschikking

Op de boomstammetjes en in de flesjes staan donkere materialen, al iets lichter dan in de eerste
adventsweek: callicarpa, liguster, bloeiende heide en de tere bloemetjes van de cyclaam.

Twee kaarsen branden. De duiven zijn boodschappers van de Geest. Zij kondigen aan wat komt, zij
fluisteren van hoop. De lezingen leggen de verbinding met de doop en de Geest: tekenen van nieuw
begin.

Kerk op Schoot-viering aanstaande zondag 14 december: ‘Het is feest!”

Welkom in deze viering voor onze allerkleinsten. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje(s), zusje(s),
opa en oma ook komen! En vriendjes en vriendinnetjes. Op zondag 14 december gaan wij samen
zingen, bidden en iets leuks doen. Ben jij er ook? De viering begint om 9 uur in de kerkzaal. En
daarna vieren we verder in de ontmoetingsruimte. Dia, Irene, Mieke, Twan, ds. Bert en Tjitske.

Zin in kaarsen maken?

Op dinsdag 9 december is er een workshop ‘Huiskaarsen maken’.

De workshop wordt geleid door Herman en Mariette Verweij . .
U bent welkom op dinsdag 9 december van 19.00 - 21.30 uur in de Ontmoetingskerk.

Kosten voor deze workshop 7,50 euro. Graag opgeven bij E zin@pgij.nl. Joke Theil

TOP2000-dienst

Op 3 januari om 19:30 uur is er weer een TOP2000-dienst in de kerk! Met het (TS

thema “Volg je hart” willen we een moment van bezinning creéren. E . E
Draagt u de TOP2000-dienst een warm hart toe en wilt u een steentje bijdragen L
door een onderdeel (bijvoorbeeld de band of het licht) te sponsoren?
Geef dan een gift via onderstaande IBAN of QR-code. Heel hartelijk dank. J

NL63 RABO 03004112 19

t.n.v. Protestantse gemeente te lJsselstein E :
0.v.v. TOP2000 dienst
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Winterconcert Nieuwegeins Symfonieorkest: Romantiek uit het hart van Europa

lJsselstein — Op 14 december geeft het Nieuwegeins Symfonieorkest (NAS) een hartverwarmend

winterconcert in IJsselstein onder leiding van dirigent Jean-Pierre Gabriél. Het 19e-eeuwse Polen en

Bohemen is het decor voor romantische muziek vol verlangen, verbeelding en emotie.

Op het programma staan:

» de sprookjesachtige ouverture Bajka van Moniuszko

» het virtuoze Vioolconcert nr. 2 van Wieniawski met soliste Babette van den Berg (Rotterdams
Philharmonisch Orkest) en

» de bruisende Symfonie nr. 8 van Dvorék, vol warmte en levensvreugde.

Het concert vindt plaats op:

Zondagmiddag 14 december om 15:00 uur in de Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 in lJsselstein.

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.nasnieuwegein.nl en ook aan de kassa van de kerk (contant of

pinnen) tot een half uur voor aanvang. Toegangsprijs: € 20 p.p. voor volwassenen en € 10 voor

kinderen tot 15 jaar. Kom genieten van een middag vol muzikale romantiek uit het hart van Europa!

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar:

» Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten lJsselstein:
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@paqij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)

» Woonzorgcentrum Mariénstein en De Hooghe Camp | en |l, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma — do — vr)

> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
» Contact met de Diaconie via: E diaconie@pagij.nl

Agenda deze week:

Ma  8/12 19.00 uur Mediteren met mandala's

Di 9/12  14.00 uur Emmadswandeling

Di 9/12  19.00 uur Huiskaarsen maken

Di 9/12  20.00 uur Kerkenraad

Do 11/12 10.00 uur Inloopmorgen

Do 11/12 13.30 uur Verliescirkel

Vr 12/12 18.00 uur Het Kruispunt Lichtwandeling (17.30u inloop)
Za 13/12 18.30 uur Ewoud Weeksluiting

Zo 14/12 9.00 uur Kerk op Schoot viering

Z0 14/12 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit
Zo 14/12 11.30 uur Ontmoetingskerk Celebration
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