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VOORAF 
- De Paaskaars brandt 
- Samenzang vooraf: (vanaf ongeveer 9.45 uur) 
 

- ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ (HemelHoog 169) 
 

1 Daar juicht een toon,  daar klinkt een stem, 
 die galmt door gans’ Jeruzalem; 
 een heerlijk morgen licht breekt aan: 
 de Zoon van God is opgestaan! 
 

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
 Hij overwon, die sterke Held, 
 Hij steeg uit ’t graf door ’s Vaders kracht, 
 want Hij is God, bekleed met macht! 
 

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
 want alles, alles is voldaan; 
 Wie in ’t geloof op Jezus ziet, 
 die vreest voor dood en duivel niet. 
 

4 Want nu de Heer is opgestaan, 
 nu vangt het nieuwe leven aan, 
 een leven, door zijn dood bereid, 
 een leven in zijn heerlijkheid. 
 

 

- ‘Sta op! – Een morgen ongedacht’ (Lied 630) 
- ‘Christus, onze Heer, verrees’ (Lied 624) 
- Kinderkoor: ‘Weet je dat de lente komt?’ 
 

 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente 
komt, 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 

De eerste zonnestralen, ze tint’len op je huid 
De eerste bloemen bloeien, de eerste vogel fluit. 
 

Weet je dat de lente komt, lente komt, lente 
komt, 
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit. 
 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus 
leeft, 
weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan. 
 

Ze hadden Hem gekruisigd en in een graf gedaan, 
maar na drie donk’re dagen is Hij weer 
opgestaan. 
 

Weet je wel dat Jezus leeft, Jezus leeft, Jezus 
leeft, 
Weet je wel dat Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
 

 

- ‘Ik zag een kuikentje’ (allen kunnen refrein meezingen) 
  Ik zag een kuikentje, dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat  
  tegen regen, tegen zonneschijn. Heer, zo wil ik bij U zijn.  
 

  refrein:   In de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen, 
  in de schaduw van Uw vleugels wil ik schuilen, o Heer. 
 

  Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat onder haar vleugels waar het veilig zat. 
  Zoals dat kuikentje, klein en teer, wil ik schuilen, o Heer.   refrein: 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
9 april 2023, Eerste Paasdag 
Liturgische kleur: wit 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lectors:  Jeannette de Geus, Ellen de Wit 
Kinderkoor: o.l.v. Caroline Lange 
Organist:  Eugène Broekman 
Fluitiste: Anita Dam 
 

Thema:   ‘Alles wordt anders’ 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en muziek: ‘Jezus is ons licht en leven’ 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen. 
a. ZIJN VREDE OOK MET U. 
v. Want de Heer is waarlijk opgestaan! 
a. HIJ IS VERREZEN EN HIJ LEEFT! 
v. Daarom is onze hulp in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …door Jezus Christus, onze Heer. 
a. AMEN. 

 

- We zingen als aanvangspsalm:  ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ (Lied 139: 1, 4, 8) 
- (We gaan zitten) 
- Smeekgebed 
- We zingen als loflied: ‘Lof zij God in de hoogste troon’ (Lied 619: 1a, 2v, 3a, 4m, 5a, 6a) – wisselzang 

- Over deze dienst: kijken naar de bloemschikking 
 

  Nieuw leven  
  De dood overwonnen  
  Kleuren, geuren  
  Kringloop  
  Begin zonder eind 
 

- Kinderkoor: ‘De Paasmorgen’ 
 

1. De zon kwam op, de dag brak aan 
En toen is Jezus opgestaan 
Halleluja - halleluja - halleluja - halleluja 
 

2. Twee vrouwen uit Jeruzalem, 
die namen kruiden mee voor hem 
Halleluja - halleluja - halleluja - halleluja 
 

3. De vrouwen hadden veel verdriet 
En die zij zochten was er niet 
Halleluja - halleluja - halleluja - halleluja 
 

4. Ze schrokken, maar een engel zei: 
“Waarom zo bang? Wees juist heel blij” 
Halleluja - halleluja - halleluja - halleluja 
 

5. Want God riep Jezus uit de dood 
Dat nieuws van Pasen is heel groot 
Halleluja - halleluja - halleluja - halleluja 
 
 
 
 

  
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Kinderkoor: ‘Kijk eens om je heen’ (Paasversie) 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens naar de grond: 
Overal nieuw leven in het rond! 
Blauwe bloemen, gele bloemen, 
veel te veel om op te noemen. 
Ook al lijkt het nog maar klein, 
dit moet iets van Pasen zijn! 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens naar de lucht: 
Overal nieuw leven, nieuwe vrucht. 
Witte bloesems aan de bomen. 
 

Lente die weer is gekomen. 
Ook al lijkt het nog maar klein, 
dit moet iets van Pasen zijn! 
 

Kijk eens om je heen, kijk eens naar elkaar. 
Pasen maakt je nieuw, het is werkelijk waar. 
Laten wij het door gaan geven. 
Pasen, overal nieuw leven. 
Ook al lijkt het nog maar klein. 
Dit moet iets van Pasen zijn! 
 

 

- Gesprek met de kinderen 
  



 
 
 
- We zingen het projectlied: ‘Verander je mee?’ 
 
 

1 Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
    Met de verhalen van het goede leven 
    zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
    Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 

2 Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
   Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
   God wijst de weg in deze veertig dagen. 
   Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

 

  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
- Schriftlezing:   Johannes 20:1-10 (NBV21) – met verschillende stemmen 
 
- We zingen: ‘Tussen waken, tussen dromen’ (Lied 631: 1, 2) 
 
- Vervolg Schriftlezing: Johannes 20:11-18 (NBV21) – met verschillende stemmen 
 
- We zingen: ‘Uit een sprakeloos verleden’ (Lied 631: 3, 4) 
 
- Verkondiging 
- Meditatief muzikaal moment: ‘Christus heeft overwonnen’ 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië. Door de slechte economische omstandigheden  
  in Moldavië is er weinig werkgelegenheid. Gebrek aan banen zorgt ervoor dat naar schatting 25% van  
  de bevolking in het buitenland is gaan werken. Het wegvallen deze midden-leeftijdscategorie heeft  
  een desastreus effect op de samenleving. Dat is vooral goed zichtbaar in de dorpen, waar veel 
  kinderen en ouderen wonen die alleen zijn achtergebleven. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen 
  stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij 
  met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun 
  verhaal terecht kunnen. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- Muziek tijdens collecte: ‘Ontwaakt, o volkeren’ 
  (Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.) 
 
  



 
 
 
- Kinderkoor:  ‘Zing nu een lied, want Jezus leeft!’ 
 

Zing nu een lied want Jezus leeft. 
Hij die de dood overwonnen heeft. 
Zing nu een lied, gebruik je stem. 
Zing nu een lied voor Hem: 
 

refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, amen. 
 

Ja, nu de Heer is opgestaan. 
Breekt ook voor ons een nieuw leven aan. 
Zing nu een lied, gebruik je stem. 
Zing nu een lied voor Hem. 
 

refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, amen. 
 

Looft God en ga de wereld in. 
Wat het einde leek, werd een nieuw begin. 
Zing nu een lied, gebruik je stem. 
Zing nu een lied voor Hem. 
 

refrein: 
Halleluja, halleluja, 
halleluja, amen. 
 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘U zij de glorie’ (Lied 634) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
 
- Kinderkoor en allen: ‘Kom, ga mee, geef ieder een hand!’ 
 

Kom, ga mee, geef ieder een hand, samen bouwen aan een nieuw land, 
het Rijk van God leeft diep in je hart, vandaag begint een nieuwe start.  (3x herhalen) 
 
NA AFLOOP 
- We gaan nog even zitten voor het afscheid van Martin Brederoo 
- In de ontmoetingsruimte is gelegenheid om Martin de hand te drukken 
- En er is koffie, thee of limonade voor iedereen 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Zo werd deze dag verwelkomd tijdens de paasjubel in de vroege 
ochtend, op begraafplaats Eiteren. Wij vieren het paasfeest in de Ontmoetingskerk met de kinderen van 
de nevendienst en van het projectkinderkoor o.l.v. Caroline Lange. Verder zal muzikale medewerking 
worden verleend door Anita Dam en Eugène Broekman. ‘Alles wordt anders’, zo luidt het thema van 
deze dienst. Daarmee wordt het project van de Veertigdagentijd – ‘Verander je mee?’ – afgerond. We 
beginnen een kwartier vóór de dienst met samen te zingen en te luisteren naar het kinderkoor. 
 
Kinder- en tienernevendienst 
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Er is ook tienernevendienst, met na afloop 
Young Celebration. De kinderen horen hetzelfde verhaal als in de kerk wordt gelezen: Johannes 20:1-
18. Nadat Jezus gestorven is, gaat Maria van Magdala naar het graf. Ze ziet dat de steen voor het graf is 
weggehaald en dat het graf leeg is. Jezus leeft! 
 
Afscheid Martin Brederoo 
Na afloop van de dienst wordt iedereen verzocht nog even te gaan zitten. We zullen vandaag afscheid 
nemen van onze tijdelijk waarnemende pastor Martin Brederoo. Volgende week zondag, 16 april, zal hij 
worden bevestigd als predikant en verbonden aan de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn (Boerderij De 
Hoef). Vandaag krijgt iedereen die dat wil gelegenheid om hem te bedanken en afscheid van hem te 
nemen. 
 
Afwezig 
De komende week zal ik weer een paar dagen doorbrengen in het klooster, om de jaargang ‘Zorg voor 
de Ziel’ te begeleiden. Van dinsdagmiddag 11 april tot en met donderdagmorgen 13 april ben ik in 
verband daarmee afwezig. In geval van pastorale nood kan contact worden opgenomen met het 
‘meldpunt pastoraat’ (Aty Janzen, zie onder ‘Omzien naar elkaar’). 
Ds. Bert de Wit 
 
Concert Gerald Troost – 8 april 20:00 uur 

Als onderdeel van de feestelijke paasdagen is er op zaterdag een concert van de zanger 
Gerald Troost in het Kruispunt. Kaarten voor dit concert kunnen besteld worden op de 
website van “Zingen in de kerk” (zingenindekerk.nl/evenementen/gerald-troost-
ijssselstein/bestellen) 

 

Emmaüswandeling – 11 april 14:00 uur 
Een Emmaüswandeling is meer dan gewoon lopen. Bij de start kies je een kaart met een thema dat je 
tijdens het lopen samen bespreekt. Na afloop koffie/thee.  
Start bij de kerk. We wandelen maximaal een uur. Aanmelden bij E. zin@pgij.nl of telefonisch bij 
Marijke van den Berg T 030 6884113 of Joke Theil T 030 6884925. 
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Persbericht Paasjubel 2023 
Zondagmorgen 9 april (eerste Paasdag) is er s ’morgens om 8.00 uur ( tot ongeveer 8.30 uur) de 
jaarlijkse Paasjubel bijeenkomst georganiseerd door het Inter Kerkelijk Overleg (IKO), waaraan wordt 
deelgenomen door de gezamenlijke kerken in IJsselstein; Protestantse gemeente, 
Geloofsgemeenschap van de Heilige Nicolaas, Geloof in IJsselstein en de Hervormde Gemeente. 
Deze bijeenkomst is net als vorig jaar op de begraafplaats Eiteren. Bij slecht weer wijken we uit naar 
kerkelijk centrum Kruispunt. (Touwlaan 36) 
Iedereen, jong tot oud, is van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. 
Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in het Kruispunt. 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06 11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Di 11/4 10.00 uur Overleg werkgroep Zin! 
Di 11/4 14.00 uur Emmauswandeling - Start bij de kerk 
Wo 12/4 19.45 uur Grote kerkenraad 
Do 13/4 10.00 uur Inloop 
Do  13/4 18.45 uur Start Pelgrimage in Israël - Bij de basiliek 
Do 13/4 20.00 uur Cursus ‘Weg van leven’ 
Vr 14/4 20.00 uur Bijbel(v)uurtje 
Zo 16/4 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. Nel Rijneveld-Schep 
Zo 16/4 15.00 uur Bevestiging Martin Brederoo in De Hoef, Leidsche Rijn 
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