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- We staan stil bij de symbolische schikking n.a.v. Lucas 11:1-13 
  (Algemene informatie: zie Samenspel maart) 
  Een toepasselijke tekst voor Biddag: het Onze Vader, als antwoord van Jezus op de vraag van de  
  leerlingen of Hij hen kan leren bidden. Maar Jezus voegt er nog een korte vergelijking aan toe. Wie bidt,  
  wordt door God gehoord. In de woorden van Lucas 11: de deur gaat voor je open. Zoals een vader een  
  kind geen steen geeft als het om brood vraagt, zo geeft de ‘Vader in de hemel’ de Geest aan wie hem  
  daarom vragen. Opvallend is deze uitspraak wel, omdat er in de tekst van het ‘Onze Vader’ verder niet  
  wordt gesproken over de Heilige Geest. Maar de boodschap staat: God, de Vader, is de God tot wie je  
  kunt bidden, bij wie je aan kunt kloppen en die je het goede wil geven, de Heilige Geest zelf. Lucas 11 
  drukt ook iets uit van de verhoudingen tussen God de Vader en de mens. Ons gebed is tegelijk de  
  erkenning van God als Heer en drukt uit dat wij het verwachten van Hem.  
- Uitwerking symbolische schikking 
  De Heilige Geest is er voor iedereen die er om vraagt. De Heilige Geest wordt op schilderijen vaak  
  verbeeld door een duif, de duif die inspiratie en hoop brengt. Er worden tulpen gebruikt. De tulp is  
  vanwege de bloemvorm een veel gebruikt symbool voor bidden: de bloem lijkt op samengevouwen  
  handen. 

- Meditatieve tekst 
  God, 
  U zorgt. 
  Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig. 
  Onze zorgen brengen we bij U. 
  Open onze ogen voor het goede, 
  voor het geschenk van de Heilige Geest. 
  Amen 
 
- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf: ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten‘ (BWV 691a)  - J.S. Bach (1685-1750) 
- Welkom door de voorganger 
 
  

Viering beschikbaar: 
19.30 uur live op www.kerkdienstgemist.nl   Alleen geluid: www.kerkomroep.nl 
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl 
 
Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl  

Liturgie voor de (online) viering van woensdag  
9 maart 2022, Biddag 
 
Voorganger: ds. Peter van der Schans 
Lector:  Jeannette de Geus 
Organist:  Jan de Geus 
 
Thema:  Bidden voor gewas, arbeid en vrede  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2247/calendar
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AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: ‘O lieve Heer, geef vrede’ - Lied 1009 
- We gaan staan 
- Groet en Bemoediging 
- We zingen: intochtslied: Psalm 85:3 en 4 
- Gebed aan het begin 
- We gaan zitten 
- We zingen: Gezang 72 (uit Zingenderwijs; op de melodie van Lied 441) 
   
- Smeekgebed, besloten met het zingen van: Lied 463:5, 6, 7 en 8 
- We zingen (loflied): Lied 871:1, 3 en 4 
 
DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Eerste Schriftlezing: 2 Kronieken 1:7-13 (NBV21) 
- We zingen: Psalm 111:3 en 6 
- Tweede Schriftlezing: Lucas 11:1-13 (NBV21) 
- We zingen: Lied 1010:1 en 2 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel: ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ‘ (BWV 639)  -  J.S. Bach 
- We zingen: ‘Het lied tegen de derde wereldoorlog’ van Huub Oosterhuis  
  (op de melodie van Lied 562) 
 
 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed. 
  De gesproken gebeden worden een aantal keren afgewisseld met het zingen van: 
 

 
 
  En we besluiten met het samen bidden van het ‘Onze Vader’ naar Lucas: 
 
  “Vader, laat uw naam geheiligd worden 
  en laat uw koninkrijk komen. 
  3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
  4Vergeef ons onze zonden, 
  want ook wijzelf vergeven iedereen 
  die ons iets schuldig is. 
  En breng ons niet in beproeving.” 
  [Want aan U behoort het koningschap, 
  de macht en de majesteit, 
  in eeuwigheid. Amen.] 
 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein 
  De Voedselbank Nieuwegein/IJsselstein behoeft nauwelijks introductie. Naast voeding heeft de    
  Voedselbank ook een bijdrage nodig om transport en opslag/koeling te kunnen bekostigen.   
  Hoeveel wilt u bijdragen ? Wilt u extra bijdragen ? Ons IBAN NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v.  Diaconie  
  PGIJ o.v.v. Voedselbank. Alvast dank voor uw gulle gaven.  



- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 
 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen. Daarnaast kunt 
u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij 
gemeenteleden, ook op financieel gebied.  
Twee manieren om uw bijdrage te doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 
Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 
AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied (staande): Lied 418:1, 2 en 3 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: 'Wer nur den lieben Gott lässt walten‘ (BWV 690)  - J.S. Bach 
 


