Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de viering van zondag
10 juli 2022, 4e zondag van de zomer

Voorgangers:  ds. Peter van der Schans en
ds. Bert de Wit

Lector: Mattanja en

Jiska van der Schans
Organist: Marjan Klein-Spijker
Pianist: Lineke Lever

Kerkband en
Vocaal kwartet: o.l.v. Eugéne Broekman

Oecumenische
zanggroep: o.l.v. Jan Lippus

Thema: lk zal er zijn. ‘Willen jullie soms
ook weggaan?’

Marc Chagall

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl Alleen geluid: www.kerkomroep.nl
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.kerkdienstgemist.nl

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt

- Orgelmuziek

- De Ontmoetingsband zingt vooraf: Gezang 707 ‘Met open armen’(uit Hemelhoog,
van de 'Schrijvers voor gerechtigheid’)

- Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

- Toewijding door stil gebed en pianomuziek: A. Skriabin - Prelude Opus 11 nr. 15

- We gaan staan

- Groet en Bemoediging

- We zingen: intochtslied: Psalm 81:4, 5en 8

- Gebed aan het begin

- We gaan zitten

- We zingen: Lied 280: 1,5en 6

- Smeekgebed, besloten met het zingen van: Lied 3011, in wisselzang met het vocaal kwartet

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U over ons.

- We zingen (loflied): Lied 650:1, 2, 3,6 en 7

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment voor de kinderen

- We zingen: Lied 934

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.

- Eerste Schriftlezing: Exodus 3:11-15 (NBV21)

- We zingen: Lied 324. Het vocaal kwartet zingt vers 1 en wij allen vers 2 en 3
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- Tweede Schriftlezing: Johannes 6:47-69 (NBV21)

- We zingen met de Ontmoetingsband: Lied 388:1, 3 en 5
- Verkondiging; Tijdens de verkondiging: De Ontmoetingsband zingt *
Ik heb een steen verlegd’van Bram Vermeulen

- Meditatief moment: pianomuziek: R. Hahn - Portraits de Peintres nr. 3
- We zingen: Gezang 40:1, 4 en 5 ‘Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam’
(Uit Liederen en gebeden uit lona). Het vocaal kwartet zingt vers 1 en wij allen vers 4 en 5.

1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?

Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!

Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

DIENST VAN HET ANTWOORD
- We belijden ons geloof (staande): ‘Om antwoord’

y . Nooit heb ik niets met u.
lk zal mijn mond niet houden tegen u

- waarom zou ik? Tegen bijna beter weten in
Onrustig droef opstandig schamper stel ik mijn hoop op u.
is mijn hart in mij. Mijn lot is levenslang

L , o wachten op u.
Wie zijt gij dat ik u belangrijk vind

dat ik aan u denk iedere dag Leven met een dode, zelfbedachte
dat ik mij toets aan u? onzichtbare geliefde
, , o - waarom zou ik
Draai toch eindelijk je ogen u niet opgeven?
van hem af, zeggen ze tegen mij
- maar dan heb ik geen antwoord. Maar ik kan niet anders

dan roepen: heb mij lief.
(Uit: H. OQosterhuis, Dan zal ik leven. Teksten voor uren alleen, Baarn 1976, p. 24.)

- We gaan weer zitten
- We zingen: ‘Wi leven van verwondering’Vers 2 (tekst: Alfred C. Bronswijk; melodie: Lied 302)

2. Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,

dat ondanks voor- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

- Gebeden: dankgebed — voorbeden - stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

- Delen van de bloemengroet

- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de créche
ophalen.






- Inzameling van de gaven:

- 1¢ collecte: St. vrienden van Suriname. Afgelopen maand werd Suriname getroffen door
overstromingen. De stichting helpt mee om de nood te verzachten. De activiteiten van de Stichting
zijn grofwegq in drie delen te onderscheiden: het vergaren en verzenden via zeecontainers van
hulpgoederen, Nederlanders kennis te laten maken met Suriname en de veelzijdige Surinaamse
gemeenschap en Ondersteuning van sociale (sport)projecten ten behoeve van de zwakkere in de
samenleving (ouderen, kinderen, gehandicapten). Transportkosten van de grote containers zijn
hoog.

- 2¢ collecte: College van Kerkrentmeesters

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst).

U kunt in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren:

» U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College
van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente IJsselstein

» U kunt bijdragen via deze QR code.

Wij danken u van harte voor uw gift!

Namens het College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters:

Jannie Schimmel en Daniélle van den Houten.

AAN HET EINDE

- We zingen: slotlied: Lied 840

- Afscheid wegens emeritaat van dienaar des Woords ds. Peter; door ds. Bert

- Gebed

- Ds. Peter knielt en ontvangt de zegen

- We zingen (staande): Gezang 24:1 en 2 'k zal er zjjn voor jou’(uit Met andere woorden)

- Uitzending en Zegen

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)

- We gaan weer zitten

- Pianomuziek: R. Wagner - Lied ohne Worte nr. 1 & R. Hahn - Portraits de Peintres nr. 2
- Enkele afscheidswoorden
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TUSSENSPEL

Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein,

voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom

Van harte welkom in onze dienst vandaag — in de kerkzaal en thuis! In het bijzonder ook welkom
aan de gasten in ons midden.

In deze dienst neemt ds. Peter van der Schans afscheid. Hij gaat formeel 18 augustus a.s. met
emeritaat. Op 19 mei 1985 begon hij in Vleuten bij de Hervormde gemeen te Vleuten en De Haar
(nu Torenpleinkerk). Vanaf 15 mei 1994 is hij predikant geweest in lJsselstein. Eerst verbonden aan
de Hervormde deelgemeente De Burchtkapel. En na de fusie met de Gereformeerde kerk De Poort in
2007 aan de Protestantse gemeente (Ontmoetingskerk).

Ds. Peter gaat zelf voor, maar er is ook een belangrijke taak weggelegd voor ds. Bert de Wit.

Er zijn tijdens de dienst diverse vocale en muzikale bijdragen van gemeenteleden. Na de zegen wordt
u verzocht te blijven zitten om te luisteren naar pianospel en enkele afscheidswoorden. De kinderen
kunnen dan, als ze dat willen, naar de opvang. Na afloop is er een receptie en verder voor
genodigden een lunch.

We hopen op een gezegende dienst!

Corona

Hier en daar steekt corona weer de kop op. En ook dichtbij. Bij onze samenkomsten mogen we de
nodige mensen verwachten. Daarom willen we een veilige weg kiezen: zo min mogelijk handen
schudden; liever een ‘boks’ of een hand op het hart. Geen kus, hooguit een omhelzing.

Beschikbaarheid ds. Peter

l.v.m. vakanties is de afscheidsdienst vandaag. Maar ik zal de komende drie weken nog werken. Dan
begint onze vakantie op zondag 31 juli. En verandert mijn status tijdens die vakantie op 18 augustus.
De eerste weken van augustus is ds. Bert ook met vakantie. Er is vervanging geregeld. Daarover later
meer.

Bij thuiskomst van onze vakantie zal ik vooralsnog geen werkzaamheden in de gemeente meer doen.
Eerst loskomen, loslaten en mijn wegvinden als gepensioneerde / emeritus. En wat er dan later nog
komt: ik kan het niet zeggen. Vergeet niet: ds. Bert is er en er wordt gezocht naar hulp voor nu en
later. ds. Peter van der Schans.

Ds. Bert in lJsselstein

Het komt misschien een beetje vreemd over, maar na het afscheid van collega Peter werkt hij nog
even door terwijl ik een week vakantie heb. Van 11 tot en met 18 juli ben ik even weg. Daarna ben
beschikbaar tot 1 augustus, want dan krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. Van 1 tot en met
21 augustus heb ik ‘verhuisverlof’. Gelukkig is er vervanging geregeld. Vanaf 21 augustus wonen wij
in lJsselstein en dan hoef ik niet meer aan te geven wanneer ik aanwezig ben.

Kindernevendienst

De kindernevendienst gebruikt de methode Bijbelbasics.

Deze zondag is de eerste van een blok met vijf teksten over Jakob. Jakob is de zoon van Isaak en
Rebekka, en de kleinzoon van Abraham en Sara. Hij is de derde stamvader van het volk van Israél.
Op deze zondag staat Genesis 25:19-34 centraal: de geboorte van Jakob en Esau.

Het kan zijn dat de kindernevendienst vandaag een ander onderwerp kiest.

Oud-papieractie OPA

Morgen maandag 11 juli staat er een container klaar om met oud-papier geladen te worden. De
container staat omstreeks 10.00 uur bij de berging. Ook deze keer wordt er weer geladen volgens
de richtlijnen van het RIVM. U kunt ook zelf de hele dag uw oud-papier in de container deponeren.
Johan Kamperman.
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Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar
> ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl

> ds. Bert de Wit, T 0180 852343, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)

> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl

> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Z0 10 10.00 uur
Ma 11 11.00 uur
Do 14 10.00 uur
Z0 17 10.00 uur

Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk
Ontmoetingskerk

Dienst o.l.v. ds. Bert en ds. Peter (afscheid)
Nieuw ingekomenen commissie
Inloopmorgen

ds. Irene van der Meulen
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