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Wilt u zo veel mogelijk vanaf de eerste rij stoelen rond het hele plein gaan zitten?  
 
- De Paaskaars brandt 
- Stilte 
- Aansteken drie kaarsen 
 
- Bemoediging: 
v.: God, kom mij te hulp. 
a.: Heer, haast U mij te helpen. 
 
- Gebed op de drempel: 
 
v. Eeuwige, 
hier zijn wij, mensen, 
ingekapseld door kwaad en onrecht. 
Bevrijd ons van de machteloosheid 
en bemoedig ons tot verzet 
tegen alles wat een nieuwe aarde weerstaat. 
a. Geef ons, nu we deze week op weg gaan naar Pasen, 
openheid en ontvankelijkheid 
voor het geheim van de dood en opstanding van Christus. 
Amen. 
 
  

Viering beschikbaar: 
19.30 uur live op www.kerkdienstgemist.nl  Alleen geluid: www.kerkomroep.nl   
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl   
 

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl    

Liturgie voor de vesper van  
maandag 11 april 2022,  
19.30 uur in de Stille week 
 
Voorgangers: Thea van Dijk en Titia Krijger 
Organist:  Gert van der Schoor 
 
Thema:  Ik ben de goede herder 
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- We zingen 2x: 

 
 
- Psalmgebed: Psalm 23 (naar J. Gelineau; uit: Gezangen voor liturgie) 
 
v.: 1. Mijn herder is de Heer: het ontbreekt mij aan niets. 
Hij legt mij in grazige weiden, Hij geeft rust aan mijn ziel, 
Hij leidt mij naar rustige waat’ren om mijn ziel te verkwikken. 
a.: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
v.: 2. Hij leidt mij in het rechte spoor omwille van zijn Naam. 
Al moet ik door donkere dalen, ik vrees geen kwaad. 
Uw staf en uw stok zijn mijn troost, Gij zijt steeds bij mij. 
a. Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
v.: 3. Gij bereidt voor mij een tafel voor het oog van mijn vijand. 
Gij zalft met olie mijn hoofd en mijn beker vloeit over. 
a.: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
v.: 4. Mij volgen uw heil en uw mildheid al de dagen van mijn leven. 
In het huis van. Mijn Heer wil ik wonen tot in lengte van dagen. 
a.: Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken. 
 
- We zingen: Psalm 23C:1, 2 en 3 
 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 

 

 
  



- Gebed (Oeke Kruythof): 
 
v.: Van kracht, licht, 
bescherming, overwinning 
wil ik woorden zingen 
te midden van mijn angst 
verdriet en rouw – 
daar U voor altijd  
naast mij gaat 
troostend 
nooit aflatend trouw – 
U 
a.: Metgezel 
Verrezene  
Adem van mijn lied: 
dagelijks doet U 
mijn dood teniet. 
Amen. 
 
Korte toelichting op de keuze van de lezingen: We lezen in de drie vespers van deze Stille Week de 
verhalen rond drie van de zeven ‘Ik ben’ woorden die in het evangelie van Johannes voorkomen. 
Vandaag is dat ‘Ik ben de goede herder’. 
 
 
- Schriftlezing: Johannes 10:11-21 (NBV21) 
 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. 12Een 
ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen 
in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik 
ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15zoals de Vader Mij kent en 
Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet 
uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan 
zal er één kudde zijn, met één herder. 17De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook 
weer terug te nemen. 18Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de macht om het te 
geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.’ 
19Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat Hij zei. 20Veel mensen zeiden: ‘Hij is 
bezeten, Hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar Hem?’ 21Maar anderen zeiden: ‘Dit zijn niet de 
woorden van iemand die bezeten is. Een demon kan de ogen van blinden toch niet openen?’ 
 
- We zingen: Gezang 24 uit Het liefste lied van overzee (van Sytze de Vries. Op de melodie van 
  Gezang 4 uit Tussentijds) 

  



1. Een herder is mijn Heer, mijn God,  
ik laat mij door hem leiden.  
Met Hem kent leven geen gemis,  
zijn liefde is mijn weide.  
 

4. Zijn Naam behoedt mij, is voor mij  
een stok tegen gevaren,  
een staf die nieuwe wegen wijst,  
voor dwalen wil bewaren.  
 

2. Naar groene heuvels gaat Hij voor,  
naar frisse waterstromen;  
mijn leven zet Hij op het spoor  
van ongedachte dromen.  
 

5. Hij richt voor mij een maaltijd aan,  
zijn goedheid vult mijn beker.  
Wie mij belagen zien het aan;  
ik ben van Hem verzekerd!  
 

3. Omsluit mij een diepdonker dal  
waar nooit de zon zal schijnen,  
geen angst verlamt mij, want Hij zal  
mij troosten en geleiden. 
 

6. Zijn goedheid en zijn trouw zijn mij  
een huis om in te wonen.  
Ik schuil bij U mijn leven lang,  
mijn God, mijn onderkomen. 
 

 
- Meditatieve lezing: Psalm 23d (Karel Eykman) 
 
1. Was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar 't frisse gras en even later 
waar water was, fris helder water 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
 
2. En was ik stom, ging ik verdwalen, 
Hij keerde om om mij te halen. 
Ik wist: zolang als Hij er bij was 
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was 
aan de overkant, in het beloofde land, 
waar je drinken kon zo van de bron. 
 
3. Hij leidde me dan langs diepe ravijnen, 
Ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen. 
Hij hield mij ver van wilde dieren, 
Hij hielp me door heel diepe rivieren 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je drinken kon zo uit de bron. 
 
4. Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen, 
ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen, 
was ik een schaap, was Hij mijn herder, 
was ik een schaap, Hij bracht mij verder 
naar de overkant, naar het beloofde land, 
waar je leven kon vlak bij de bron. 
 
- We zingen: Lied 934:1 
 
1. Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hiervandaan 
ga ’k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 
 
  



- Stilte met beeld overgaand in: 
- Orgelmuziek: ‘Ein Lammlein geht und trägt die Schuld‘- Johann Pachelbel 
- Voorbeden, afgesloten met een avondgebed: 
  … 
 
(avondgebed) 
v.: U die weet wat goed was deze dag: 
de vrijheid waarin wij  mochten leven, 
het voedsel dat wij mochten ontvangen, 
het werk dat wij mochten verrichten, 
de rust waarvan wij  mochten genieten, 
de mensen met wie wij hebben geleefd – 
U die weet wat in ons is, 
wij zegenen U, licht in ons leven. 
a. Blijf bij ons en bij alle mensen, 
Blijf bij ons op de avond van de dag 
Op de avond van het leven, op de avond van de wereld. 
Amen. 
 
- We zingen: vers 1 ‘Ga maar gerust’  
  (uit: ‘Het liefste lied van overzee’, deel 2, van Sytze de Vries. Melodie: J. Sibelius) 
 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 
Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 
- Zegenbede: 
 
v.: IK BEN zegent en bewaart ons, 
IK BEN buigt haar aangezicht over ons 
en is ons genadig. 
IK BEN richt zijn aangezicht op 
en geeft de wereld vrede. 
a.: Amen. 
 
- We verlaten de kerkzaal in stilte 
 
 


