
 

         Protestantse gemeente te IJsselstein 

 
 

 

- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf: Psalm 116 - Anth. van Noordt (ca. 1619 - 1675). 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: ‘Alles ist an Gottes Segen’ - Max Reger (1873 - 1916). 
- We gaan staan 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
- Aanvangspsalm: ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ (Lied 23c: 1, 4, 5) 
- We gaan zitten 
- Over deze dienst 

- Smeekgebed, besloten met het zingen van: ‘Ontferm U God, ontferm U’ (Psalm 51:1) 
- We zingen als loflied: ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ (Lied 654: 1, 2, 4) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Met de kinderen… 
- We zingen: ‘Kijk eens om je heen’ (Alles Wordt Nieuw II,28) 
 
1 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
   geef elkaar een hand, je bent niet alleen. 
   Want wij moeten samen delen, 
   samen zingen, samen spelen. 
   Ook al zijn wij nog maar klein: 
   Samen spelen is pas fijn! 
 
2 Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen, 
   wij zijn in de wereld niet alleen. 
   God kent ieder kind bij name, 
   zeg maar ja en zeg maar amen. 
   Ook al zijn we nog maar klein, 
   God wil onze Vader zijn. 
 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
11 september 2022, 13e zondag van de zomer 
Liturgische kleur: groen  
 
Maaltijd van de Heer 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Jiska van der Schans 
Organist:  Gert van der Schoor 
 
Thema:  Aan tafel! 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
- Schriftlezing: Lucas 15:1-10  - door lector 
- We zingen in wisselzang: ‘Wie heeft zijn geld verloren’ (Lied 896) 
  1 (allen) 2 (vrouwen) 3 (mannen) 4 (allen) 5 (vrouwen) 6 (mannen) 7 (allen) 
 
- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel: Voorspel lied 837 - Leen 't Hart (1920 - 1992) – aansluitend zingen… 
- We zingen: ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ (Lied 837: 1, 4) 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 
- Delen van de bloemengroeten: 
 

- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: De Kerk als thuisplek voor jongeren. Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! 
  Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen, aantrekkingskracht hebben op 
  jongeren en jonge gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is.  
  Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt materialen  
  waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren 
  zich gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. 
 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 

 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 
van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 
- Nodiging 
- We doen belijdenis van ons geloof met Lied 344: ‘Wij geloven één voor één’ (staande) 
- Tafelgebed: ‘De tafel van samen’ (Lied 385 / Dienstboek dl. I 301, 30 - Nico Vlaming) 
- Allen zingen: ‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’ (Lied 385: 1) 
- Voorganger zegt: 
  Wij mogen blij zijn, goede God, en U danken bovenal, 
  omdat wij tot U mogen komen als kinderen aan tafel. 
  U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde, 
  dit eten en dit drinken en alles wat wij nodig hebben. 
  U hebt ons lief en schenkt ons uw zoon, Jezus Christus, onze Heer. 
  U hebt ons lief en schenkt ons aan elkaar. 
 

- Allen zingen: ‘Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood’ (Lied 385: 2) 
- Voorganger zegt: 
  Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon. 
  Hij is een vriend van mensen. 
  Wie Hem nodig heeft, die helpt hij. 
  Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn. 
  Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen. 
  Daarom danken wij voor al uw goede gaven 
  en wij zegenen uw heilige Naam. 
 

 
 
 



 
 
- Allen zingen: ‘De tafel van samen, de tafel van het goed’ (Lied 385: 3) 
- Voorganger zegt: 
  Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam. 
  In Jezus zien we wie U bent:  
  mens onder de mensen, bewogen om hun lot. 
 

  Zo heeft Hij de laatste avond  
  dat Hij met zijn vrienden samen was, 
  zelf het brood voor hen gebroken 
  en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam. 
  Neem het, eet en denk aan mij’. 
 

  Ook nam Hij toen een beker wijn,   
  Hij loofde U en gaf hem rond 
  en zei: ‘Als je deze beker rondgeeft, 
  denk dan aan mijn dood en leven 
  en deel zo in mijn nieuw verbond’. 
 

- Allen zingen: ‘Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest’ (Lied 385: 4) 
 

  vg:  Wij bidden met mond en hart het gebed, dat Jezus ons leerde 
  allen:  ONZE VADER… 
 

- We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
- Uitdelingswoorden 
- Gemeenschap van brood en beker onder orgelspel:  
  ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns wend’ – Georg Böhm (1661 - 1733).   
- Dankgebed 
- Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 
 

GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: Allegro en Largo uit Preludium en Fuga in g klein - Dietrich Buxtehude (1637 - 1707).  
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom – Aan tafel! 
Vandaag zijn we allemaal welkom aan de tafel van de Heer. De viering van zijn maaltijd is dit keer 
voorbereid met een aantal kinderen. Zij hebben onder meer het brood gebakken. Direct na de 
viering is er koffie en daarna gaan we verder met de gemeentezondag, om een start te maken met 
een nieuw kerkenwerkseizoen. Het jaarthema is: ‘Aan tafel!’ Als gemeente proberen er ‘samen soep 
van te maken’ – en die gaan we tijdens de lunch opeten. Het werd Jezus kwalijk genomen dat hij 
aan tafel ging met zondaars (Lucas 15:2). Dat betekent in elk geval dat niemand zich te min hoeft te 
voelen om mee te eten. 
 
Kindernevendienst 
Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen over Jozef. Jozef is de oudste zoon van 
Rachel en Jakob. Door Jozef komt het volk Israël in Egypte terecht. Genesis 37:12-36 staat centraal: 
de broers van Jozef zijn zo jaloers op hun broer dat ze hem in een put gooien en daarna verkopen 
aan handelaars. 
 
Nieuw lid College van Kerkrentmeesters 
De kerkenraad is enorm blij dat Klaas-Jan Bakker zich bereid heeft verklaard lid te worden van het 
College van Kerkrentmeesters. Klaas-Jan zal, tenzij er vanuit de gemeente voor 19 september 2022 
bezwaren ingediend worden, met ingang van 20 september toetreden tot het CvK. Eventuele 
bezwaren kunnen tot die datum ingediend worden bij de kerkenraad  
(E. kerkenraad@pgij.nl ). 
Het is de bedoeling dat Klaas-Jan in ieder geval de coördinatie van de Aktie Kerkbalans voor zijn 
rekening zal nemen. Danielle van den Houten, vz CvK. 
 
Missionair IJsselstein 
Als IKO (interkerkelijk overleg) openen we met een dienst voor de stad op 11 september van 12.30 
tot 13.30 op het IJsselfestein op het terrein van de Kasteeltoren. 
De band speelt muziek van Johnny Cash. 
Op deze manier proberen we een signaal vanuit het geloof te geven aan de bezoekers.  
Van harte welkom. 
 
Voor alle mantelzorgers in onze gemeente! 
Op woensdagmiddag 14 september van 13.30 - ca. 16.00 uur is er een mantelzorgbijeenkomst, 
inclusief een heerlijke High Tea. 
Wij hopen voor u in onze kerk een veilige omgeving te creëren, waarin u vrijuit kunt spreken en uw 
zorgen en /of behoeften uit kunt spreken.  
Bij deze bijeenkomst zullen in ieder geval aanwezig zijn: ds. Bert de Wit, ouderling Licia Joosse en 
diaken Jannie Schimmel. 
Het zou fijn zijn, als u zich van te voren opgeeft, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. E. : dienen@pgij.nl of T. : 030 6051876 of 06 12902604. Ook voor vragen kunt u hier 
terecht. 
 
 

CRM Deo Datus 
Lid worden van een mannenkoor? Dinsdag 27 september houdt het Deo Datus een 
open zangavond. We zingen van 19.45 uur tot 22.00 uur, tussendoor drinken we ook 
nog koffie. Wie weet tot ziens in het “Kruispunt” Touwlaan in IJsselstein.  
Voor inlichtingen bel Gerrit Hoffland  T 030 6663928. 
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Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Zo 11 11.45 uur Start gemeentezondag 
Di 13 Inleveren kopij Samenspel samenspel@pgij.nl  
Wo 14 13.30 uur Bijeenkomst mantelzorgers 
Do 15 10.00 uur Inloopmorgen 
Zo 18 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
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