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- We staan stil bij de liturgische schikking Johannes 13:1-15 
  Tijdens de maaltijd staat Jezus op. Hij pakt een waskom en gaat de leerlingen langs om hun voeten  
  te wassen. Simon Petrus lijkt verbijsterd: hoe kan de Heer de voeten van hem, een leerling, wassen?  
  Maar Jezus is duidelijk: als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. De bal ligt bij  
  Petrus, hij heeft de keus zijn voeten wel of niet te laten wassen. Vol overgave roept hij vervolgens  
  uit ‘dan ook mijn handen en mijn hoofd’. In vers 3, voorafgaand aan de voetwassing, plaatst  
  Johannes de voetwassing alvast in een groter kader. Jezus weet dat ‘Hij terug zal gaan naar God’.  
  En meteen vervolgt Johannes met de beschrijving van de voetwassing. Het is alsof Jezus het nog  
  één keer voor wil doen, voordat Hij straks zal terugkeren naar de Vader. En daarmee zet Hij ook de  
  toon naar de toekomst. In de kerk van Christus is een meester niet meer dan zijn slaaf, maar was je  
  elkaars voeten. Paus Franciscus onderstreepte dat in 2019 door in een gevangenis de voeten van  
  twaalf gevangenen te wassen. Hij sprak daarbij de woorden ‘Zorg dat je broeders bent, niet in  
  ambitie maar in dienstbaarheid’. Zo wordt Witte Donderdag een moment dat ons er weer aan  
  herinnert nederig en dienstbaar de weg achter de Heer te gaan. Elkaar dienen, ook dat is leven met  
  het oog op de toekomst. De schikking van Palmpasen past symbolisch bij de lezingen van Witte  
  Donderdag. De schikking van Palmpasen blijft hetzelfde en er worden attributen toegevoegd in de  
  compositie, die verwijzen naar de voetwassing. 
- Meditatieve tekst 
  Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je  
  broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, gaf hij deze mannen mee. Met zijn krachtig  
  voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen. 
  Extra: Denk vandaag eens aan hoe u kunt dienen. Neem een persoon of situatie in gedachte en  
  bedenk één concrete actie om een dezer dagen uit te voeren. 
 

We vieren straks het Heilig Avondmaal. Met kerkgangers in de kerkzaal. En digitaal verbonden 
met jullie thuis. We nodigen je van harte uit thuis mee te vieren. Je kunt zelf voor brood en wijn 
zorgen. En dat klaar zetten voor de dienst begint.  
Op het moment dat we in de kerk breken, uitgieten en delen, kun je dat thuis ook doen. In plaats 
van wijn kun je natuurlijk ook druivensap of zelfs ‘gewoon’ water gebruiken. De beelden die via 
de stream tot bij jullie thuis komen, kunnen dat gemeenschappelijke hopelijk versterken. 

 

- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 

 

Viering beschikbaar: 
19.30 uur live op www.kerkdienstgemist.nl  Alleen geluid: www.kerkomroep.nl   
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl   
 

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl    

Liturgie voor de (online) viering van donderdag 
14 april 2022, Witte Donderdag  
Heilig Avondmaal 
 
Voorganger: dhr. Gerrit Krul en 
   ds. Peter van der Schans 
Lector:  Jeltje Boer 
Organist:  Gert van der Schoor 
 
Thema: Dienstbaar en dankbaar  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2247/calendar
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
- We gaan staan 
- Groet en Bemoediging 
- We zingen: intochtslied: Lied 281:1, 2, 5, 9 en 10 
- Gebed aan het begin 
- We gaan zitten 
- We zingen: Psalm 67:1 en 2 
- Smeekgebed, besloten met het zingen van:  
  “Heer, ontferm U!, Heer, ontferm U! Heer, ontferm U!” 
- We zingen een loflied: Psalm 81: 1, 2 en 4 
 

DIENST VAN HET WOORD 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Eerste Schriftlezing: Exodus 12:1–11 (NBV21) 
- We zingen: Lied 723:2 
- Tweede Schriftlezing: Johannes 13:1-15 (NBV21) 
- We zingen: Lied 569 
- Verkondiging 
- Meditatief moment 
- We zingen: Lied 376:1 en 7 
 

DIENST VAN DE TAFEL VAN DE HEER 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 
- Nodiging 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: De Stichting Roemeense Kinderhulp (IJsselstein) zet zich sinds 1990 in voor de bevolking  
  van Sovata, Roemenië. De projecten richten zich met name op de kansarme kinderen.  
  Ieder jaar komen kinderen uit de leeftijd 9 tot 11 jaar naar Nederland om een vakantie van drie  
  weken door te brengen bij een gastgezin. Rond half november gaan drie vrachtwagens vol met  
  hulpgoederen naar Sovata, en in april rijdt er ook één. De Stichting heeft sinds 2004 ook een eigen  
  familiekindertehuis Tinkerbell. Hier wonen twee gezinnen die in totaal 21 door hun ouders  
  achtergelaten kinderen een nieuwe kans geven. Deze kinderen worden liefderijk verzorgd in een  
  normale gezinssituatie, gaan naar school en ontwikkelen zich prima. Van harte aanbevolen. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen. Daarnaast 
kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Twee 
manieren om uw bijdrage te doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

  



- We zingen een geloofsbelijdenis (staande): Lied 344 
- Tafelgebed: 
V.: De Heer zal bij u zijn 
G.: DE HEER ZAL U BEWAREN 
V.:  Verheft uw harten 
G.: WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER 
V.: Laat ons dankzeggen de Heer onze God 
G.: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG 
V.: Ja Gij zijt onze dankbaarheid waardig, 
… 
zingen we daarom uw lof: 
 

- We zingen: Lied 405: 1 en 4 
- Tafelgebed vervolg: 
Ja, gezegend zijt gij, Heer onze God, 
… 
doet dit zo dikwijls jullie die drinken 
tot mijn gedachtenis. 
 

G.: ALS WIJ DAN ETEN VAN DIT BROOD 
EN DRINKEN UIT DEZE BEKER 
VERKONDIGEN WIJ DE DOOD DES HEREN 
TOTDAT HIJ KOMT 
 

Bijeen tot zijn gedachtenis 
… 
en in uw Rijk dat komt 
door Jezus Christus, onze Heer. 
 

- We bidden het Onze Vader 
- We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
- Nodiging om in de kring te komen staan. We gaan in een wijde kring rond het plein voor de eerste  
  rij stoelen langs staan. De kring wordt achter de Avondmaalstafel en de spreekstoel langs gevormd.  
  In de kring wordt ruimte gemaakt voor wie slecht ter been is of niet zo lang kan staan: zij kunnen  
  op de eerste rij stoelen gaan zitten. Ga dan met de kring zó staan dat de zittende mensen  
  opgenomen zijn in de kring. U kunt uw liturgie meenemen. Of de beeld schermen volgen. 
  Het uitdelen van brood en wijn begint bij het kruis en gaat dan twee kanten op richting  
  Avondmaalstafel. Brood wordt u aangereikt. Daarna ook de wijn of het druivensap (bekertje met  
  een stickertje). Die bekertjes worden weer opgehaald: u kunt ze in de daarvoor aangeboden schaal  
  doen. We blijven in de kring staan tot het einde van de dienst. 
- Uitdelingswoorden 
- Gemeenschap van brood en beker 
- Intussen luisteren we naar orgelspel  
- Dankgebed 
- Afruimen van de Avondmaalstafel 
  Hiermee geven we de overgang naar de Goede Vrijdag aan. De tekenen van de aanwezigheid van  
  de Heer in ons midden worden weggehaald. We kunnen ons dan helemaal concentreren op wat er  
  op Goede Vrijdag gebeurt. Volgens de bijbelse tijdsrekening begint de dag met de eraan  
  voorafgaande avond. Je kunt dus zeggen, dat de vrijdag daarom nu al begonnen is. 
   
  Het is een stille dag. Tijd voor overdenking. Innerlijk stil zijn, want de Bruidegom wordt  
  weggenomen uit ons menselijke midden: Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt  
  weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. (Marcus 2:20). 
 

AAN HET EINDE 
- We zingen: Lied 571 
- Uitzending: Matteüs 26:30-42 (NBV) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- We verlaten de kerk in stilte 
 
 



 
Vieringen in de komende dagen: 
Goede Vrijdag 15 april, 19.30 uur o.l.v. ds. Peter van der Schans 
 
Stille Zaterdag 16 april, 20.00 uur 
Paaswake o.l.v. ds. Meindert Burema m.m.v. het vocale Ontmoetingskerkkwartet 
 
Eerste Paasdag 17 april, 10.00 uur 
Viering o.l.v. ds. Peter van der Schans 
 
Tweede Paasdag 18 april, 10.00 uur 
Kinderpaasdienst o.l.v. ds. Peter van der Schans m.m.v. een kinder paasprojectkoor o.l.v. Annemarijn 
van der Linden en Caroline Lange. Na afloop ontmoeting en paaseieren zoeken 


