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De dienst van Goede Vrijdag is heel sober. Het 
is stil in de schaars verlichte kerkruimte. Zo 
kunnen we ons in stilte op deze dienst voor 
bereiden. Ook na de dienst is alles stil. 
We blijven gedurende de viering zitten. 
Een centrale plaats neemt het evangelie in: we 
gedenken in deze dienst het lijden en sterven 
van onze Heer. We lezen deze keer uit het 
evangelie naar Johannes. 
 
Voorbereiding 
(de dienstdoende ambtsdragers komen 
binnen) 
 
Stilte 
 
OM TE BEGINNEN 
 
v.: Eeuwige, wees ons genadig! 
a.: Op u hopen we! 
v.: Wees onze sterkte, iedere dag, 
a.: ook onze hulp in tijd van nood. 
 
Drempelgebed: 
 
v.: Bij U schuilen wij  
in het onbarmhartig licht  
van deze dag.  
Hoor, ons God,  
en blijf ons niet ver. 
a.: Hoor ons en kom ons te hulp! 
v.: U, onze wal tegen nacht en ontij! 
In uw handen, Heer, 
Bevelen ook wij ons leven. 
a.: Hoor ons en kom ons te hulp! 
v.: Behoed ons  
in de schaduw van uw vleugels  

als wij hier waken en bidden  
met Hem, uw Zoon,  
die tot in de dood  
aan U vasthield. 
a.: Hoor ons en kom ons te hulp! 
Amen. 
 
Psalmgebed uit Psalm 22 
We zingen: Psalm 22:1 
 

 
v.: 4U bent de Heilige, 
… 
U legt mij neer in het stof van de dood. 
 
We zingen: Psalm 22:8 
 

 
v.: 17Honden staan om mij heen, 
… 
U geeft mij antwoord. 
 
We zingen: Psalm 22:10 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Eerste Schriftlezing: Johannes 18:1-11 
(NBV21) 
De lezing van het lijdens-evangelie gebeurt door 
vijf verschillende stemmen 
 
We zingen: Lied 587:1 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 18:12-27 
 
We zingen: Lied 587:2 
 

Viering beschikbaar: 
19.30 uur live op www.kerkdienstgemist.nl  Alleen geluid: www.kerkomroep.nl   
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl   
 

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl    

Liturgie voor de (online) viering van vrijdag  
15 april 2022, Goede Vrijdag 
 
Voorganger: ds. Peter van der Schans 
Lectoren:  Caroline van Baal, Thea van Dijk,  
   Jeannette de Geus, Aty Janzen en 
   Jiska van der Schans 
Organist:  Marjan Klein-Spijker  
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Derde Schriftlezing: Johannes 18:28-32 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Vierde Schriftlezing: Johannes 18:33-40 
 
We zingen: Lied 587:3 
 
Vijfde Schriftlezing: Johannes 19:1-16a  
 
We zingen: Lied 587:4 
 
Zesde Schriftlezing: Johannes 19:16b-30 
 
De Paaskaars wordt gedoofd en we zijn stil. 
 
We zingen: Lied 587:5 
 
Zevende Schriftlezing: Johannes 19:31-37 
 
We zingen: Lied 587:6 
 
Achtste Schriftlezing: Johannes 19:38-42 
 
We zingen: Lied 587:7 
 
We luisteren naar voordracht van het Lied 589 
‘Op Goede Vrijdag’ (Willem Barnard) 
 
We zingen: Gezang 590:1, 2 en 3 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Voorbeden voor de Goede Vrijdag: 
 

v.: … 
en daar de prijs voor moeten betalen: 
 

a.: O God, geef hun te verstaan 
dat hun offers niet voor niets zijn  
en bewaar hen voor de hopeloosheid  
als de strijd wanhopig wordt. 
 

v.: … 
en zich volstrekt verlaten voelen: 
 

a.: O God, laten er tekenen zijn in hun leven  
dat uw verborgenheid geen afwezigheid is  
en dat in deze vijandige wereld 
de vriendschap niet is uitgestorven. 
 

v.: … 
beeld te zijn van Gods eigen regering. 
 

a.: O God, laat hun heersen niet beheerst 
worden  
door eerzucht of partijbelangen, 
maar door de bereidheid om dienstbaar te zijn 
aan de gerechtigheid in onze wereld: 
 

v.: … 
het juk moeten dragen van discriminatie: 
 

a.: O God, herinner er ons allen aan 
dat Gij de bondgenoot zijt van vernederden  
en maak telkens mensen wakker 

om voor hen op te komen in uw naam. 
 

v.: … 
en kwaad met kwaad vergelden willen: 
 
 

a.: O God, sta niet toe dat haat en nijd 
de wereld beheerst en ons leven vergiftigt,  
help ons de duivelskring te doorbreken  
door een woord of gebaar van genade. 
 

v.: … 
door mensen die zich naar Jezus noemen: 
 

a.: O God, bewaak uw eigen volk 
tegen die gruwelijke haat 
en maak ons allen waakzaam 
voor wat steeds weer mensen vergiftigt. 
 

v.: … 
en vergaan van pijn en angst: 
 

a.: O God, laat uw naam een licht zijn  
in het donker van het lijden, 
geef dat mensen in de buurt zijn 
die door hun nabijheid uw naam vertalen. 
 

v.: … 
voor wie hij zijn leven gaf: 
 

a.: O God, laat uw Zoon leven onder de 
mensen  
als een bron van vrede en vrijheid, 
geef dat zijn offer ons bezielt 
om te leven als mens naar uw beeld, 
in liefde die mededeelzaam is, 
in blijdschap die aanstekelijk werkt, 
totdat zijn overwinning openbaar wordt  
aan heel uw schepping. 
Amen. 
 
We zingen: Lied 547:6 
 
ROND HET KRUIS 
 
Het beklag Gods (naar Maria de Groot): 
 
v.: … 
Waarom wordt alles gewijd aan de dood? 
 
a.: Schepper God, tuin van licht, 
snoei ons terug tot uw stam. 
 
v.: … 
Waarom wordt alles gewijd aan de dood! 
  
a.: Levend licht, lam van God,  
maak ons bloed van uw bloed.  
 
v.: … 
Ver van huis zijn zij als kinderen des doods. 
 
a.: Vreemdeling, ander mens  
drager van onze schuld. 
 
v.: … 



Waarom blijft honger de menselijkste dood? 
 
a.: Brood en wijn, hand die reikt- 
hoogverraad van ons hart. 
 
v.: … 
Niemand die haar in de morgen gelooft. 
 
a.: Woord van God, man en vrouw 
schiep U ons naar uw beeld.  
 
v.: … 
maar gij smeedt wapens en denkt aan de 
dood. 
 
a.: … 
Heerst onder u dan het recht van de dood? 
 
a.: Mens van pijn, God van recht, 
niets verschoont deze schuld.  
 
v.: … 
en de bevelen die gaan tot de dood. 
 
a.: Zwijger die voor ons pleit 
mens die draagt onze smaad. 
 
v.: … 
Zo bracht de wereld mij nogmaals ter dood. 
 
a.: Israël, volk van God, 
neem ons op, Davidsstad.  
 
We zingen: Lied 561:3, 4 en 5 
 
AAN HET EINDE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Samen bidden we: 
 

v.: …  
zult u zelf bij ons zijn, 
u, God van het begin. 
  

a.: Laat ons niet eindigen  

in het duister,  
en nu het vrijdag is, 
de laatste dag, 
bidden wij U 
om een groot Pasen 
waarin voor allen in de nacht  
een licht zal opgaan 
en alle dingen worden goedgemaakt. 
Amen. 
 
De dienst eindigt in stilte 
In stilte verlaten we ook de kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vieringen in de komende dagen: 
Stille Zaterdag 16 april, 20.00 uur 
Paaswake o.l.v. ds. Meindert Burema m.m.v. 
het vocale Ontmoetingskerkkwartet 
 
Eerste Paasdag 17 april, 10.00 uur 
Viering o.l.v. ds. Peter van der Schans 
 
Tweede Paasdag 18 april, 10.00 uur 
Kinderpaasdienst o.l.v. ds. Peter van der 
Schans m.m.v. een kinder paasprojectkoor 
o.l.v. Annemarijn van der Linden en Caroline 
Lange. 

 
 


	We zingen: Psalm 22:8

