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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN  
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen, – 
g: ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT! 
v: Donker is de wereld, 
duister vaak ons eigen hart, 
daarom zoeken wij 
het licht van uw ogen – 
g: ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT! 
v: Bij uw licht zien wij elkaar: 
mensen van uw welbehagen. 
Houd uw gezicht 
voor ons niet verborgen. 
g: ZEGEN OOK ONS MET UW LICHT! 
    AMEN 

 

  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 
 

Liturgie voor de viering van zondag 
16 april 2023, Pasen 2, Quasi modo Geniti 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger:  mevr. Nel Rijneveld-Schep 
Lector:   Caroline van Baal 
Organist:  Eugène Broekman  
 
Thema:   Ik wens jullie vrede! 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
 
 
- We zingen als aanvangslied: Lied 601 : 1 en 3 
- (We gaan zitten) 
- Inleidende woorden bij het smeekgebed 
- Smeekgebed: zingen lied 281 : 1,  
- gebedswoorden, zingen lied 281:2,  
- gebedswoorden, zingen lied 281:3,  
- gebedswoorden, zingen lied 281:5 
- gloriawoord 
- We zingen als loflied: psalm 111 : 1 en 2 
 
HOREN  
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: ‘Kijk eens om je heen’ (Paasversie) 
 

  Kijk eens om je heen, kijk eens naar de grond: 
  Overal nieuw leven in het rond! 
  Blauwe bloemen, gele bloemen 
  Veel te veel om op te noemen. 
  Ook al lijkt het nog maar klein, 
  Dit moet iets van Pasen zijn! 
 
  Kijk eens om je heen, kijk eens naar elkaar. 
  Pasen maakt je nieuw, het is werkelijk waar. 
  Laten wij het door gaan geven 
  Pasen, overal nieuw leven. 
  Ook al lijkt het nog maar klein, 
  Dit moet iets van Pasen zijn! 
 

  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
 
- Eerste Schriftlezing: Genesis 8, 6-16 
- We kijken en luisteren naar lied 322  ‘Die chaos schiep tot mensenland’ 
  https://youtu.be/TEMUsV5CoKU 
 

- Tweede Schriftlezing:  Johannes 20, 19-23   
- We zingen: Lied 644 : 1, 2 en 5 
 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel 
 
- We zingen: Lied 428 (1x Eng. 1x NL) 
 
DELEN   
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
 

- Delen van de bloemengroet 
 

  

https://youtu.be/TEMUsV5CoKU


 
 
 
- Inzameling van de gaven  
- 1e collecte: Gevangenenzorg Nederland. Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient 
  bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn  
  alleen maar verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat  
  de dader zijn familie achter met verdriet, schaamte en grote zorgen. De rechter veroordeelt de  
  dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Dat is wat God  
  ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. Daarom reiken ze (ex-)gevangenen, tbs- 
  patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dat doen zij met een 
  landelijk netwerk van vrijwilligers en met steun van kerken, bedrijven, fondsen en particulieren.  
  Want wie redt het om in z’n eentje zijn vastgelopen leven weer vlot te trekken? 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan  tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen. Er zijn twee 
manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN   
- We zingen als slotlied (staande): Lied 657 : 1 en 4 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 

https://gevangenenzorg.nl/drijfveren/


Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 

Welkom  
Het is de 2e zondag van Pasen, of zo je wilt de 1e zondag ná Pasen. Een oude naam voor deze 
zondag is ‘Quasi modo geniti’, dat betekent: ‘als pasgeboren kinderen’. Die woorden komen uit 1 
Petrus 2 vers 2: ‘…verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u 
daardoor groeit en uw redding bereikt’. Wat met Pasen begonnen is, is nog pril en kwetsbaar. De 
zeven zondagen van Pasen zijn hard nodig om de kiem van het geloof te laten groeien, zodat op de 
dag van Pinksteren de Geest van Christus kan oogsten.  
Voorganger is vandaag een oude vertrouwde: mevr. Nel Rijneveld-Schep.  
  

 
Kindernevendienst  
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.  
 
Uitnodiging voor gezinnen 

Het is vandaag weer de 3e zondag van de maand. En dus nodigen we gezinnen uit 
om, ná de kerkdienst, gezellig samen koffie, thee of limonade te drinken in de 
Soosruimte. Voor de kinderen is er ook altijd iets extra’s om te doen. Van harte 
welkom!  
Leiding kindernevendienst. 
 

 
Voedselbankkist 

We zijn nog steeds blij met alle producten die u meebrengt naar de kist. 
Zeepproducten( shampoo, doucheartikelen)  en waspoeder zijn altijd welkom. 
Groenten en soepen in blik en literpakken frisdrank zijn ook van harte welkom. 
Nog steeds vinden we zakjes met DE punten en daar zijn ze in Nieuwegein erg blij 

mee. Weer hartelijk dank voor alle gaven!!! 
Een warme groet van Joke namens Diaconie en Zin. 
 
Informatiebord  

Voor degenen die het nog niet was opgevallen, naast de voedselbankkist staat een bord met 
informatie over onze komende activiteiten. Neem gerust een flyer met details over een van de 
komende activiteiten.  

 
Omzien naar elkaar  
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar   
 ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)  
 Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl  
 Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com  

 
 Agenda deze week:  
Zo 16/4 15.00 uur Bevestiging Martin Brederoo  bij de Protestantse gemeente te Leidsche 

Rijn, Boerderij De Hoef, Hoge Weide 6, Utrecht   

Ma 17/4 19.15 uur Afscheidsreceptie Loes van Vliet  
Di 18/4 20.00 uur Werkgroep Pastoraat - begeleidingsbijeenkomst  
Do 20/4 10.00 uur Inloop  
Do 20/4 15.00 uur Bijbeluurtje in de Zonnebloem in Mariënstein 
Vr 21/4 19.00 uur Voorbereiding GA!-viering met tieners  
Vr 21/04 20.00 uur Meeting Point  
Zo  23/04 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit  
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