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Liturgie voor de viering van

17 december 2023, 3% zondag van Advent
Liturgische kleur: roze (wordt paars)

Voorganger:  ds. Peter van der Schans
Lector: Caroline van Baal-van der Laarse
Organist: Arie Metaal
Vocaal Kwartet: Leontien Kurpershoek,
Marieke ter Horst, Menso Bosma,
Eugéne Broekman
Thema: Een tijd om te juichen

We zjjn samen op weg
Volgen de pijlen
Richting toekomstig licht

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt

- Orgelspel vooraf

- Welkom door de dienstdoende ambtsdrager
- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIJN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V...

9. AMEN

- We zingen als aanvangspsalm: Psalm 85:3 en 4

(We gaan zitten)

- Over deze dienst...

- De derde adventskaars wordt aangestoken door Pepijn de Boer

- Aandacht voor de symbolische schikking

- Smeekgebed, eindigend in het zingen van: Gezang 20:1 en 2
(uit: Zing alle dagen deel 1; melodie Lied 486)

1. Wat al eeuwen is verteld, waarvan wij ook dromen,

wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen?

Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht,
breekt het licht zich baan, vangt de vrede aan?

God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren?

2. Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide,

liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde,

spelen kind’ren met een slang, is geen mens en dier meer bang,
wordt het leven waar voor en met elkaar?

God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren en zult U regeren?
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mailto:dienen@pgij.nl

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment voor de kinderen

- Gesprek met de klokkenmaker

- We zingen het projectlied ‘Weet jij hoe laat het is?’, refrein en zondag 3

Es

Zondag 3:
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wach - ten, omdat God dicht bij ons is.
(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.)

- Eerste Schriftlezing: Jesaja 65:17-25 (NBV21)
- We zingen: Lied 462:1, 2 en 6
- Tweede Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5:12-24 (NBV21)
- We zingen: Lied 1014:2,3en 5
- Verkondiging
- Meditatief moment: het vocaal kwartet zingt:
‘Von Himmel hoch, o Englein, kommt’, van Hugo Distler (1908-1942)

1. Vom Himmel hoch, o Englein, kommt! 8. Singt Fried den Menschen weit und breit,
Eia, eia, susani, susani, susani. Eia, eia, susani, susani, susani.
Kommt, singt und klingt, kommt, Gott Preis und Ehr in Ewigkeit!
pfeift und trombt! Halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja!
Von Jesus singt und Maria! Von Jesus singt und Maria!
DELEN

- Wij gedenken Rudolf Antoine Peter van den Bree (* 20 november 1932 — 1+ 14 november 2023)

- Moment van stilte

- Het gedenksteentje wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730 ‘Heer, herinner U de namen’.

- Gebeden: dankgebed — voorbeden - stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

- Delen van de bloemengroet

- Inzameling van de gaven

- 1¢ collecte: Opvang jonge vluchtelingen in Myanmar
Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel
inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht, waardoor naar schatting 250.000 Birmese
migranten en hun gezinnen in Mae Sot en omgeving verblijven. Met steun van Kerk in Actie
worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing en zo
nodig een geboortebewijs en daarmee recht op onderwijs, gezondheidszorg. Kinderen worden
bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid.



- 2¢ collecte: College van Kerkrentmeesters

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.

Er zijn twee manieren:

» U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College
van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente IJsselstein

» U kunt bijdragen via deze QR code.

Wij danken u van harte voor uw gift!

Namens het College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters:

Jannie Schimmel en Daniélle van den Houten.

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de creche worden gehaald.
Tijdens de collecte luisteren en kijken we naar een clip met Yael Deckelbaum en het lied
‘Prayer Of The Mothers’. https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
Het lied ‘Prayer of the Mothers’ werd geboren als resultaat van een verbond tussen singer-
songwriter Yael Deckelbaum en een groep moedige vrouwen, die de beweging van "Women Wage
Peace’ leidden.
De beweging ontstond in de zomer van 2014 tijdens de escalatie van het geweld tussen Israél en
de Palestijnen en de militaire operatie ‘Tzuk Eitan’. Geweld zoals we nu in een nog veel heftiger
omvang zien gebeuren.
Op 4 oktober 2016 begonnen Joodse en Arabische vrouwen met het gezamenlijke project ‘March
of Hope'. Duizenden vrouwen marcheerden vanuit het noorden van Israél naar Jeruzalem in een
oproep tot vrede. Een oproep die zijn hoogtepunt bereikte op 19 oktober, in een mars van
minstens 4.000 vrouwen, waarvan de helft Palestijns en voor de andere helft Israélisch, in Qasr el
Yahud (aan de noordelijke Dode Zee), in een gezamenlijk gebed voor vrede.
Diezelfde avond protesteerden 15.000 vrouwen voor het huis van de premier van Israél in
Jeruzalem.
De marsen werden vergezeld door Nobelprijswinnaar voor de Vrede Leymah Gbowee, die in 2003
het einde van de Tweede Liberiaanse Burgeroorlog inluidde. En dat door de gezamenlijke kracht
van vrouwen.

GAAN
- We zingen als slotlied (staande): ‘Fen messiaans lied’van Alfred C. Bronswijk
(op de melodie van Psalm 98)

1. Wij leven nog in diepe dalen

en zien geen einde aan de nacht.

Wij horen wel van ster en stralen,
maar zijn een volk dat eind’loos wacht.
Toch willen wij op morgen hopen,
door een belofte aangevuurd,

dat eens de tak weer uit zal lopen,

en dat de winter niet lang duurt.

- Uitzending en Zegen
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)
- Orgelspel

2. Eens zal de grote zomer komen,
de leeuw groet dan het kleine lam.
En in de schaduw van de bomen
speelt er een kleuter met een slang.
De wereld zal, vervuld van wijsheid,
in bloei staan door gerechtigheid.
En wij, als een banier der volk'ren,
ademen de Messias-tijd.


https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY

TUSSENSPEL

Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein,

voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom

Het is de 3¢ zondag van Advent. We zijn over de helft, op weg naar het kerstfeest. Vandaar dat deze
zondag een wat lichter en vrolijker karakter heeft. De liturgische kleur zou roze kunnen zijn in plaats
van paars. De traditionele naam van deze zondag is ‘Gaudete’- dat betekent: "Wees blij!”

Het thema is: ‘Een tijd om te juichen’.

Waar we ons ook op mogen verheugen is, dat onze oud-voorganger ds. Peter van der Schans
voorgaat in deze dienst.

Kindernevendienst

Er is vandaag nevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8. Het verhaal in de kindernevendienst
is ontleend aan de lezing uit Jesaja die ook in de kerk wordt gelezen. Jesaja vertelt over een tijd die
komt: Jeruzalem wordt een vrolijke stad. De mensen zullen er gelukkig zijn en er zal geen strijd meer
zijn. Zelfs een wolf en een lam zullen samen in de wei liggen.

Uitnodiging voor gezinnen
Het is vandaag weer de 3e zondag van de maand. En dus nodigen we gezinnen uit
%( om, na de kerkdienst, gezellig samen koffie, thee of limonade te drinken in de
<—— Soosruimte. Voor de kinderen is er ook altijd iets extra’s om te doen. Van harte

< E_Jé. welkom!

Leiding kindernevendienst.

Bij de bloemschikking

De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met
Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande. De guirlande wordt
gemaakt van verschillende materialen zoals Helichrysum italicum (kerrieplant), l)slands mos,
Symphoricarpos (sneeuwbes), en grijs coniferengroen (Juniperus).

Deze zondag gebruiken we grijze en witte materialen die heerlijk geuren en een genezende
(ontsmettende) werking hebben, zoals Juniperus (jeneverbes) en Helichrysum.

Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en over de
bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Adventsvespers

Tijdens de adventsweken zal elke woensdagavond, van 19.15 tot 19.45 uur een vesperdienst
worden gehouden in de Ontmoetingskerk. Ook in de komende week, op 20 december, komen we
bijeen voor een moment van verstilling, gebed, een lezing en een lied. ledereen is van harte welkom.

Geef licht: Help Kinderen in Oekraine de oorlog door

In de Kerstnacht en op Kerstmorgen collecteert de diaconie voor kinderen in Oekraine. Aan het eind
van deze zondagmorgen deelt de diaconie folders uit met informatie over deze actie.

Van harte aanbevolen.
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Aanleveren website teksten

In december worden er altijd veel activiteiten in de kerk georganiseerd.

Dit betekent ook dat er soms op het laatste moment teksten aangeleverd worden voor de website
met de vraag of dat nog geplaatst kan worden.

Om te zorgen dat de kans groot is dat we het kunnen plaatsen hierbij dan ook de oproep om
teksten minimaal 2 weken van tevoren aan te leveren.

Een van de redenen dat we niet alles snel kunnen verwerken is omdat we met niet zo'n grote
bezetting draaien, dus mocht je het leuk vinden om te helpen met het plaatsen van teksten op de
website en het ervoor zorgen dat iedereen goed geinformeerd blijft, neem dan vooral contact met
ons op! Het webteam.

Oud-papieractie OPA

Maandag 18 december staat er een container klaar om met oud-papier geladen te worden.
De container staat maandag omstreeks 10.00 uur bij de berging. We laden vanaf 19.00 uur.
U kunt ook zelf de hele dag uw oud-papier in de container deponeren.

Johan Kamperman.

Lichtwandeling door lJsselstein

Ga mee op zoek met de wijzen...

Vrijdag 22 december 2023, Start: vanaf 17:15 uur
Kerkelijk centrum 't Kruispunt, Touwlaan 36.
Meer info: E. lichtwandelingijsselstein@gmail.com

Top 2000-kerkdienst

Ook dit jaar is er weer een Top 2000-kerkdienst, op donderdag 28 december.
Het thema is ‘Uithuilen en nieuw beginnen’. Woorden uit de Bijbel klinken
door in nummers uit de Top 2000. Een speciale Top 2000-band zorgt voor live
muziek. Voorganger is ds. Bert de Wit.

Plaats: De Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2, lJsselstein. Aanvang: 19.30 uur
Toegang: gratis (maar een bijdrage in de onkosten is welkom)

Kerstkaarten / Wenskaarten verkoop

Tot nu toe is in totaal 210 euro is opgehaald met de wenskaarten.

Dit is overgemaakt naar de diaconie tbv Sunlekstroom.

Dank hiervoor! Op 12 januari a.s. staan we er weer.

Tussentijds kunt u de kaarten blijven kopen bij de kaartmolen:

De kaarten zijn 2 euro per stuk, 3 voor 5 euro of 6 voor 10 euro.
Ergens in de kerstweek zullen we de collectie wisselen.

Uw oude kerstkaarten, en de verpakking ervan, zijn geschikt voor
hergebruik. We ontvangen ze graag van u.

Natuurlijk mag u de persoonlijke boodschappen van de kaart knippen.
Wij houden u op de hoogte! Bedankt namens Anja, Janny voor uw aankopen! Chrissy.

Wie wil ons helpen bij het rondbrengen van enveloppen voor de Actie Kerkbalans 2024 in de
periode van 13 tot 27 januari?

Voor vragen of aan-/afmelden neem contact met: Esther Elbers-Boeter

E. e.boeter@gmail.com T. 06 5149 0746

Uit de regio: Kerstconcert RejoiSing Christmas

Op zaterdag 16 december 2023 vieren wij ons 10e kerstconcert RejoiSing Christmas in de sfeervolle
Torenpleinkerk te Vleuten. Musicalgroep KOEMI is onze gast.

Het thema is Celebrating X-mas. Het bijwonen van het concert brengt je zeker in kerstsfeer!

Meer info op www.gospelkoorrejoice.nl/kaartverkoop
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Uit de regio: Uitnodiging oudejaarsconference Rob Favier

U bent van harte welkom op de oudejaarsconference

Op 27 december in Surhuisterveen, op 28 december in Ridderkerk,
op 29 december in Nijkerk en op 30 december in Alphen aan de Rijn.
Meer info/ kaarten op www.eventsforchrist.nl

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar

> ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.n| (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
> Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma — do — vr)
> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Z0
Ma
Ma
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Z0
Z0
/0

1712
18/12
18/12
18/12
19/12
20/12
2112
22/12
23/12
24/12
24/12
24/12

11.15 uur
14:00 uur
19.30-20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.15-19.45 uur
10.00 uur
17.15-19.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
11.15 uur
22.00 uur

Oefenen Kerstkinderkoor

Werkgroep pastoraat

Verkoop collecte fiches

Bijbelkring ‘Lees mee’

Diaconie

Vesper in Advent

Inloopmorgen

Lichtwandeling vanuit Het Kruispunt
Volkskerstzang in de oude Sint Nicolaaskerk
Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit

Oefenen Kerstkinderkoor

Kerstnachtdienst o.l.v. Mw. Jeanette Vos-Spek
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