
 

         Protestantse gemeente te IJsselstein 

 
 
 

 

- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
 

AAN HET BEGIN 
- Welkom door de voorganger 
- Moment van stilte 
- We gaan staan 
- We zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Lied 275: 1, 2, 3) 
- Openingsgebed 
- We zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (Lied 275: 4, 5) 
- We gaan zitten 
- Gebed om ontferming 
- We zingen (loflied): Psalm 149: 1 en 2 
 

DIENST VAN HET WOORD 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: Als je geen liefde hebt voor elkaar, vers 1 en 4 (EL 422 / AWN III 19) 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
- Schriftlezing: Lucas 10: 38-42   
- We zingen: Een rijke schat van wijsheid (Lied 313: 1 en 5) 

- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel 
 - We zingen: Heb dank, o God van alle leven (Lied 315: 1, 2, 3) 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
 

- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche 
  ophalen. 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt en nieuw 
speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ouders om financiële 
redenen of door de thuissituatie geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen. Speelgoed is erg 
belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van kinderen en is ook zeer leerzaam. 
Om het (voor)lezen te stimuleren krijgen de kinderen altijd een aantal boeken mee. Speelgoed maakt het 
makkelijker voor een kind om met andere kinderen te spelen en is daarmee goed voor de sociale 
contacten. Als de kinderen jarig zijn streven wij ernaar dat zij nieuw speelgoed krijgen. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Viering beschikbaar: 
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag 17 juli 2022 
5e van de zomer 
 
Voorganger:  ds. Irene van der Meulen 
Lector:   Caroline van Baal 
Organist:   Eugène Broekman     
 

Afbeelding: Jakob die zijn vader Isaak bedriegt en zo 
de zegen steelt die voor zijn oudere broer bedoeld is. 

about:blank


Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied (staande): Wees de grond onder mijn voeten (m: Psalm 146; t: Reinier Kleijer) 
 
 

- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, Marian 
van der Veen. 
 

Welkom 
Van harte welkom in onze dienst vandaag – in de kerkzaal en thuis! Vanmorgen gaat ds. Irene van der 
Meulen uit Houten voor. Tot ruim anderhalf jaar geleden was ze één van onze predikanten. Dat het een 
mooie viering mag worden! 
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 
 

Corona 
Hier en daar steekt corona weer de kop op. En ook dichtbij. Bij onze samenkomsten zijn gelukkig ook weer 
vele mensen. Daarom willen we een veilige weg kiezen: zo min mogelijk handen schudden; liever een 
‘boks’ of een hand op het hart. Geen kus, hooguit een omhelzing. 
 

Beschikbaarheid ds. Peter 
In de tijd tot aan het begin van onze vakantie op 31 juli werk ik nog voor onze gemeente. Er zijn geen 
vergaderingen en in beginsel geen diensten meer voor mij. Wel wil ik vooral nog een aantal mensen 
bezoeken om op een goede, persoonlijke manier afscheid te nemen. En hen goed te kunnen overdragen 
aan ds. Bert.  
Bij thuiskomst van onze vakantie zal ik vooralsnog geen werkzaamheden in de gemeente meer doen. 
Eerst loskomen, loslaten en mijn wegvinden als gepensioneerde / emeritus. En wat er dan later nog komt: 
ik kan het niet zeggen. Vergeet niet: ds. Bert is er en er wordt gezocht naar hulp voor nu en later. ds. Peter 
van der Schans. 
 

Ds. Bert in IJsselstein 
Het komt misschien een beetje vreemd over, maar na het afscheid van collega Peter werkt hij nog even 
door terwijl ik tot en met 18 juli (morgen) weg ben. Daarna ben ik beschikbaar tot 1 augustus, want dan 
krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis. Van 1 tot en met 21 augustus heb ik ‘verhuisverlof’. Gelukkig is 
er vervanging geregeld. Vanaf 21 augustus wonen wij in IJsselstein en dan hoef ik niet meer aan te geven 
wanneer ik aanwezig ben. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst in de kerk. Er is wel materiaal klaar gezet dat de 
kinderen tijdens de dienst kunnen gebruiken. 
Wie thuis iets wil doen: de kindernevendienst gebruikt de methode Bijbelbasics. 
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Jakob bedriegt Isaak. Deze zondag is de tweede van een blok met vijf teksten over Jakob. Op deze zondag 
staat Genesis 27:1-30 centraal: Jakob die zijn vader Isaak bedriegt en zo de zegen steelt die voor zijn 
oudere broer bedoeld is. 
 

Hartelijk dank! 
Wat een bijzonder indrukwekkende afscheidsmomenten mocht ik meemaken! Eerst vrijdagavond met de 
toespraken, liedjes en het cadeau. En dan zondag de dienst met alle inbreng vanuit de gemeente en 
daarbuiten. Ik heb er tot in het diepst van mijn hart van genoten. Heel, heel hartelijk dank voor dat alles. 
Ook voor alle medewerkers die dit mogelijk maakten! Ik koester de herinneringen! ds. Peter van der 
Schans 
 

Mooi schrijven 
Omdat er nog niemand is gevonden: De doop- en belijdeniskaarten die we uitreiken worden met mooi 
handschrift beschreven. Barend van Norden heeft dat (samen met dhr. Bonder) jaren gedaan. Maar zijn 
schrijf - hand maakt het lastig dat nog te doen. Daarom zoeken we een ander gemeentelid dat wil helpen. 
Het gebeurt (helaas ;-)!) niet heel vaak, maar gelukkig nog wel. Wie kan mooi schrijven (kalligraferen) en 
wil ons helpen? Hartelijk dank aan Barend! Ds. Peter van der Schans. 
 

Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  

⮚ ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl  

⮚ ds. Bert de Wit, T 0180 852343, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 

⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 

⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Do  21 10.00 uur Ontmoetingskerk Inloopmorgen 
Zo 24 10.00 uur Ontmoetingskerk Dienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
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