ATV Protestantse gemeente te lJsselstein
S22 Protestantse

T Kerk

Liturgie voor de viering van zondag
17 september 2023, 13¢ zondag van de zomer
Liturgische kleur: rood

GA!-viering - Bevestiging ambtsdragers - Startzondag

Voorganger: ds. Bert de Wit

Lector: Jiska van der Schans

Organist/pianist:  Eugéne Broekman

Band: Irene van Boven, Patrick de Boer,
Richard Visscher, Eugene Broekman

Thema: Ga meel!

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending.

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt

- Samenzang/orgelspel/band: ‘Samen in de naam van Jezus' (Opwekking 167)
- Welkom door de ouderling van dienst André Kok

- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. ZIIN VREDE OOK MET U

v. Onze hulp is in de naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. .... door Jezus Christus, onze Heer.

g. AMEN

- We zingen als aanvangslied: ‘Jezus roept hier mensen samen’ (Lied 975)
- (We gaan zitten)
- Toelichting bij het logo 'Ga mee!"

Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakeljjk verbonden. Symbool voor het
verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.

De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en
aanbidding.

Bloed en waterdruppel vioeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het
een hartvorm. Het symbool van liefde.

- Smeekgebed
- We zingen als loflied: ‘Levend water, verfrissend vrij’ (Lied 337nl)

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord

- We zingen (kinderlied): "Jona’ (Elly & Rikkert — HemelHoog 83)

- Gesprek met de kinderen

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen naar de kindernevendienst.
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- Eerste Schriftlezing: Jona 1-2:1 (NBV21)

- We zingen: ‘Uit de diepten roep ik U’ (Lied 130c)

- Tweede Schriftlezing: Jona 2:2-11 (NBV21)

- We zingen: ‘Het water van de grote vloed’ (Lied 350: 1, 3, 5)

- Verkondiging

- De band zingt: ‘Jezus die langs het water liep’ (Lied 531) — vanaf het 2¢ vers zingen allen mee

AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
- Afscheid van ouderling Christa van Egdom-Zieseniss
- Lied voor afgetreden ambtsdrager: ‘Ga mee met ons’ (GotZ 241 — mel. ‘Blijf mij nabij’)
- De nieuwe en de te herbevestigen ambtsdragers worden voorgesteld
- De nieuwe kerkelijk werker pastor Jeanette Vos-Spek stelt zichzelf voor
- De nieuwe ouderling Willem-Kees Legerstee spreekt de geloofsbelijdenis uit (we gaan staan)
- We zingen (staande): ‘Ere zij aan God de Vader’ (Lied 705: 1)
- Inleiding
- Herbevestiging van ambtsdrager: Daniélle van den Houten
- Vragen aan de te bevestigen ouderling Willem Cornelis Legerstee
- Handoplegging en zegenbede
- Vragen aan de ouderling-kerkelijk werker Johanna Jacqueline Vos-Spek
- Gebed, handoplegging en zegen
- Aanvaarding door de gemeente: (gemeente gaat staan)
v: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderling en uw nieuwe kerkelijk werker.
Wilt u hen in uw midden aanvaarden,
hen dragen in uw gebeden en hen respecteren in hun ambt?
a: JA, VAN HARTE

- We zingen (staande): ‘Heer, het licht van uw liefde schittert’ (Lied 289: 1, 3)
- We gaan zitten
- Toespraak door waarnemend voorzitter kerkenraad Daniélle van den Houten

DELEN

- Gebeden: dankgebed — voorbeden - stil gebed — samen bidden van het Onze Vader

- Delen van de bloemengroet

- Inzameling van de gaven:

- 1@ Collecte: Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie.
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op
eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35
jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot
consumentenproducten. Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te
drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan
opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
We bevelen de collecte van harte bij je aan.

- 2¢ Collecte: Beheer van de kerk

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.

Er zijn twee manieren:

» U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College
van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie
Protestantse gemeente IJsselstein

» U kunt bijdragen via deze QR code.

Wij danken u van harte voor uw gift!

Namens het College van Diakenen en het College van
Kerkrentmeesters:

Jannie Schimmel en Daniélle van den Houten.

(Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de créche worden gehaald.)



GAAN

- We zingen als slotlied (staande): ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ (L & G lona 40: 1, 2, 3, 5)
- Uitzending en Zegen

- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C)

- Orgelspel/band
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TUSSENSPEL

Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein,

voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom

In een GA!-viering zijn veel dingen Gewoon Anders. In de dienst van vandaag is bijna niets gewoon.
We maken een begin met een nieuw kerkenwerkseizoen, we nemen afscheid van ouderling Christa
van Egdom, ouderling-kerkrentmeester Daniélle van den Houten wordt herbevestigd, Willem-Kees
Legerstee wordt bevestigd als ouderling (niet voor het eerst) en onze nieuwe pastor Jeanette Vos
wordt bevestigd als ouderling/kerkelijk werker. Dit alles wordt belicht vanuit het nieuwe jaarthema van
de Protestantse Kerk: ‘Ga mee!” En we lezen over de profeet Jona die geen zin had om mee te gaan.
Gelukkig werkt de Ontmoetingsband wél mee aan deze dienst. Dan lijkt het nog een beetje op een
gewone GA!-viering.

Liturgisch bloemschikken startzondag 2023._

Het thema van dit nieuwe kerkelijk seizoen is ‘Ga mee!" en het moedigt mensen aan om deel te
nemen aan de wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde die God heeft gestart.

Deze bekende geloofssymbolen worden gebruikt voor de symbolische schikking.

- Het hart is verbonden aan de kleur rood, symbool voor de liefde.

- Het anker is verbonden aan de kleur groen, het symbool van de hoop en de toekomst.

- Het kruis is verbonden aan de kleur blauw, de kleur van het hemelse.

Hortensiabloemen (bloem van het najaar) zijn in de openingen van het hart gestoken. Deze bloemen
staan symbool voor dankbaarheid en schoonheid. De grote bloemen stralen overvloed uit alsof ze
zeggen: geloof en liefde zijn overvloedig aanwezig!

Meditatieve tekst bij de schikking

Dankbaar voor een hart vol liefde, Een kruis van genade, Hoop als anker

Kindernevendienst

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 /m 8. Zij krijgen hetzelfde verhaal te horen als in
de kerk wordt gelezen (Jona 1 en 2): Jona krijgt de opdracht om naar Nineve te gaan, omdat daar
verkeerde dingen gebeuren. Hij gaat inderdaad op weg, maar niet naar Nineve: Jona neemt een schip
naar Tarsis om de Heer te ontvluchten. Onderweg stuurt de Heer een storm en gooien de zeelui Jona
overboord. Hij wordt opgeslokt door een grote vis en na drie dagen wordt hij uitgespuugd.

Gemeentezondag

Na afloop van de dienst gaan we eerst koffie of thee drinken met iets lekkers daarbij. Dan is er
gelegenheid om de ambtsdragers de hand te schudden en pastor Jeanette persoonlijk te begroeten.
Daarna hebben we een keuzeprogramma met voor elk wat wils. Dit zal na de koffie worden
toegelicht. We sluiten af met een gezamenlijke lunch. Hopelijk heeft iedereen die meedoet zelf een
lunch meegebracht. Die kan voor kerktijd worden ingeleverd in de ontmoetingsruimte. Rond 14.00
uur willen we de gemeentezondag afsluiten.

De voedselbankklst staat er weer!

, Na de zomerstop gaat de inzameling voor de voedselbank weer van start.
7 We nodigen u uit om producten mee te nemen om de voedselbankkist te vullen.
Alle producten zijn welkom, als er maar niets over de datum is.

1 ledere zondag mag u de spullen in de kist zetten en op donderdag brengen wij het

naar de voedselbank in Nieuwegein.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Joke namens Diaconie en Zin.
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Wenskaartenverkoop

Op startzondag start ook de wenskaartenverkoop met opbrengst voor SUN Lekstroom.

Neemt u contant geld mee als u wenskaarten wilt aanschaffen?

Kaarten voor diverse gelegenheden, gemaakt van oude wenskaarten en diamondpainting. Prijs p/st: 2
euro (of 6 voor 10 euro) en 3 euro (of 4 voor 10 euro). De kaartmolen blijft in de centrale hal en wordt
regelmatig aangevuld. Zie ook het bericht in Samenspel september.

Ga je mee?

Op zondag 1 oktober is er een Bike & Bite voor kinderen, jongeren, gezinnen en iedereen die zich
betrokken voelt. We verzamelen tussen 11.30-12.00 bij de Ontmoetingskerk en fietsen daarna naar
De Dorpskerk en Rank in Nieuwegein waar we ook activiteiten doen.

Rond 15.00 uur is het afgelopen. Neem een lunch mee die je kunt delen met iemand anders.
Aanmelden kan tot 19 september door een mail te sturen aan E. jeugd@pagij.nl

Help mee!

Om ons kerkgebouw te kunnen blijven gebruiken voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten
hebben we dringend hulp nodig!

Als u tijd hebt (al is het maar een avond in de maand) om te helpen bij de verhuur van ons gebouw
(bijv. 'bardienst’), of als u iemand kent die ons zou willen helpen, neem dan contact op met Johan
Kamperman E. zalencentrum@pgij.nl/ T. 06 82581871

De bloemengroet gaat vandaag naar...

Wie dat wil kan de bloemengroet ondertekenen. Bij de ingang ligt de bijbehorende kaart met een
inlegvel op een statafel. De kaart en het vel met de namen worden samen met de bloemen bezorgd
bij degene voor wie de bloemengroet bestemd is.

Verdeling pastorale zorg

Nu het pastorale team compleet is, hebben ds. Bert de Wit en pastor Jeanette Vos een verdeling van
de pastorale zorg gemaakt in postcodegebieden en woonzorgcentra:

Ds. Bert de Wit heeft pastorale zorg voor Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 + en
adressen buiten lJsselstein.

Pastor Jeanette Vos heeft pastorale zorg voor Woonzorgcentrum Mariénstein, postcode 3402 en
3404.

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar

> ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pagij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
> Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma — do — vr)
> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.n|
> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Ma 18/9  19.00 uur Redactie vergadering Samenspe/
Ma 18/9  19.00 uur Mediteren met Mandala’s

Di 19/9  20.00 uur Diaconie

Di 19/9  19.30 uur Pastoraat — startavond bezoekwerk
Do 21/9  10.00 uur Inloopmorgen

Do 21/9  19.30 uur Top 2000 werkgroep

Z0 24/9  10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit
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