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- De Paaskaars brandt 
- Welkom door de voorganger 
 

AAN HET BEGIN 
- Bij de Paaskaars 
- We gaan staan 
- We zingen: Lied 637:1, 2 en 4 
- Groet en Bemoediging 

- Gebed aan het begin 
- We gaan zitten 
- We luisteren naar: ‘Het is Pasen’ 
https://youtube.com/watch?v=e13PoRbSglI&feature=share 
 

DIENST VAN HET WOORD 
- We lezen uit de Bijbel: Johannes 20:8-18 (Bijbel in gewone taal) 
- We zingen met het kinderkoor: ‘De Paasmorgen’ 
  (Tekst: Gerard van Midden Muziek: Gerard van Amstel) 
 

 

- Vertelling bij Johannes 20: ‘Vroeg in de morgen’ 
  (Een vertelling naar Johannes 20:1-18. Bewerking: Hinke Wever) 
- We zingen met het kinderkoor: ‘Jezus leeft!’ 
  (Tekst en muziek Ineke Vellekoop-de Vey) 
 

 

- Uitdelen van iets lekkers 
 

  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.kerkdienstgemist.nl  Alleen geluid: www.kerkomroep.nl   
Live in en rond Ewoud op FM 103.2 Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl   
 

Verzoek voor voorbede in de dienst? Mail het naar E dienen@pgij.nl    

 

Liturgie voor de (online) kinderpaasdienst 
maandag 18 april 2022, Tweede Paasdag 
 
Voorganger: ds. Peter van der Schans 
Lector:  Myranda Kalf 
Pianist: Annemarijn van der Linden 
   m.m.v. Paas-kinderkoor  

o.l.v. Annemarijn van der Linden 
en Caroline Lange. 

 
Thema:  Ben je klaar voor het feest?  
   Jezus is opgestaan! 
 

  
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2247/calendar
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
- Gedicht bij Johannes 20: ‘Weet je waarom?’ 
- We zingen met het kinderkoor: ‘Weet je dat de lente komt?’ 
  (Tekst en Muziek: Rikkert Zuiderveld) 
 
 

- Verwerking op verschillende manieren 
- We zingen met het kinderkoor: ‘Kijk eens om je heen’ 
 

 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
 

- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Kansen voor jongeren in Beiroet. 
  In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien.  
  Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische  
  vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst.  
  Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op.  
  Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining,  
  psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en  
  liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd  
  jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.  
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen.  
Daarnaast kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.  
Twee manieren om uw bijdrage te doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

AAN HET EINDE 
- We zingen: slotlied (staande): Lied 634 
- Uitzending en Zegen 
 
- Na afloop van de dienst: 
 er is wat te drinken 
 er zijn paaseieren verstopt 


