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VOORBEREIDEN 
Het is stil en bijna donker. De kerk is schaars verlicht 
‘Liefde was het onuitputtelijk’ 
 
Voorganger 
Dit jaar valt de paastijd in de oosterse en de westerse kerk samen. 
Zo gedenken we samen met alle christenen wereldwijd de nacht van stilte en dood. 
 
We zingen Lied 591 O Heer wees met uw kerk vers 1, 3, 5 
 
We kijken naar de bloemschikking: 
Dat wat komen gaat  
is bijna zichtbaar  
als een lentetuin in het donker 
 
Voorganger 
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja 
Zingen 368 f (eerste keer door kwartet, tweede keer allen) 
 
Voorganger 
We waken tot de nieuwe morgen. 
En we zijn vol van verwachting…. 
 
Zingen Lied 595 Juich, hemelen, één koor van engelen 
1e keer kwartet: Juich hemelen 
2e keer allen: Juich hemelen 
Cantor: Schep vreugde, aarde in dit licht 
Allen: refrein: Juich, aarde 
 
Voorganger 
Eeuwige God, Schepper van hemel en aarde, 
U hebt het licht dat door U is geschapen 
Bestemd om vooruit te wijzen naar U, 
Naar Uw lichtende waarheid, 
Naar Uw liefde en Uw goedheid. 
 
  

Viering beschikbaar: 22.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  

Orde van dienst voor de viering van 
19 april 2025, Stille Zaterdag 
Paaswake 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger:  Jeanette Vos-Spek 
Lector:  Ellen de Wit  
Organist:  Marjan Klein 
Kwartet:  Jacqueline van Boven 
   Leontien Kurpershoek 
   Menso Bosma 
   Eugène Broekman 
  

https://www.youtube.com/watch?v=xGEKB1PHKLg&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29
http://www.pgij.nl/


 
 
Zingen Lied 595 (vervolg) 
Cantor: Een lofzang zijn wij om Jezus 
Allen: refrein: Juich, aarde 
 
Voorganger 
U hebt tot de duister gesproken 
en er was licht. 
In de vuurzuil bent U uw volk voorgegaan 
door duisternis en woestijn. 
Wij loven U om Uw nabijheid. 
 
INTOCHT VAN HET LICHT 
We gaan staan 
We zingen Lied 600 Licht ontloken aan het donker 
Kwartet: vers 1  
Allen: vers 3 
Kwartet: vers 4 
Allen: vers 5  
Tijdens het zingen wordt de nieuwe paaskaars brandend binnengedragen en neergezet 
 
Kwartet: Lied 458b Zuivere vlam  
 
Voorganger: 
Het licht van Christus 
Die in heerlijkheid verrezen is, 
moge de duisternis uit ons leven verdrijven. 
De nacht is voorbij gegaan. 
De dag is aangebroken: 
de zon van de gerechtigheid gaat over ons op. 
Allen: Amen 
 
LEZINGEN OUDE TESTAMENT 
Genesis 1: 1-13 
Vraag: Wat betekent het voor jou dat God Schepper is? 
Stilte 
We zingen: Lied 162 In het begin (vers 1 en 6) 
 
Exodus 12: 1-11 
Vraag: Ben jij (voor het eerst of opnieuw) klaar voor je reis met God? 
Stilte 
We zingen: Lied 168 When Israel was in Egypt’s land 
Kwartet: vers 1 en refrein 
Kwartet en allen: vers 4 
Allen: refrein 
 
Jozua 5: 10-15 
Vraag: Hoe ervaar jij God op jouw levensreis? 
Stilte 
Gebed  
Voorganger: 
We zijn met U op weg gegaan 
Wij danken U voor uw liefde, 
Die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht. 
Wij danken U voor medemensen 
Die met ons mee lopen op onze weg 
We danken U voor uw Zoon 
Hij is als een licht op ons pad. 
Allen: Amen 



 
 
Jeremia 19: 14-15 en Klaagliederen van Jeremia 3: 22-24 
Vraag: Op wie of wat vestig jij je hoop? 
Stilte 
Kwartet: Lamentatio Jeremiae: Heth - Gregorio Allegri 
Vertaling uit het Vulgaat (Jeremia 3: 22-24): 22Cheth. Het zijn  de goedertierenheden des Heeren, dat wij 
niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; 23Cheth. Zij zijn elke morgen nieuw, Uw trouw 
is groot. 24Cheth. De Heere is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. 
 
Jeremia 31: 31-34 
Vraag: Waar zie jij nu al iets van dit verbond? 
Stilte 
We zingen: Lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang 
Kwartet: vers 1 
Allen: vers 2 
Kwartet: vers 4  
Allen: vers 5 
 
DOOPGEDACHTENIS EN LEZINGEN NIEUWE TESTAMENT 
Mattheüs 28: 1 - 6 
Vraag: Wat betekenen de woorden van de engel voor jou? 
Stilte 
 
Voorganger 
Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht naar de bronnen van ons geloof. 
De uittocht uit het angstland is ons op het lijf geschreven met het water van de doop. 
Wij zijn opgestaan uit de nacht, kinderen van Abraham geworden 
En de Zoon van Israël neemt ons mee door het water en door de duisternis, 
een nieuwe geboorte, met een nieuwe naam genoemd, 
Als reisgenoten naar ongeziene verten. 
Stilte 
 
Het water van de bron wordt in de doopvont uitgegoten. 
 
Geloofsbelijdenis 
Voorganger: 
Ik geloof in God die uit het water het droge tevoorschijn riep, 
Die de hemel als een dak boven ons hoofd zette, en de aarde als grond onder onze voeten gaf. 
Allen: 
Die ons een plek geeft om te wonen en ruimte om te spelen. 
Die is als de zon, die licht geeft en die ons verwarmt. Die als een Vader er wil zijn voor ons. 
Voorganger: 
Ik geloof in Jezus, die door het water van doop en dood op weg ging naar het veelbelovende land, 
waar liefde woont. 
Die vertrouwde op God Zijn Vader, ook toen Hij door de mensen in de steek gelaten werd. 
Die liet zien dat het leven het altijd wint van de dood. Die voor ons uitgaat als een licht in de nacht. 
Allen: 
Die verdrietige mensen weer blij maakt. Die mensen die het niet meer zien zitten, 
weer laat zien en nieuwe moed geeft. Die als een Vader er wil zijn voor ons. 
Voorganger: 
Ik geloof in de kracht van de Geest, de kracht van God die nieuw leven in ons blaast. 
Allen: 
En dat zo Gods’ nieuwe wereld zichtbaar wordt door ons heen. 
Amen 
 
  



 
 
Gelegenheid om de doop te gedenken 
Voor wie dat wil is er gelegenheid om langs de doopvont te gaan (met de klok mee, te beginnen bij 
het vak van de ambtsdragers) en het water aan te raken om zo de eigen doop te gedenken. Je kunt 
vervolgens (ook als je niet meedoet met de doopgedachtenis) een kaarsje aansteken bij de 
paaskaars.  
Tijdens het lopen naar het doopvont en het aansteken van de kaarsjes zingt het kwartet 3x: lied 
833 Neem mij aan zoals ik ben. Daarna allen lied 833 1x. 
We vormen een kring met de brandende kaarsen. 
 
We zingen: lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (vers 1, 2 en 3) 
 
Kolossenzen 3: 1-4 
Stilte 
 
Gebed  
Voorganger: 
In Uw handen, barmhartige God, 
Bevelen wij onszelf vandaag; 
Laat ons, van begin tot einde, 
Bewust zijn van uw aanwezigheid; 
herinner ons er telkens aan 
dat wij in alle goeds dat we doen,  
U dienen; 
maak ons attent en waakzaam, 
zodat we in alles Uw wil onderscheiden, 
die ook vreugdevol vervullen, 
tot eer en glorie van Uw Naam, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Allen: Amen 
 
We zingen: Lied 351 In U zijn wij begrepen vers 1 en 3 
 
Wegzending en zegen:  
Voorganger: Gaat heen in de vrede van Heer, Halleluja. 
Allen: God zij lof en dank. Halleluja. 
 
Bij het uitdragen van het licht naar buiten zingt het kwartet 4x 117d Laudate omnse gentes.  
Daarna allen…. 
 
We gaan op weg…….  
naar de paasjubel (om 8.00 uur op begraafplaats Eiteren aan de Touwlaan). 
 
 
 
 


