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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’, Johann Pachelbel (1653–1706) 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 

 

- We zingen als aanvangspsalm: ‘Heer, laat mij schuilen in uw hoede’ (Psalm 71: 1, 2) 
- (We gaan zitten) 
- Over deze dienst… 
- Wij zingen als smeekgebed: ’Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd’ (Lied 247a) 
- Een bemoedigend woord 
- We zingen als loflied: ‘Heilige God, geprezen zij’ (Lied 870: 1, 6, 7, 8) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: ‘Ik ben’ (Lied 934)  - in canon (3-stemmig) 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag 
19 februari 2023, 7e zondag na Epifanie, 
Quinquagesima 
Liturgische kleur: groen 
 

Voorganger: ds. Bert de Wit 
Lector:  Christa van Egdom 
Organist:  Arie Metaal 
 

Thema:   ‘Niemand is volmaakt!’ 
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  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
- Eerste Schriftlezing: Exodus 22:20-26 (NBV21) 
- We zingen: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (Lied 537: 1, 2) 
- Tweede Schriftlezing:   Matteüs 5:33-48 (NBV21) 
- We zingen: ‘En Jezus sprak: bemin uw vijand ook’ (Lied 537: 3, 4) 
- Verkondiging 
- We zingen: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (Lied 973) 
 
DELEN 
- Wij gedenken: Jacobus van Rooijen 
- Moment van stilte 
- De gedenksteen wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet. 
 
-(Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.) 
 

- Aankondiging van de collecte:  
- 1e collecte: Noodhulp aardbeving Syrië. 
  Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Van een bloedige  
  burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen.  
  Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal  
  snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden.  
  Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en  
  dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen  
  beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is,  
  ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.  
  Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië.  
  Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije. 
  Het college van Diakenen heeft reeds € 750,00 overgemaakt vanuit ons Noodfonds. 
  



 
 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook digitaal 
bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: 

NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 
 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Samen op de aarde’ (Lied 993: 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a) – wisselzang 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: ‘Allein Gott in de Höh sei Ehr’, Johann Gottfried Walther (1684–1748) 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Zijn de berichten over de aardbeving in Turkije en Syrië, over de tienduizenden doden, de 
honderdduizenden ontheemden en hun grenzeloze ontreddering ook welkom in de kerk? Kan de 
kerkdienst dan nog wel een moment van rust en inspiratie zijn? Als wij gemeente van Christus zijn, dan is 
het antwoord duidelijk: juist de mensen die in nood zijn, zijn welkom. Als die mensen niet welkom zijn in 
ons midden, dan houden wij eigenlijk Jezus zelf buiten de deur. De aardbeving en het oorlogsgeweld 
trillen door tot in onze eredienst in IJsselstein. Daar mogen en kunnen wij ons niet voor afsluiten. Wij 
krijgen vandaag gelegenheid om te bidden voor een wereld in nood. En om te geven aan de acties voor 
Syrië en Turkije. 
 
Kindernevendienst 
Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De kinderen horen hetzelfde verhaal als in de 
kerk wordt gelezen. Het is een gedeelte uit de Bergrede (Matteüs 5:33-48), waarin Jezus haast 
onmogelijke dingen van mensen vraagt. ‘Heb je vijanden lief’ en ‘als je op je linkerwang geslagen wordt, 
keer dan ook je rechterwang toe’. Denkt Jezus nou echt dat mensen volmaakt kunnen zijn? 
 
Uitnodiging voor gezinnen 

Het is vandaag weer de 3e zondag van de maand. En dus nodigen we gezinnen uit om, ná 
de kerkdienst, gezellig samen koffie, thee of limonade te drinken in de Soosruimte. Voor de 
kinderen is er ook altijd iets extra’s om te doen. Van harte welkom!  
Leiding kindernevendienst. 
 

Voedselbankkist 
Het gaat geweldig goed met alle producten die we met elkaar sparen. 
We zijn afgelopen donderdag met 6 grote boodschappentassen naar Nieuwegein 
gereden. 
Tevens gaat het met de bonnen van de Plus voor een boodschappenpakket ook goed , al 
3 pakketten zijn binnen. 

En.. er komt weer wat bij! Heeft u nog DE punten ergens liggen? 
De voedselbank is er erg blij mee. U mag de bonnen in een plasticzakje in de kist leggen. 
Alvast een hartelijke dank voor alle producten en zegeltjes. 
We gaan gewoon door. Joke namens de Diaconie en Zin. 
 
Paasgroetactie voor gevangenen in Nederland 
Doet u mee? De kaarten beelden uit: ‘Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop 
op een nieuw begin.’ U mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed 
doet. Het is en feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. 
Hoe werkt het: na afloop van de dienst staan er diakenen klaar met de kaarten. Die biedt de diaconie 
gratis aan. U beschrijft de ene kaart, plakt op de andere kaart een postzegel zodat de gevangene die zelf 
kan versturen. 
Inleveren uiterlijk 5 maart in de speciale doos in de hal van de kerk. 
Jannie Schimmel (ex-gevangenis diaken), namens uw diaconie. 
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Paaskaars 
Net als voorgaande jaren willen we graag met een groepje gemeenteleden zelf de Paaskaars van dit jaar 
versieren met een mooie afbeelding. 
Het is fijn om dat met meerderen te doen dus: Wilt u meehelpen? 
Laat het weten via E. vieren@pgij.nl 
Tijdsinvestering:  Wij verwachten dat we 1 avond nodig hebben als brainstorm en daarna nog 2 avonden 
voor het uitwerken van het idee.  
We hebben voorlopig de volgende data geprikt: 21 feb, 28 feb, 7 maart steeds om 20.00 uur in de 
Ontmoetingskerk. 
 
Pannenkoekfestijn op 21 februari! 
Op 21 februari, Vastenavond, is er voor de hele gemeente een pannenkoekenfestijn in de 
Ontmoetingskerk. De maaltijd begint om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur). Je kunt je aanmelden op het 
aanmeldingsformulier dat hangt aan het mededelingen bord van Zin, of via de website van de 
Ontmoetingskerk:  www.pgij.nl/pannenkoek 
Tijdens de maaltijd is er een collecte. Na aftrek van de gemaakte onkosten is de collecte bestemd voor 
World Vision. World Vison wil dat kinderen gezond en in een veilige omgeving opgroeien en onderwijs 
krijgen. Om dit te bereiken werken ze nauw samen met de families zelf, de omgeving en lokale en 
internationale organisaties. 
 
40 dagen kalender  
Beste gemeenteleden op zondag 19-02-2023 kunt u na de kerkdienst de 40 dagen kalender kopen.  
De kalenders kosten 2 euro waarvan 1 euro naar een goed doel gaat. 
Namens de diaconie, Willeke de Boer. 
 
Kennedy Carroussel op 19 maart – Kom en doe mee! 
‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen.’ Deze bekende 
uitspraak van de Amerikaanse president John F. Kennedy kun je ook toepassen op de kerk: vraag je eens af 
wat jij kunt doen voor de kerk (of voor een ander), in plaats van andersom. Op zondag 19 maart willen we 
na kerktijd een ‘Kennedy Carroussel’ organiseren, in de hal van de Ontmoetingskerk. Daar proberen we te 
laten zien wat er zoal te doen valt voor ‘de ander’, en stellen daarbij de Kennedyvraag: ‘Wat kun jij doen 
voor die ander?’ Kom er bij, want er is altijd voor iedereen genoeg te doen. 
 
Houd je van zingen en vind je het leuk om op Eerste Paasdag, 9 april, om 10.00 uur in de 

Ontmoetingskerk, met meer kinderen in een koor(tje) te zingen? 
Doe dan met ons mee! We oefenen op de zondagen: 
26 februari, 5 maart, 26 maart en 2 april; telkens na de dienst  
van 11.15 uur tot uiterlijk 12.15 uur.  

En ook op Goede Vrijdag, 7 april, van 10 uur tot 11 uur. Leuk als je meedoet! 
Info en aanmelden bij: Caroline Lange, E. langewal@kabelfoon.nl 
 
Palmpaasstokken maken  

Zondag 2 april 2023 gaan we tijdens de kerkdienst weer Palmpaasstokken maken.  
Alle basisschool-kinderen zijn van harte uitgenodigd!  
Schrijf de datum alvast in je agenda! 
Heb jij nog een Palmpaasstok thuis liggen van een ander jaar? Wil je deze dan inleveren in de 
kindernevendienstruimte (op de kast) om opnieuw te kunnen gebruiken? Alvast bedankt! 
Namens de kindernevendienst, Marlies van Barneveld en Marije Fijn van Draat. 
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Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Ma 20/2 19.00 uur Redactie Samenspel 
Ma 20/2 20.00 uur Bijbelkring ‘Brood in de Bijbel’ 
Di 21/2 v.a.17.30 uur Pannenkoekfestijn (om 18.00 uur opening) 
Do 23/2 10.00 uur Inloop 
Do 23/2 20.00 uur Cursus ‘Weg van Leven’ 
Zo 26/2 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
 
 

mailto:dsbertdewit@pgij.nl
mailto:martinbrederoo@pgij.nl
mailto:copas@pgij.nl
mailto:jannieschimmel@gmail.com

	Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,

