
 

         Protestantse gemeente te IJsselstein 
 

 
Bron afbeelding: https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/s0029V1962  
Credits: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting) 
 
 

 

- De Paaskaars brandt   
- Orgelspel vooraf  
- Welkom door de voorganger 
 

AAN HET BEGIN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: "Morgenglans der eeuwigheid" (lied 213) -   
   bew. Willem Mudde 
- We gaan staan 
- We zingen Psalm 122: 1 en 2 
- We kijken naar de bloemschikking van deze zondag: 
 

  Oculi; Open ogen  
  Zien, kijken, gezien worden  
  Wie ben jij Geworden? 
 

- Groet en Bemoediging 
v: De Eeuwige met u allen! 
G: Zijn vrede met u! 
v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 
G: die liefde is en grond onder ons bestaan. 

 

-  We gaan zitten 
 

- Gebed van toenadering 
v: Zoals het licht ons elke morgen verschijnt, 
    ons wekt en koestert met zijn stralen, 
G: wek God zo ook mij! 
v: Zoals de zon ons geen dag in het donker laat, 
G: laat mij uw trouw ook nu weer dagen? 
v: Zie wat ons zorgen baart, 
G: hoe wij zoeken naar wat adem geeft, 
v: omdat er steeds donkere wolken zijn, 
G: verbijstering en onrust hun schaduw vooruitwerpen. 
v: Als een bloem reiken wij naar de zon, 
G: als schilders op zoek naar hemels licht. AMEN. 

 

  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
19 maart 2023, `Zondag Laetare` 
Liturgische kleur: roze 
 
Voorganger: ds. Meindert Burema 
Lector:  Richard Visscher 
Organist:  Gert van der Schoor 
 
Thema:   `AANDACHTIG KIJKEN…` 
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- We zingen: Lied 216 
- Inleidende woorden 
- Gebed om ontferming. Na iedere gebedsintentie zingen we het refrein van Lied 547 
- Gedachten over Vincent van Gogh en zijn schilderij ` de zaaier` 
- Luisterlied: `Vincent` - gezongen door Bas van der Heiden (tekst van DonMcLean), 
  tekst vertaling: Martine Bijl) 
  video: https://www.youtube.com/watch?v=-f3OCsm_Kgw 
 
DIENST VAN HET WOORD 
  v: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U. 

G: Wij wachten op Uw Woord dat ons ontvankelijk maakt. 
v: Stem ons af op Uw stem 
G: op Uw stilte. Amen 

 

- Moment met de kinderen 
- We zingen: ‘Verander je mee?’ (Projectlied)  

  (Tekst: Erik Idema; Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’, Liedboek 536) 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.  
- Schriftlezing: Johannes 9: 1 – 39 
- We zingen: Lied 839 
 
- Overweging 
- Meditatief moment: orgelspel: "Wer nun der lieben Gott lãsst walten" - J.G. Walther  
 
- We zingen: Lied 650 in wisselzang: (a) 1 en 2, (m) 3, (a) 4, (v) 5 (a) 6 en 7 
 
DIENST VAN ONS ANTWOORD 
 

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
 

- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche 
  ophalen. 
 

- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Ontdekken in de kliederkerk 
  Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn. Samen met kinderen én jongeren ontdekken, 
  vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. In kliederkerk ontdekken jong en  
  oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen. Het is een geweldige manier om  
  gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk  
  ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters  
 
 

Het is nu nog alleen aan de uitgang van de kerkzaal mogelijk om uw gaven te delen. Daarnaast 
kunt u in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. We doen dat in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied. Twee manieren om uw bijdrage te 
doen: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-f3OCsm_Kgw


 
 
TENSLOTTE… 
 

- We zingen: slotlied (staande): Lied 1005: 1, 4 en 5 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Het is zondag ‘Laetare’, de 4e in de Veertigdagentijd. ‘Laetere’ betekent: ‘Verheug je!’ We zijn over 
de helft op de weg naar Pasen. Op deze zondag worden we verwelkomd door een streepje paaslicht 
dat door het paars van de Veertigdagentijd valt. De liturgische kleur is daarom roze. Voorganger is 
ds. Meindert Burema uit Leidschendam. Hij wil met ons ‘aandachtig kijken’. De lezing gaat over een 
blinde man die voor het eerst kan zien (Johannes 9:1-39). 
 
Kindernevendienst 
Er is vandaag kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 t/m 8. De kinderen doen mee met het 
project Veertigdagentijd en Pasen. 
 
Uitnodiging voor gezinnen 

Het is vandaag weer de 3e zondag van de maand. En dus nodigen we gezinnen uit om, ná 
de kerkdienst, gezellig samen koffie, thee of limonade te drinken in de Soosruimte. Voor de 
kinderen is er ook altijd iets extra’s om te doen. Uiteraard kun je, terwijl de kinderen aan het 
knutselen zijn, ook met je kopje koffie/thee een rondje maken langs de Kennedy Carroussel.  
Leiding kindernevendienst. 

 
Stap in de Kennedy Carrousel! 
Na de dienst is iedereen van harte welkom om, bij een kopje koffie of thee, in te stappen in de 
Kennedy Carrousel. Bij ‘Kennedy’ denken we aan een bekende uitspraak van de Amerikaanse 
president: ‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen.’ 
Iedereen wil en kan wel iets voor een ander doen. Je moet alleen de ander die jou nodig heeft weten 
te vinden. Om dat te ontdekken kun je een rondje maken in de ‘carrousel’ – een circuit van flapovers 
met daarop een overzicht van mogelijkheden. Wie meedoet maakt kans op een beloning! Aan het 
einde van de dienst wordt één en ander kort uitgelegd. 
 
Bij de bloemschikking 
Wie met aandacht kijkt naar de bloemschikking, zal daarin een open oog ontdekken. 
 
Voedselbankkist 

Beste mensen, 
Er zijn afgelopen donderdag 11 dozen naar de voedselbank gebracht. 
De Plus actie is afgelopen en de laatste zegels zijn geplakt en pakketten gehaald. 
Totaal hebben we 15 pakketten gespaard a 55 euro per doos dus dat is totaal voor 
825 euro! 

Om stil van te worden… In “Samenspel” kunt u het verslag lezen en de foto’s bekijken. 
Voor komende weken zijn weer alle producten welkom en de DE-punten mogen in een zakje in de 
kist worden gelegd. Hartelijk dank! Namens de Diaconie en Zin, Joke Theil. 
 
Mandala's voor in de Veertigdagentijd 
Heeft u ze al gezien? De meditatieve mandala's aan de muur in de ontmoetingsruimte. Elk nodigt uit 
om na te denken in de Veertigdagentijd. Ontworpen, getekend en gekleurd door deelnemers van de 
Mandala-groep, die maandelijks bijeenkomt in de Ontmoetingskerk. 
 
Vacature kerkelijk werker 
Wij zoeken een kerkelijk werker voor 0,6 fte. Je werkt samen met onze predikant, die vorig jaar in 
onze gemeente is gestart. Naast taken in pastorale zorg en vorming en toerusting, bouw je mee aan 
de toekomst van onze gemeente. Ben jij iemand die in verbinding het gesprek aangaat binnen en 
buiten de gemeente, kansen ziet en creatief organiseert, anderen met jouw energie meekrijgt? Dan 
komen we graag in contact met jou! Meer informatie op de website   

mailto:tussenspel@pgij.nl
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Concert ‘La Lecture’ –  zondag 26 maart, 14:30 uur 
Lineke Lever (piano) en Oihana Aristizabal Puga (cello) spelen hun programma  
‘La Lecture, een Nederlandse pianiste naast Manet’. Centraal hierin staat Suzanne Leenhoff 
die trouwde met de Franse schilder Edouard Manet. Meer details op cellopiano.nl.  
Toegang €12,50. Reserveren verplicht via E. zin@pgij.nl. 
 

Pelgrimstocht in Israël – Het leven van Jezus teruglopen 
Van 13 april t/m 3 juni wordt er weer een virtuele pelgrimstocht opgezet. Dit keer in Israël.  
Zie het infobord naast de ingang voor de details waar je ook een flyer hierover kan meepakken.  
Als je mee wil doen meld je dan aan uiterlijk 27 maart bij E. zin@pgij.nl of 
vorming@3eenheidparochie.nl.  
 

Lezing Margreet Sanders – 30 maart  
Margreet Sanders schreef vorig jaar het boek ‘Voor God kom ik mijn cel uit – Verhalen uit een 
jeugdgevangenis’. Op donderdag 30 maart vertelt zij over haar ervaringen in het justitiepastoraat. 
Meer info op de website van de parochie.   
Tijd: 19:30 uur. Plaats:Emmauskerk in Nieuwegein (Merelplein 2). De toegang is gratis. Opgeven kan 
via E. vorming@3eenheidparochie.nl. 
  
Volleybaltoernooi – 1 april  
Uitnodiging van Geloof in IJsselstein om mee te doen met hun volleybaltoernooi op zaterdag 1 april. 
Voor jong (14+) en oud (100-). Doe mee als team (min. 5 personen) of geef je individueel op; dan 
delen wij je bij een team in.  
Tijd: 16 - 19 uur, sporthal Poortdijk.  
Aanmelden bij: Hester Oostrom, E. h.oostrom@hotmail.com, T. 06 502 6642. 
  
Vrijwilligers gevraagd 

Als gezamenlijke kerken (IKO) in IJsselstein zijn we blij dat op Goede 
Vrijdag 7 april a.s. weer een replica van het Passionkruis naar IJsselstein 
komt. Dit verlichte kruis zal voor het Stadhuis op de Overtoom geplaatst 
worden. We bouwen om ca. 13.00 uur het kruis op en het kruis wordt 
ca.19.00 uur weer afgebroken.  

Er zijn vrijwilligers nodig die kunnen helpen met het opbouwen/afbreken.  
Tevens is er op zaterdagavond 8 april om 20.00 uur een concert in het Kruispunt. Ook hier zijn 
vrijwilligers nodig. Je kunt je aanmelden bij Christa van Egdom T. 030 6877948 / 06 20384073 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. 
Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06 11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Ma 20/3 19.00 uur redactie Samenspel 
Ma 20/3 20.00 uur Werkgroep Liturgie 
Wo 22/3 19.30 uur overleg lectors Ontmoetingskerk 
Do 23/3 10.00 uur Inloop 
Do 23/3 20.00 uur cursus ‘Weg van leven’ 
Vr 24/3 14.15 uur Avondmaalsviering in Isselwaerde 
Zo 26/3 10.00 uur Kerkdienst met maaltijd van de Heer, o.l.v. ds. Bert de Wit 
Zo 26/3 14.30 uur Zin! – Concert met Lineke Lever 
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