P |Usselstei
Protestantse rotestantse gemeente te |Jsselstein

Kerk

GA!-viering op zondag

21april 2024, 42 zondag van Pasen, Jubilate
Liturgische kleur: wit

Met woorden van Huub Oosterhuis

Voorganger: ds. Bert de Wit

— - : g GA-team:  Betty Roodenburg, Eugéne Broekman,
Gewnon Flndérs Lineke Lever, Joke en Han Theil,
: = Marijke van den Berg, Ans de Jong
Lector: Titia Krijger
Organist: Eugene Broekman
Pianiste: Lineke Lever
Zangers: Vocaal kwartet en projectzangers,
Irene van Boven
Thema: Zing mee!

Viering beschikbaar:
10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?
Mail het naar E dienen@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

VOORAF

- De Paaskaars brandt

- Organist speelt melodie van ‘Zomaar een dak’ (Lied 276)

- We zingen in wisselzang met de zangers: ‘Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (Lied 275)
Koor: vers 1 en 2. Allen: 3, 4en 5

VOORBEREIDEN
- Welkom door het GA-team
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: melodie van ‘Gij wacht op ons’ (Lied 328)

Glj wacht op ons totdat wij opengaan voor U
wif wachten op uw woord dat ons ontvankeljjk maakt.
Stem ons af op uw stem op uw stilte.

(We gaan staan, na de handdruk van ouderling Jessica de Bruin en de voorganger)
- We zingen: ‘Onze hulp is de naam van de Heer' (Lied 291c) — voorganger en allen
- We zingen als drempelgebed: ‘Wees hier aanwezig’ (Lied 295)
Voorzangers:
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Refrein allen:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Voorzangers: vers 1, 2 en 3. Refrein: allen
(We gaan zitten)
- Smeekgebed
- We zingen: ‘Kyrié-litanie’ (Lied 300a) — voorganger en allen
- We zingen als gloria: ‘De steppe zal bloeien’ (Lied 608)


http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl




HOREN

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment met de kinderen

- We zingen (kinderlied): “’Groot is de wereld’ (Lied 420) 1e x koor, 2¢ x allen, 3e en 4¢ x allen in canon
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(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.)

- We zingen: ‘Wat vrolijk over U geschreven staat’ (Lied 324) — allen vers 1 en 3; koor vers 2
- Lezing uit het Oude Testament: Ezechiél 34:1-10

- We zingen als antwoordpsalm: ‘Mijn herder, Gij alleen’ (Lied 23f)

Refrein.

(zangers)

Mijn herder, Gij alleen,

het zal mij nooit aan iets ontbreken.
(allen)

Mijn herder, Gij alleen,

het zal mij nooit aan iets ontbreken.

Zangers de verzen. Refrein door allen.

- Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10:11-16

- We zingen: ‘Niet als een storm, als een vloed' (Lied 321) —allen: 1, 3, 5en 7; koor: 2, 4 en 6
- Verkondiging

- We zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601) — koor en allen: 1 en 3; koor: 2

DELEN
- Wij gedenken: Peter Schep (*Lopikerkapel, 21 augustus 1936 / tUtrecht, 10 april 2024)
- Moment van stilte
- Het gedenksteentje wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’.
- Gezongen voorbeden: ‘Groter dan ons hart’ (Gezangen voor de Liturgie 448)

Koor: 1 en 2; allen refrein;

koor 3; allen refrein;

koor 4, 5, 6 en 7; allen refrein;

koor: 8,9, 10 en 11; refrein allen;

koor 12 en 13; allen refrein:

Refrein:

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

die mij hebt gezien eer ik werd geboren.



- Gesproken voorbeden
- We bidden samen: ‘Onze Vader, verborgen’ (H. Qosterhuis, Gezongen Liedboek, 304)

Onze vader verborgen

uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde

uw wil geschiede,

een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade —
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is

en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd

leg uw woord op ons hart

breek het ijzer met handen

breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst

kome wat komt. Amen.

- Delen van de bloemengroet

(Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de creche worden gehaald.)

- Inzameling van de gaven:

- 1¢ collecte: Omzien naar gevangenen in Nederland
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit.
Jezus vraagt ons niet te oordelen maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)
gevangenen, tbs-patiénten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie
ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen,
hen bezoeken tijdens de detentie, maar een nieuwe kans bieden in de maatschappij. zoals bijvoorbeeld
Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met
hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven
kunnen ervaren.

- 2¢ collecte: Beheer van de kerk

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:

» U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:
NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente lJsselstein

» U kunt ook digitaal bijdragen via GIVT-app

Digitale collecte via GIVT-app

Met ingang van 2024 is onze kerk aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de
GIVT-app downloaden.

Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw
bijdrage overmaken.

U kunt in het tabblad GEEF zelf uw bijdrage voor de 1¢ (diaconaal doel) en de 2¢ collecte
(College van Kerkrentmeesters, beheer van de kerk) bepalen.

Door te kiezen voor ‘collecte toevoegen’ kunt u de 2¢ collecte toevoegen aan uw bijdrage.
Na ‘volgende’ kunt u in de ‘lijst" zoeken naar lJsselstein, dan kiest u PG lJsselstein.

Door vervolgens op ‘GEVEN'’ te klikken rondt u uw bijdrage af.




- Tijdens collecte speelt Lineke Lever 'Gij die de stomgeslagen mond verstaat' (melodie Antoine Oomen)

Gif die de stomgeslagen mond verstaat

van alle stervelingen die wij zijn,

wif roepen u de naam toe van een mens,
Jezus, de zoon der mensen, uw geliefde.
Nooit sprak een mens als hij,

in hem verstonden wij uw bestaan,

de zin van ons bestaan.

Hij is uw woord geweest, hij heeft volbracht
alle gerechtigheid, een mens voor allen.

GAAN

- We zingen als slotlied (staande): ‘Dit is de dag’ (Lied 632)

- Uitzending en Zegen

- Zangeres en pianiste: ‘Ken je mij?’ (tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Stijn van der Loo)

Refrein: Refrein: ...
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik? Ben jij de enige voor wiens ogen
Ken je mij? Wie ben ik dan? Niets is verborgen van mijn naaktheid
Weet jij mij beter dan ik? Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Ogen die door de zon heen kijken Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Zoekend naar de plek waar ik woon Dat ik niet mooi ben, niet veel
Ben jij beeldspraak voor iemand Dat geen bron ontspringt
Die aardig is, of onmetelijk ver, In mijn diepte
Die niet staat en niet valt Dat ik alleen dit gezicht heb,
En niet voelt als ik, Geen ander.
Niet koud en hooghartig Ben ik door jou, zonder schaamte,
Gezien, genomen,
Refrein: ... Door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
lk zou een woord willen spreken Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben, Refrein:

Dat het houdt,

lk zou een woord willen spreken

Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
lk ben jouw zuiverste zelf,

Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben



TUSSENSPEL

Wekeljjkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te l/sselstein.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom in de GAl-viering: "Zing mee!” met Huub Oosterhuis

Vorig jaar op 1¢ Paasdag, op 9 april, overleed de dichter en theoloog Huub Oosterhuis (1933-2023). Hij
schreef tijdens zijn leven zo'n zevenhonderd kerkliederen en gebeden, die in veel kerken — protestantse
en katholieke — worden gezongen. Naar aanleiding daarvan zullen in de GA!-viering van vandaag teksten
en liederen van Oosterhuis te horen en te zingen zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door
pianiste (en gemeentelid) Lineke Lever, organist/pianist Eugéne Broekman, het vocaal kwartet, een aantal
‘projectzangers’ en Irene van Boven. Het thema is: ‘Zing mee!’ — dat geldt voor iedereen.

Kindernevendienst

Er is vandaag kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8. Zij horen hetzelfde verhaal als in de kerk wordt
gelezen, uit Johannes 10:11-16. Jezus is de goede herder: een herder die alles over heeft voor zijn
schapen. Een ingehuurde herder slaat op de vlucht zodra er gevaar dreigt. Maar een goede herder blijft
altijd voor zijn schapen zorgen.

Kamp Tieners

Vorig weekend zijn we met de tieners van de Ontmoetingskerk op kamp geweest. Wat was het een leuk
weekend samen. Naast de gezelligheid van de tieners hadden we ook nog eens prachtig weer. In het
komende Samenspel/vindt u een samenvatting van het weekend.

Na deze dienst kunt u in de hal een kleine fotopresentatie bekijken. Dit geeft u een mooi beeld van het
kamp en wat we gedaan hebben. We kijken nu al uit naar volgend jaar!

De Tieners, Cor, Patrick, Jessica, Ingrid, Jiska en Lisette.

Hoe kunnen we in de toekomst kerk zijn met elkaar?
Kom mee het gesprek voeren; de data op een rijtje:

Di 23/4  14.30 Praat mee: Kerk

U kunt zich aanmelden bij E. ontmoeten@pgij.nl

Biking Dinner woensdag 5 juni

Om dit te kunnen organiseren zoeken we nog vier ‘Koks’ voor het maken van een voorgerecht of
hoofdgerecht voor zes gasten + evt. huisgenoten of het dessert voor de hele groep. Lijkt het je leuk om
voor meer mensen te koken en andere gemeenteleden te ontmoeten - geef je dan op via
arisjanvanek@gmail.com / 06-25280766

Aanmelden als deelnemer via mail of de intekenlijst in de kerk vanaf 7 mei.

I NOG STEEDS !l GEZOCHT : Coérdinator zalencentrum

e contact met huurders/gebruikers

e contact met vrijwilligers

e administratie (agenda en factuurvoorbereiding)

e voorraadbeheer
Als deze taken (of een deel daarvan) jou aanspreken én je hebt tijd en ruimte om je steentje bij te dragen
aan het beheer van ons zalencentrum, dan zijn wij op zoek naar jou.
Omdat de taken goed te verdelen zijn is een duo-baan ook een goede optie, dus als je wat minder tijd
hebt neem dan ook contact op alsjeblieft!!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Johan Kamperman T 06 82581871.

Appeltaartconcert op vrijdag 26 april om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk

Klassieke muziek met appeltaart voor iedereen met Strijktrio Appelfusie en Remco Melles (acteur). Voor
verdere info en reserveren kaarten zie Samenspel/en poster met reserveerlijst in de hal. Of kijk op
www.appeltaartconcerten.nl
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Stadsgebed lJsselstein
Donderdagavond 2 mei is het maandelijkse Stadsgebed in de St. Nicolaas Basiliek. Aanvang 19.15 uur en
het duurt ongeveer 30 minuten. U/jij wordt in de gelegenheid gesteld om samen te bidden voor onze
stad, de samenleving en de wereld. Het gebedsmoment wordt georganiseerd door het IKO (het
Interkerkelijk Overleg). De leiding is in handen van vrijwilligers uit de verschillende kerken. Er wordt
samen gezongen, gelezen uit de Bijbel, gebeden en gezwegen. Wie bidt wordt eraan herinnerd dat hij of
zij met heel de wereld is ingebed in de liefde van God. Hartelijk welkom in de Basiliek in de St

Nicolaasstraat.

Omzien naar elkaar
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar:

» Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten lJsselstein:
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.n| (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)

» Woonzorgcentrum Mariénstein, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma — do — vr)

> Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
> Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Ma 22/4
Ma 22/4
Di 23/4
Di 23/4
Wo  24/4
Do 25/4
Do 25/4
Do 25/4
Vr 26/4
Vr 26/4

Z0 28/4

19.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Redactie vergadering Samenspel
ZIN in boek - ‘Geld en Goed”
Ontmoetingsbijeenkomst
Werkgroep liturgie

Jeugdraad

Inloopmorgen
Begeleidingsbijeenkomst Pastoraat
Moderamen

Appeltaartconcert

Celebration

Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit
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