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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 

- Psalm van de zondag: ‘Ik kom met gaven in mijn handen’ (Psalm 66: 5, 7)  
- (We gaan zitten) 
- Over deze dienst 

- Smeekgebed 
- We zingen als loflied: ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ (Lied 217: 1, 3, 5) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Met de kinderen… 
- We zingen: ‘Vrede gaat van hand tot hand’ (Lied 397) – eerst samen, dan in canon 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

 

Liturgie voor de viering van zondag  
22 januari 2023, 3e na Epifanie 
Liturgische kleur: wit 
 

Maaltijd van de Heer 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:   Jeltje Boer 
Organist:  Eugène Broekman 
 

Thema:  ‘En we gaan nog niet naar huis…’ 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen 
- Schriftlezing: Johannes 2:1-12 (NBV21) 
- We zingen: ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (Lied 525: 1, 4, 5) 
 
- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed 
- Delen van de bloemengroet 
 

  (Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug) 
 
- Aankondiging van de collecten bij de uitgang:  
- 1e collecte: Stichting El Roi: Stichting El Roi biedt hulp en maatschappelijke zorg aan vrouwen en  
  mannen die in de prostitutie werken, in Midden-Nederland. Zonder voorwaarden te stellen willen wij  
  naar deze mensen omzien. Vanuit een christelijke levensvisie willen we gelijkwaardig met ze optrekken  
  vanuit de presentiebenadering. El Roi betekent namelijk: “U bent de God, Die naar mij omziet.”   
  Relationele afstemming, respect en vertrouwen is de basis van onze werkwijze. We willen de mens  
  zien achter de hulpvraag. Daarom willen we een plek bieden waar ze welkom zijn om te praten, hulp  
  te ontvangen en gezien te worden, in plaats van bekeken! 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis 
ook digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- We staan op en belijden zingend ons geloof: ‘Wij geloven één voor één’ (Lied 344) 
- Nodiging 
- We antwoorden zingend: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ (Lied 377: 1, 2, 3) 
- Tafelgebed en -lied: 
 

 

- allen:  ‘’Zoals ik ben, ontvangt Gij mij’ (Lied 377: 4, 5) 
 

  vg:  
  Wij loven U, hemelse Vader, om Hem, uw geliefde Zoon, 
  die zichzelf met hart en ziel gegeven heeft 
  en zo de wereld voor zich won. 
  Hij, die mensen zijn vrienden noemde, 
  hen riep tot vrijheid en vreugde. 



  Hij heeft ons het geheim doen verstaan 
  van liefde die zich geven kan, 
  die weer opent wat gesloten is 
  en heelt wat is gebroken. 
 

  Hij heeft alle verlangens vervuld, 
  toen Hij in de nacht dat Hij werd verraden, 
  het brood in zijn handen nam, U dankte,  
  het brak en deelde en daarbij sprak:  
  ‘Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken. 
  Neemt het, en eet allen ervan.’ 
 

  Ook de beker nam hij bij de dankzegging. 
  Hij gaf hem rond en zei: 
  ‘Dit is mijn bloed, vergoten voor jullie en voor velen,  
  om zonden te vergeven en het leven te helen. 
  Doe dit om mij te gedenken.’   
 

- allen: ‘Zoals ik ben – ja, dat ik dan’ (Lied 377: 6, 7) 
 

  vg:  
  Liefdevolle God, hoor ons bidden 
  Wees bij ons door uw Geest 
  en breng ons dicht bij U en bij elkaar - 
  wanneer wij het brood breken, de wijn delen 
  en zo verkondigen wie U was, wie U bent en wie U zal zijn. 
  Neem ons aan zoals wij zijn, zoals Jezus de zijnen aannam 
  toen hij ons voordeed waar het U om te doen is: 
  mens voor mensen te zijn, uw Naam ter eer, 
  nu en alle dagen van ons leven. 
  Hoor ons, wanneer wij bidden met mond en hart… 
  

- We bidden het Onze Vader   
- We wensen elkaar de vrede van Christus toe 
- Uitdelingswoorden    
- Gemeenschap van brood en beker onder orgelspel 
- Dankgebed 
- (Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.) 
 
GAAN 
- We zingen: slotlied (staande): ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ (Lied 791: 1, 3, 5, 6) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 

Welkom 
Het is de derde zondag na Epifanie. De liturgische kleur is nog wit. Vanaf volgende week wordt de kleur 
groen. Wij lezen vandaag het verhaal van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12). Het feest dreigde te 
mislukken omdat de wijn op was, maar omdat de bedienden deden wat Jezus hen opdroeg was er 
ineens genoeg te drinken voor iedereen. De gasten hoefden nog niet naar huis…  
Na zo’n verhaal is er niets mooiers dan samen de maaltijd van de Heer te vieren. Dat gaan we dan ook 
doen.  
 

Kinder- en Tienernevendienst 
Er is een nevendienst voor kinderen van alle basisschool groepen en ook voor de tieners. Op de 
kindernevendienst wordt hetzelfde verhaal verteld als in de kerk, namelijk over de bruiloft te Kana. Na 
afloop van de dienst is er voor de jongeren vanaf 16 jaar Young Celebration in de soosruimte. 
 
Huwelijksjubilea voortaan in Samenspel 
Vanaf begin januari wordt vanuit op zondag vanuit de kerk één bos bloemen weggegeven als groet en 
bemoediging van iemand die dat wel kan gebruiken. Het is niet meer zo dat men ‘automatisch’ 
bloemen krijgt bij bepaalde gelegenheden zoals huwelijksjubilea. Uiteraard is het nog steeds waardevol 
om aandacht te geven aan degenen die iets te vieren hebben. Daarom worden de huwelijksjubilea wel 
vermeld, maar vanaf februari in Samenspel in plaats van in Tussenspel. Wie een kaartje of bloemetje wil 
sturen kan dat dus blijven doen. 
 
Start Bijbelkring ‘Brood in de Bijbel’ 
Op 30 januari gaat een nieuwe Bijbelkring van start. Het onderwerp is gekozen in het kader van het 
jaarthema ‘Aan tafel!’, namelijk: ‘Brood in de Bijbel’. We gaan Bijbelteksten waar ‘brood’ in zit lezen. 
De Bijbelkring komt bijeen op maandagavond (m.u.v. 30/5) van 20.00-21.30 uur, in één van de zalen 
van de Ontmoetingskerk. De data van de bijeenkomsten zijn: 30 jan./ 20 feb./ 27 mrt. / 24 apr. / di 30 
mei/ 19 juni. Op maandag 30 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats. Iedereen is welkom.  
Het wordt op prijs gesteld als men zich van tevoren opgeeft bij ds. Bert de Wit (E. dsbertdewit@pgij.nl, 
T. 030 7616062). 
 
Startavond cursus ‘Weg van leven’ 
Binnenkort gaat de cursus Weg van leven van start in IJsselstein. Het gaat in deze cursus niet om 
kennisoverdracht, maar om verkenning en oefening in spiritualiteit. Het biedt deelnemers de 
mogelijkheid om, aan de hand van levensthema’s, je eigen geestelijke weg te onderzoeken. Het gaat 
om persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. De cursus bestaat uit 7 
bijeenkomsten plus een startbijeenkomst. De bijeenkomsten zijn gepland in de cyclus van Pasen: vanaf 
het begin van de 40 dagentijd tot en met Pinksteren. Data van de bijeenkomsten zijn: 9 feb. / 23 feb. / 
9 mrt. / 23 mrt. / 13 apr. / 26 apr. / 8 mei. Cursusbegeleider is ds. Bert de Wit. 
Wie meer wil weten over deze cursus is van harte welkom op de startbijeenkomst op 9 februari, om 
20.00 uur in de Ontmoetingskerk.  
Bezoek aan de startbijeenkomst schept geen verplichtingen. Het wordt op prijs gesteld als men zich 
aanmeldt voor de startbijeenkomst. Dat kan bij de cursusbegeleider, telefonisch of per email: T. 030 
7616062, E. dsbertdewit@pgij.nl. 
 
Pannenkoekfestijn op 21 februari! 
Om in de agenda te zetten: op 21 februari, op Vastenavond, is er voor de hele gemeente een 
pannenkoekfestijn in de Ontmoetingskerk. Nadere informatie (over aanmelden e.d.) volgt nog, onder 
andere in Samenspel. De maaltijd begint om 18.00 uur. 
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Voedselbankkist 
De actie voor de voedselbank gaat nog wel even door. 
Er is op dit moment geen specifieke wensenlijst. 
Alles is welkom. 
Behalve voedingsmiddelen zijn producten zoals: 
zeep – zeeppoeder – handzeep  enz.    ook welkom. 

NIEUW: 
Bij de kist staan kleine kartonnen dozen. U kunt zo’n doos meenemen en daar thuis producten in 
verzamelen voor de voedselbankkist. Makkelijk om eventueel meerdere producten 
tegelijk mee te nemen. Na gebruik graag terug zetten. 
Als er geen dozen meer zijn, kunt u die vragen bij Gerrit van Ravenhorst (diaconie) 
Dank weer voor uw bijdrage, Namens Zin en diaconie, Joke. 
 

De autodienst vraagt om extra chauffeurs: Helpt u mee om iedereen naar de kerk te brengen?  
Meer info bij E. autodiensten@pgij.nl of T.  06 1529 0309. Hartelijk dank alvast. 
 

Zin in Vakantiereis  
De ZIN-groep van PKN-Nieuwegein-Noord organiseert een groepsreis naar België en 
Noord-Frankrijk van 8-12 mei waarvoor zij ons ook uitnodigen. Uitgebreide informatie 
vindt u op het prikbord bij de garderobe.  
Verdere inlichtingen en aanmelding (tot eind deze maand) bij Addy Vroegindeweij,  
T. 030 6046130, E. ajvroegindeweij@kpnmail.nl.  

 

ZIN: Oosters-orthodoxe vesper – 22 januari_17.00 uur 
Het Schola Davidica Choir zingt maandelijks een vesper in de Janskerk te Utrecht. Deze maand o.a. 
delen uit het ‘Requiem Voor Gevallen Broeders’ van Aleksandr Kastalski schreef dit in 1917 als een 
krachtig muzikaal weerwoord op de gruwelijkheden van WO I. De oorlog in Oekraïne maakt dit stuk 
weer verbijsterend actueel. Meer info: https://scholadavidica.nl/ 
 

ZIN: Kunstexpo 'Slavernijverleden' - januari 
In het stadsklooster Utrecht is deze maand de expositie 'Slavernijverleden' door de beeldend kunstenaar 
Isan Corinde te zien. Gratis te bezoeken op zater- en zondagen in januari. Meer informatie: 
https://stadskloosterutrecht.nl/event/expo-isan-corinde 
 
Actie Kerkbalans 2023 
De Actie Kerkbalans is een mooi moment om uw betrokkenheid bij úw kerk, ónze Ontmoetingskerk, te 
tonen. De Ontmoetingskerk, een plek om tot jezelf te komen, om anderen te ontmoeten, een plek om 
te vieren, te luisteren, te zingen, te zijn en te geloven, een markant gebouw ook. U kunt hier 
ongetwijfeld nog uw eigen persoonlijke zingeving aan toevoegen. Met elkaar willen we een plek zijn 
waar iedereen welkom is en zichzelf kan en mag zijn, of je nu lid bent of niet. 
Deze week komt een van de vrijwillige 'lopers' bij u langs om uw toezegging op te halen. We hopen dat 
u onze gemeente wilt steunen en danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage! 
 
Taizereis 2023 
Na twee jaar willen wij weer met jongeren naar Taizé in Frankrijk. 
Van 23-30 april 2023.  
Kosten €250 voor een week. Samen met andere jongeren uit heel Europa onderzoeken  
wat/hoe/of en waarom je gelooft. Volgens het ritme van de broeders. 
Wil je meer weten? Lees Samenspel van februari of mail naar E. hverweij15@kabelfoon.nl  
Groeten Herman en Ingrid Verweij. 
 

Durf jij deze reus te verslaan? 
Zondag 29 januari organiseren wij, met Geloof in IJsselstein, weer een Kliederkerk. Een 
middag voor het hele gezin met allerlei creatieve en uitdagende activiteiten. We sluiten 
de middag af met een maaltijd. Van 14.30 tot 17.00 in de Ontmoetingskerk (inloop vanaf 
14:15). Gratis toegang! 
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Nieuwsbrief jeugd 
Wil je… 
 Weten of er binnenkort weer een Kerk op Schoot viering gepland staat? 
 Niet meer vergeten wanneer de volgende Young Celebration bijeenkomst is? 
 Of gewoon op de hoogte blijven van de activiteiten die voor kinderen en jongeren georganiseerd 

worden? 
Schrijf je dan in voor de maandelijkse Jeugd nieuwsbrief op www.pgij.nl/jeugd en je bent altijd op de 
hoogte van de aanstaande activiteiten zodat je niets meer hoeft te missen! 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Zo 22/1 11.30 uur Young Celebration in de soosruimte 
Ma 23/1 09.30 uur commissie nieuw ingekomenen in Ontmoetingskerk 
Ma 23/1 19.00 uur redactie Samenspel in Ontmoetingskerk 
Ma 23/1 20.00 uur Werkgroep liturgie in Ontmoetingskerk 
Do 26/1 10.00 uur Inloop 
Vr 27/1 19.30 uur Afsluiting actie Kerkbalans 
Zo 29/1 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
Zo 29/1 14.30 uur Kliederkerk in Ontmoetingskerk 
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