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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die niet loslaat wat zijn hand begon. 
g. EEUWIG DUURT ZIJN TROUW! 
v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 
 

- We zingen als aanvangspsalm: ‘Kom nu met zang en roer de snaren’ (Psalm 33: 1, 2) 
  (We gaan zitten) 
 
- Over deze dienst: inleiding op de doop 
- We zingen: ‘Here Jezus, wij zijn nu’ (Lied 347: 1, 2) 
 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
23 april 2023, 3e zondag van Pasen, Misericorda 
Liturgische kleur: wit 
 
Doop van Isa Noëlle Maaike Takkebos 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Titia Krijger 
Organist:  Marjan Klein 
 
Thema: ‘Eén, twee, drie… in Gods naam!’ 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


DOPEN 
- We belijden ons geloof (staande): de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen 
 

  (In stilte kan iedereen deze woorden beamen:) 
 

  Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; 
  en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
  die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
  die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 
  die is neergedaald in de hel, 
  op de derde dag opgestaan van de doden, 
  opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
  vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; 
  Ik geloof in de Heilige Geest,  
  de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
  de vergeving van zonden, 
  de wederopstanding des vleses,  
  en het eeuwige leven. 
 

- We  stemmen in en zingen: ‘Ere zij aan God, de Vader’ (Lied 705: 1) 
  (We gaan zitten) 
- Doopgebed 
- Met de kinderen water halen om in doopvont te doen 
- Persoonlijke bijdrage van de doopouders 
- Vragen aan de ouders: 

Geloven jullie dat wij mét onze kinderen aan Christus toebehoren en daarom als leden van Zijn 
gemeente gedoopt mogen worden?  
Verlangen jullie dat je kind wordt gedoopt en het wordt opgenomen in de gemeente van Christus? 
Beloven jullie je kind met geduld en liefde mee te nemen op de weg waarop Jezus Christus ons is 
voorgegaan en haar te helpen om haar plaats in de kerk en in de wereld te vinden? 

- Doop 
- De doopkaars word aangestoken en overhandigd 
- Vraag aan de gemeente (we gaan staan): 

v: Gemeente, wilt u dit kind als een kind van God in uw midden ontvangen, om samen met haar 
de weg van Jezus te gaan? 
g: JA, DAT WILLEN WIJ 

 

- Zegenlied: ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’ (Lied 363) 
  (We gaan zitten) 
- Tijdens naspel wordt het steentje met de naam van de dopeling naar het Stiltecentrum gebracht. 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment met de kinderen 
- We zingen met de kinderen: ‘Leven is gegeven’ (Lied 359) 
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen. Er is ook Tienernevendienst. 
- Schriftlezing:  Johannes 21:1-14 
- We zingen: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 601: 1, 2) 
- Vervolg Schriftlezing: Johannes 21:15-19 
- We zingen: ‘Alles zal zwichten en verwaaien’ (Lied 601: 3) 
- Verkondiging 
- We zingen: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ (Lied 139b) 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet: 
  



- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Solidaridad Steun de boerengezinnen in Nicaragua. 
  De tropische storm Julia heeft in oktober 2022 aan zeker 28 mensen in Midden-Amerika het leven  
  gekost. Onder meer in Guatemala, El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Ook de oostkust 
  van Nicaragua werd zwaar getroffen. De wederopbouw is in volle gang, Op korte termijn zullen de  
  boeren zaden ontvangen om een voedselcrisis tegen te gaan. Daarnaast zullen ook de plantages en  
  verwerkingsfabrieken weer worden opgebouwd zodat de boeren weer een inkomen hebben. 
  Stichting Solidaridad hoopt minimaal 500 gezinnen direct te kunnen helpen.  
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

  (Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden 
  gehaald.) 
 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’ (Lied 632) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
  



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Omdat het wat laat bekend werd, zal het voor velen een verrassing zijn dat we vandaag een 
doopdienst vieren. De dopeling is Isa, dochtertje van Cornelis en Tarini Takkebos-Sewdas (Dakotahof 
3, 3404 WG) en zusje van Sarah en Adam. Het thema van deze dienst is: ‘Eén, twee, drie… in Gods 
naam!’ Op verschillende manieren en momenten zullen we vandaag tot drie tellen: bij de 
Schriftlezing, bij het dopen en bij nog het één en ander. Wij horen hoe Jezus verscheen aan het 
strand van het Meer van Tiberias (Johannes 21:1-19). 
 
Kinder- en tienernevendienst 
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. En er is nevendienst voor 
de tieners. Na de bediening van de doop en het moment met de kinderen kunnen zij naar hun eigen 
ruimte gaan. 
 
Doe de groeten bij de bloemengroet 
Op 1e Paasdag was de bloemengroet bestemd voor Martin Brederoo die toen afscheid nam als 
tijdelijk waarnemend pastor van onze gemeente. Voorafgaand aan de dienst kon iedereen die dat 
wilde zijn of haar naam noteren op de bijbehorende kaart. Dat werd goed ontvangen: een 
bloemengroet met een heleboel namen van kerkgangers die de groeten willen doen. Vanuit de 
werkgroep pastoraat kwam het idee om dit elke week te gaan doen, bij alle bloemengroeten vanuit 
de kerk. Vanaf vandaag kan ieder die dat wil bij het binnenkomen van de kerk de bloemengroet 
ondertekenen op een inlegvel. De kaart met het inlegvel liggen op een tafel bij de ingang. 
 
Voedselbankkist 

Beste mensen, 
Hartelijk dank voor het geven van producten voor de voedselbank. 
Na weer 4 volle tassen te hebben gebracht heb ik aan Cor ( voorzitter 
voedselbank)  gevraagd of er nog speciale dingen nodig zijn. 

Op het lijstje staan de volgende dingen: 
Houdbare melk, koffiemelk, grote blikken groente en appelmoes. 
En verder is alles goed wat u in de kist zet. 
Met vriendelijke, dankbare groet van Joke namens diaconie en ‘Zin’. 
 
De poppenspeler van Warschau 2 mei 

De poppenspeler van Warschau is een vertelvoorstelling omlijst door muziek, gespeeld 
door trio Wilde Eend. We nodigen u uit om met ons mee te gaan op 2 mei, om 20.00 uur 
in de kerk van de Evangelische Broederschap, Zusterplein 12, 3703 CB Zeist. 
In het ghetto van Warschau probeert een joodse tiener te overleven. In de jas van zijn opa 
vindt hij diverse handpoppen, die hij tot leven brengt. Iedereen in het ghetto heeft het over 

de magie van de poppenspeler die niet alleen afleiding maar ook troost brengt. 
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte. 
Voor meer info zie het mededelingenbord van ZIN in de hal, naast de kist van de voedselbank. 
Om er te komen is de auto de meest handige manier. Het zou fijn zijn als we kunnen carpoolen.  
We verzamelen om 19.00 uur bij de Ontmoetingskerk. 
Aanmelden kan via E. zin@pgij.nl of bij Joke Theil T. 030 6884925 of Ans de Jong T. 06 19572179. 
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Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Ma 24/4 19.00 uur Redactie Samenspel 
Ma 24/4    19.30 uur  Verkoop collectefiches in de Ontmoetingsruimte 
Ma 24/4 20.00 uur Bijbelkring ‘Brood in de Bijbel’ 
Di 25/4 20.00 uur Moderamen 
Wo 26/4 20.00 uur Cursus ‘Weg van Leven’ 
Do 27/4 10.00 uur Géén Inloop (Koningsdag) 
Zo 30/4 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
 
 

mailto:dsbertdewit@pgij.nl
mailto:copas@pgij.nl
mailto:jannieschimmel@gmail.com

	Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,

