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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de ouderling van dienst 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: Grave - John Alcock (1715-1806) 

VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 

 

- We zingen als aanvangspsalm: ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’ (Psalm 103: 1, 3) 
- (We gaan zitten) 
- Smeekgebed (gezongen en gesproken): naar het Lied van Jona (Lied 155) 
   We zingen: ‘Zijt Gij mijn God’ (Lied 155: 1, 3, 5) 
- Dankzegging 
- We zingen als loflied: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ (Lied 103c: 1, 3) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: (kinderlied): ‘God, soms is het donker’ (Lied 854) 
 

  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
- Eerste Schriftlezing:    Jona 3 (NBV21) 
- We zingen: ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (Lied 537: 1, 2) 
- Tweede Schriftlezing: Jona 4 (NBV21) 
- We zingen: ‘En Jezus sprak: bemin uw vijand ook’ (Lied 537: 3, 4) 
- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel: Pastorale - Charles Wesley (1757-1834) 
 

  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
24 september 2023, 1e zondag van de herfst 
Liturgische kleur: groen 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Ellen de Wit 
Organist:  Gert van der Schoor 
 

Thema: Grote Verzoendag 
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DELEN 
- Wij gedenken: Jakob Gerard Sloof  (*5 februari 1943 - †9 september 2023) 
- Moment van stilte 
- De gedenksteen wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Bouw de kerk in Syrië weer op. 
  In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft  
  dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een  
  dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van  
  kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de  
  samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn  
  getroffen door geweld of moesten vluchten. 
  Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar  
  mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen,  
  bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan  
  gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.   
- 2e collecte: Beheer van de kerk 
 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Samen op de aarde’ (Lied 993: 1allen, 2 vrouwen, 3 mannen,     
4 allen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7allen)  
 

- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
In deze dienst horen we het vervolg van het verhaal van Jona. Vorige week hoorden we dat Jona de 
opdracht kreeg om naar Nineve te gaan, omdat daar verkeerde dingen gebeurden. Hij ging 
inderdaad op weg, maar niet naar Nineve: Jona nam een schip naar Tarsis om de Heer te 
ontvluchten. Onderweg stuurde de Heer een storm en gooiden de zeelui Jona overboord. Hij werd 
opgeslokt door een grote vis en na drie dagen werd hij uitgespuugd. Zou Jona nu wel gehoor geven 
aan zijn roeping? In de synagoge begint vandaag Jom Kippoer – Grote Verzoendag. Op dat feest 
wordt traditioneel de boekrol van Jona gelezen. Het feest zet het verhaal in een ander licht. 
 
Kinder- en Tienernevendienst 
Er is kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8 . In de kindernevendienst wordt net als in 
de kerk het verhaal van Jona verder verteld (Jona 3 en 4): Als Jona voor de tweede keer geroepen 
wordt, doet hij het anders: deze keer gaat hij wel op weg naar Nineve. De koning en alle mensen en 
dieren in Nineve veranderen hun leven als ze de aanklacht van Jona horen. En God?  
Die doet het ook anders – hij spaart de stad. 
Hé Kanjers van Tieners, Helaas vandaag geen TND.  
Ik zou er vandaag zijn, maar er is iets tussengekomen. 
Zetten jullie de volgende vast in je agenda?!! 8 oktober.  
Groeten, Lisette. 
 
Doopdienst 1 oktober 
Volgende week zondag worden twee kinderen gedoopt: Elin Achterberg (geboren 27 maart 2023, 
dochter van Ramon Achterberg en Manuelle Devilee, Benschopperweg 15) en Jorrit Swanink 
(geboren 18 juli 2023, zoon van Dennis Swanink en Mariëtte Verweij, Pekingsingel 93).  
De eerstvolgende doopdienst staat gepland op 3 december, de eerste zondag van Advent.  
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Bert de Wit. 
 
Kerk-op-schoot viering zondag 8 oktober: WE VIEREN FEEST 
Welkom in deze viering voor onze allerkleinsten. Natuurlijk mogen papa, mama, broertje(s), zusje(s), 
opa en oma ook komen! En vriendjes en vriendinnetjes. Op zondag 8 oktober vieren we feest.  
Ben jij er ook? De viering begint om 9 uur in de kerkzaal. En daarna vieren we verder in de 
ontmoetingsruimte. 
 
Ma 25 sep – start Bijbelkring LeesMee! 
Aanstaande maandag start de bijbelkring. Dit seizoen lezen de brief aan de Efeziërs. 
Daarin staat de liefde van Christus centraal. 1x per maand een gedeelte dat ons aan 
het denken kan zetten.  
 

ZIN: Do 28 sep – start Weg van de Geest 
Aanstaande donderdag start een vervolg op het project Weg van Leven dat vorig 
seizoen liep. Bij Weg van de Geest staan we maandelijks stil bij een tekst, een beeld en of muziek. 
Om te ontdekken hoe de Geest ons leven kan leiden. 
 
ZIN: Ma 5 okt - start Gesprekken rond een boek 
Vanaf volgende week maandag pakken we het boek Geld en Go€d op van Alain Verheij. Alain 
schrijft met een frisse blik over wat Mozes en Jezus ons te vertellen hebben over omgaan met geld 
en goed. 1x per maand delen we met elkaar wat we ervan vinden. Met wekelijks via e-mail een 
aanvulling van Alain bij een deel van het boek. Wellicht nodigen we hem uit voor een avond of 
dienst in het voorjaar. 
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ZIN: Do 12 okt – Kerk in tijden van oorlog 
Onze Tjitske Havinga was deze zomer voor Kerk in Actie in Oekraïne en Polen. Deze avond doet zij 
verslag van haar reis door deze landen. 
Na aanmelding bij ds. Bert de Wit of via e-mail naar E. zin@pgij.nl voor bovenstaande activiteiten 
krijg je verdere informatie. 
En neem de flyer mee van het ZIN-informatiebord naast de uitgang. 
 

Bijdragen vanuit het Noodfonds Diaconie 
Gezien de grote nood in deze wereld, in het bijzonder Afrika, heeft het College van Diakenen 
besloten om vanuit ons noodfonds een bijdrage van € 750,00 te geven aan het Rode Kruis voor de 
slachtoffers van de aardbeving in Marokko. U kunt uw bijdrage schenken in de collecte van zondag 
8 oktober 2023. Namens u, hebben wij ook naar het Rode Kruis een bedrag van € 1000,00 
overgemaakt voor de slachtoffers van de overstroming in Libië.  Hiervoor collecteren we op zondag 
15 oktober. Tenslotte denken we ook aan de vluchtelingen uit Zuid Sudan. St. Dorcas is in dit land 
werkzaam en hebben een bijdrage van € 1000,00 ontvangen.  
Namens het College van Diakenen, Gerrit van Ravenhorst 
 
Voedselbank 
De kist voor de Voedselbank zat helemaal vol met boodschappen. Afgelopen 
Donderdagmiddag netjes afgeleverd in Nieuwegein. Alles met grote dank 
aanvaard. De kist staat weer het hele seizoen op zijn vaste plek. Namens de 
Diaconie en Joke en Han Theil, hartelijk dank voor uw gaven. 
 
Help mee! 
Om ons kerkgebouw te kunnen blijven gebruiken voor kerkelijke en maatschappelijke activiteiten 
hebben we dringend hulp nodig!  
Als u tijd hebt (al is het maar een avond in de maand) om te helpen bij de verhuur van ons gebouw 
(bijv. 'bardienst'), of als u iemand kent die ons zou willen helpen, neem dan contact op met Johan 
Kamperman E. zalencentrum@pgij.nl / T. 06 82581871 
 
Vrijwilligers gezocht Kliederkerk     
Zondagmiddag 29 oktober van 14:30 – 17:00 (inloop vanaf 14:15) is de volgende 
kliederkerk in de Ontmoetingskerk met als thema ‘Samen staan we sterk, iedereen 
is nodig!’  
Kom je ook (weer) ontdekken, samen vieren en samen eten? 
We zoeken nog vrijwilligers voor deze middag. Lijkt het je leuk om een 
(knutsel)activiteit te begeleiden? Dan zijn we heel blij met jou!  
Laat het even weten aan Marije E.fijnvandraat.marije@gmail.com of T. 06 40384818.  
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Ma 25/9 19.30 uur Verkoop collectefiches 
Ma 25/9 20.00 uur Bijbelkring ‘Lees mee’ 
Die 26/9 14.00 uur Moderamen 
Di 26/9 20.00 uur Webteam 
Do 28/9 10.00 uur Inloop 
Do 28/9 20.00 uur Leeskring ‘Weg van de Geest’ 
Zo 1/10 10.00 uur Doopdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
 

mailto:zin@pgij.nl
mailto:zalencentrum@pgij.nl
mailto:fijnvandraat.marije@gmail.com
mailto:dsbertdewit@pgij.nl
mailto:pastorjvos@pgij.nl
mailto:copas@pgij.nl
mailto:jannieschimmel@gmail.com

	Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,

