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De paaskaars brandt 

Welkom - drie kaarsen worden aangestoken 

Stilte 

Opening: 
v: Wie woont in de hoede van de Eeuwige, 
a: OVERNACHT IN DE SCHADUW VAN DE MACHTIGE. 
v: Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen, 
a: HIJ IS EEN SCHILD, EEN MUUR OM JE HEEN. 

Drempelgebed (gezongen): ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’ (Taizé 3) - 3x 

 

Psalm 77 door Titia 
Lezen: Psalm 77:1 – 4  
Zingen: Psalm  77:2 en 3 
Lezen: Psalm 77:11-16 
Zingen: Psalm 77:5 en 6 

Schriftlezing: Klaagliederen 1:1-14 (NBV21) 

Stilte 

Zingen: Lied: ‘O liefde die verborgen zijt’ Lied 561 
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Gebeden: 

Avondgebed (verschillende gebeden samengevoegd uit de 40 dagenkalender 2024) door  Jeannine  

Korte stilte 

Voorbeden (ook gevraagde gebeden) door Jeannine  

v: In uw hand leg ik mijn leven; 
a:  HEER, TROUWE GOD, U VERLOST MIJ; 
v: Ik vertrouw op de HEER; 
a: IN UW HAND LEG IK MIJN LEVEN; 
v: Bewaar ons als uw oogappel, 
a: VERBERG ONS IN DE SCHADUW VAN UW VLEUGELS. 

Stilte 

Onze Vader  

Lied: ‘Jezus, om uw lijden groot’ Lied 558:1, 2, 3 en 4 

Zegenbede: 

v: De HEER zal ons zegenen en behoeden 
a: EN ONS VREDE GEVEN. AMEN.  

Lied bij het uitgaan: ‘Prijs de Heer, mijn ziel’ Taizé 5b 

 

 

 

 


