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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
- (We gaan staan) 
- Groet en bemoediging 
- We zingen als aanvangspsalm: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ Lied 91a) 
- (We gaan zitten) 
- Over deze dienst: kijken naar de bloemschikking 
 

  Uit liefde voor jou  
  Wandelen in de woestijn  
  Leeftocht  
  Het vergezicht 
 

- Smeekgebed – als gezongen responsie ‘Heer, ontferm u’ (Lied 301f – I voorganger / II allen) 
 

 
 

- Leefregel: ‘Het vasten dat Ik verkies…’ (Jesaja 58:6-9a) 
- We zingen: ‘God roept een mens op weg te gaan’ (Lied 542: 1, 2, 3) 
 
 
 
 
 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag 
26 februari 2023, 1e in de Veertigdagentijd, 
Invocabit 
Liturgische kleur: paars 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Aty Janzen 
Organist:  Eugène Broekman 
 

Thema:   Waar zeg jij nee tegen? 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: ‘Verander je mee?’ (Projectlied Kind op Zondag) 
  (Tekst: Erik Idema / Melodie: ‘Alles wat over ons geschreven is’, Liedboek 536) 
 

1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
    Met de verhalen van het goede leven 
    zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
    Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
   Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
   God wijst de weg in deze veertig dagen. 
   Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 

- Het licht wordt door de kinderen meegenomen 
- Eerste Schriftlezing: Genesis 3:1-9 (NBV21) 
- We zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ (Lied 538: 1, 2) 
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 4:1-11(NBV21) 
- We zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ (Lied 538: 3, 4) 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: orgelspel 
 
DELEN 
- Wij gedenken: Baartje Sinte Maartensdijk-de Waard 
- Moment van stilte 
- De gedenksteen wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
 
- Delen van de bloemengroet 
  (Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden  
  gehaald.) 
- Aankondiging van de collecte:  
- 1e collecte: Maatjes voor gezinnen zonder ouders. Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje  
  zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en  
  zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens  
  die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan. In  
  Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken  
  sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon  
  afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. 
  Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa.  
  De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste  
  kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 

van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
 



 
 
 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Alles wat over ons geschreven is’ (Lied 536) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
  



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 

Welkom 
Bij Jezus ben je welkom zoals je bent. Maar je blijft niet zoals je bent als je hem leert kennen. Dan wil 
je hem volgen en gaandeweg verander je van binnenuit. Je gaat steeds meer lijken op Christus die in 
jou leeft. ‘Verander je mee?’ – is het thema voor deze Veertigdagentijd en Pasen. We horen verhalen 
over ontmoetingen met Jezus waardoor mensen veranderen. Vandaag beginnen we met het verhaal 
over de ontmoeting van Jezus met de duivel in de woestijn (Matteüs 4:1-11). Dat is tegelijk een 
confrontatie met zichzelf, met de vraag: wie ben ik? Zoon van God of mensenzoon? Of is dat juist 
hetzelfde? 
 
Kinder- en Tienernevendienst 
Vandaag is er kindernevendienst voor kinderen uit groep 1 t/m 8. Ook is er Tienernevendienst. De 
kinderen en de tieners doen mee met het project Veertigdagentijd en Pasen. 
 
Basissymboliek bloemschikking 
‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Woorden 
die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. 
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit 
liefde voor mensen. Een plek die ons daaraan herinnert is de Tafel van de Heer, waar we worden 
opgeroepen om te delen van wat we ontvangen. Zo inspireert Jezus ons tot op de dag van vandaag. 
In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg.  
Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de 
liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar 
een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze 
kronkeltakken maken we iedere week een andere op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals 
een boog, ellips en cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek 
toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing. 
 
Bijzondere dienst op 12 maart – ‘Als je dorst hebt…’ 
Om vast te noteren: op zondag 12 maart is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met 
een verstandelijke beperking, om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.  
Het thema van de dienst is: ‘Als je dorst hebt…’ Naar aanleiding van het verhaal over Jezus die een 
Samaritaanse vrouw ontmoet bij de Jakobsbron (Johannes 4).  
De Ontmoetingsband zal muzikale medewerking verlenen.  
Voorganger is ds. Bert de Wit. 
 
Kennedy Carroussel op 19 maart – Kom en doe mee! 
‘Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor jouw land kan doen.’ Deze 
bekende uitspraak van de Amerikaanse president John F. Kennedy kun je ook toepassen op de kerk: 
vraag je eens af wat jij kunt doen voor de kerk (of voor een ander), in plaats van andersom. Op 
zondag 19 maart willen we na kerktijd een ‘Kennedy Carroussel’ organiseren, in de hal van de 
Ontmoetingskerk. Daar proberen we te laten zien wat er zoal te doen valt voor ‘de ander’, en stellen 
daarbij de Kennedyvraag: ‘Wat kun jij doen voor die ander?’ Kom er bij, want er is altijd voor 
iedereen genoeg te doen. 
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Afwezig 
De komende week heb ik vakantie, van 27 februari tot en met 5 maart. Collega Martin Brederoo is 
beschikbaar voor pastorale vragen. Ds. Bert de Wit 
 
Voedselbankkist 
We gaan donderdag 6 pakketten ophalen bij de Plus en brengen naar de 
voedselbank! 
Wat een succes en wat kunnen we hiermee veel gezinnen steunen ! 
Hartelijk dank hiervoor en de zegeltjes kunnen we nog tot 25 februari 
sparen en tot 4 maart pakketten ophalen. 
Met al de andere producten gaat het ook heel goed want er gaan tassen 
vol mee iedere donderdag. 
Heeft u nog DE punten over ? Ze mogen in een zakje in de kist worden gelegd. 
Joke namens Diaconie en Zin. 
 
De autodienst vraagt om versterking: Helpt u mee om iedereen naar de kerk te brengen?  
Meer info bij E. autodiensten@pgij.nl of T.  06 1529 0309. 
Hartelijk dank alvast. 
 
Paasgroetactie voor gevangenen in Nederland 
Vandaag is uw laatste kans om kaarten mee te nemen waarop u een Paasgroet kunt schrijven naar 
een gevangene in Nederland. Inleveren van de kaarten kan nl. nog op zondag 5 maart in de kerk of 
tot zaterdag 4 maart bij diaken Willeke van de Boer, van der Poststraat 1 (vlakbij Albert Heijn). 
Daarna gaan de kaarten naar de PKN, waar ze worden verspreid over de gevangenissen. Daar delen 
de geestelijk verzorgers de kaarten tijdens een kerkdienst uit aan de gevangenen. Dat is altijd een 
feestelijke gebeurtenis. Het zou fijn zijn als u op de andere kaart een postzegel plakt, dan kan de 
gevangene die zelf versturen. 
 
Houd je van zingen en vind je het leuk om op Eerste Paasdag, 9 april, om 10.00 uur in de 
Ontmoetingskerk, met meer kinderen in een koor(tje) te zingen? 
Doe dan met ons mee! We oefenen op de zondagen: 
26 februari, 5 maart, 26 maart en 2 april; telkens na de dienst van 11.15 
uur tot uiterlijk 12.15 uur.  
En ook op Goede Vrijdag, 7 april, van 10 uur tot 11 uur.  
Leuk als je meedoet! 
Info en aanmelden bij: Caroline Lange, E. langewal@kabelfoon.nl 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06 11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 

 
Agenda deze week: 
Ma 27/02   19.30-20.00  Verkoop collectefiches in de Ontmoetingsruimte  
Do 2/3 10.00 uur Inloop 
Zo 5/3 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Piet Vliegenthart, Utrecht 
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