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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de ouderling van dienst Licia Joosse 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
g. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Die trouw is tot in eeuwigheid 
g. EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
v. …. door Jezus Christus, onze Heer. 
g. AMEN 
 

- We zingen als aanvangslied: ‘Here Jezus, om uw woord’ (Lied 314) 
- (We gaan zitten) 
- Over deze dienst… 
- Smeekgebed (met al gesproken responsie): 
   v: Zo roepen wij U aan: 
   a: HEER, ONTFERM U! 
 
- We zingen als loflied: ‘Alle eer en alle glorie’ (Lied 305) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment met de kinderen 
- We zingen (kinderlied): ‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’ (Lied 806) 
- (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
- We zingen en lezen als eerste Schriftlezing: Psalm 138 
- (zingen:) ‘U loof ik, Heer, met hart en ziel’ (Psalm/Lied 138: 1) 
- (lezen:) Psalm 138:3-7 (NBV21) 
- (zingen:) ‘Als ik omringd door tegenspoed’ (Psalm/Lied 138: 4) 
 
- Tweede Schriftlezing: Matteüs 16:21-28 (NBV21) 
- We zingen: ‘Waarom moest ik uw stem verstaan?’ (Lied 941) 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag  
27 augustus 2023, 10e zondag van de zomer 
Liturgische kleur: groen 
 

Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Aty Janzen 
Organist:  Marjan Klein 
 

Thema:   Niets te verliezen… 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel 
- We zingen: ‘Wat zijn de goede vruchten’ (Lied 841: 1, 3, 4) 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Inzameling van de gaven:  

- 1e collecte: Stichting Een glimlach doet wonderen  
De stichting Een glimlach doet wonderen heeft als doel ernstig zieke kinderen blij maken met een 
mooi en lief cadeau. Deze zijn nieuw in verband met de hygiëne voor de ernstig zieke kinderen in 
het ziekenhuis. De stichting heeft een beperkt budget. Voor het uitvoeren doen zij een beroep op 
winkels c.q. bedrijven en donaties en gelukkig zijn er heel veel mensen net zo als ons het hart op 
de juiste plaats hebben en er zo voor te zorgen dat er weer een mooie glimlach op het gezicht van 
het zieke kind tevoorschijn komt, even vergeten dat ze een levensbedreigende of andere ziekte 
hebben. Helpt u mee? 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 

 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. U kunt ook digitaal bijdragen.  
Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

- Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald. 
 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Laat de woorden die we hoorden’ (Lied 422) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel 
 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 
Welkom 
Nu de schoolvakanties voorbij zijn zien we steeds meer vertrouwde kerkgangers terug. Dat is altijd 
vreugdevol. Maar haast nog mooier is het om nieuwe gezichten te zien in de kerk, of kerkgangers te 
kunnen verwelkomen die al heel lang niet zijn geweest. Ook in de eredienst geldt: hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Het zou begrijpelijk zijn als de kerkgangers zich vandaag verwonderen over het 
plaatje dat zij boven Tussenspel zien staan: een aangevreten donut met de tekst (vertaald) ‘Ik zou 
mijn ziel verkopen voor een donut!’ Dat heeft iets te maken met het thema van deze dienst: ‘Niets te 
verliezen…’ Wie het wil begrijpen moet maar gewoon meevieren. 
 
Kindernevendienst 
Er is kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8 en er is ook Tienernevendienst. De kinderen 
horen het verhaal uit Matteüs 16:21-28, dat ook in de kerk wordt gelezen: Jezus vertelt aan zijn 
leerlingen dat hij een moeilijke weg zal gaan. In Jeruzalem zal hij lijden en sterven, om op de derde 
dag weer op te staan. Petrus zegt tegen Jezus dat dat niet mag gebeuren. Maar Petrus heeft het niet 
goed begrepen; hij denkt aan wat mensen willen, niet aan wat God wil. 
 
Doe de groeten bij de bloemengroet 
Wie dat wil kan de fruitgroet ondertekenen. Bij de ingang ligt de bijbehorende kaart met een 
inlegvel op een statafel. De kaart en het vel met de namen worden samen met het fruit bezorgd bij 
degene voor wie de fruitgroet bestemd is. 
 
Afscheid ds. J.J. van Holten 
Vanmiddag neemt de predikant van de Hervormde Gemeente, ds. J.J. (Jelle) van Holten afscheid van 
IJsselstein. Ruim acht jaar is hij aan de HGIJ verbonden geweest. Intussen heeft hij de leeftijd bereikt 
waarop een predikant met emeritaat mag gaan. In de afgelopen jaren is de samenwerking tussen 
hem en de voorgangers van de Ontmoetingskerk goed geweest, hetgeen ook bevorderlijk was voor 
de contacten tussen de Hervormde en de Protestantse gemeenten te IJsselstein, die beide behoren 
tot de Protestantse Kerk Nederland. De afscheidsdienst begint vanmiddag om 14.30 uur. Ook vanuit 
onze gemeente wordt ds. Van Holten van harte Gods zegen gewenst op zijn weg.  
(Het adres van de familie Van Holten is: De Redoute 46, 3243 BE Stad aan ’t Haringvliet). 
 
Bezorging Samenspel 
De bezorging van Samenspel komt er weer aan. 
De pakketjes kunnen opgehaald worden op dinsdag 29 augustus  
tussen 09.30 uur en 10.30 uur uit zaal 2. 
Je kunt ze ook vanmorgen meenemen vanuit de kerk. 
Piet van den Berg. 
 
  

https://www.pgij.nl/
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Het nieuwe seizoen 
In het Samenspelnummer van September tref je weer onze gele folder aan.  
Deze is nu ook al te downloaden vanaf onze website.  
Wij hopen dat dit weer bij mag dragen tot zinvolle ontmoetingen met elkaar.  
Voor de startzondag van 17 september zijn al twee activiteiten gepland.  
We starten dinsdag 12 september weer met de maandelijkse Emmaüswandelingen 
en op zaterdag 16 september een fietstocht langs beelden van de kunstenaar Jits 
Bakker. 
Team Zin in Ontmoeting: Marijke van den Berg, Joke Theil, Ans de Jong, Andreas Havinga, Kees de 
Jon. M.m.v. ds. Bert de Wit. 
 
Startzondag 17 september 
Op zondag 17 september beginnen we al weer met het 
nieuwe kerkenwerkseizoen.  
Dat doen we met een GA!-viering plus gemeentezondag. Het 
thema is ‘Ga mee!’ – dat is ook het nieuwe jaarthema van de 
Protestantse Kerk. In deze dienst zullen ambtsdragers worden 
bevestigd, onder wie onze nieuwe kerkelijk werker, pastor 
Jeanette Vos-Spek.  
De Ontmoetingsband doet mee, er zijn verschillende keuze 
programma’s en we gaan weer samen eten.  
Kortom: een zondag om niet te missen! 
 
 

Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Ma 28/8 19.30  uur Verkoop collectefiches in de Ontmoetingsruimte 
Di 29/8 20.00 uur Moderamen  
Do 31/8 10.00 uur Inloop 
Do 31/8 20.00 uur Overleg commissie Startzondag 
Zo 3/9 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit, Maaltijd van de Heer 
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