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De ster van verwachten 
We willen uitzien naar de ster 
De ster die ons helpt te zien, kijken 
De ster die ons laat wachten zal komen 
 

- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de voorganger 
 
VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
  (We gaan staan) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
- We zingen als aanvangslied: ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’ (HemelHoog 582a) 
  (We gaan zitten) 
- Aansteken van de 1e adventskaars door Pepijn, met een gedicht door Crista 
- We kijken naar de bloemschikking 
- Over deze dienst… 
 
DOPEN 
- We zingen een geloofsbelijdenis (staande): ‘Ik geloof in mijn God als de kracht‘ 
  (t: Alfred C. Bronswijk; m: Lied 840, ‘Lieve Heer, Gij zeg “kom” en ik kom’) 
- Doopgebed 
- We halen met Pepijn en Karsten water om in de doopvont te doen 
- Persoonlijke bijdrage van Patrick 
- Vragen aan de ouders 
- Doop van Jesper Riff de Boer 
- De doopkaars word aangestoken en overhandigd 
- Vraag aan de gemeente (we gaan staan): 
  vg: Gemeente, wilt u dit kind als een kind van God in uw midden ontvangen, om samen met hem  
  de weg van Jezus te gaan? 
  gem: JA, DAT WILLEN WIJ  
- Dooplied: ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen 79: 1, 4) 
 

  Tijdens naspel wordt het doopsteentje met de naam van de dopeling naar het Stiltecentrum 
  gebracht. 
  (We gaan zitten) 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van 27 november 2022, 
Eerste Advent, Doop van Jesper Riff 
Liturgische kleur:     wit 
 

Voorganger: ds. Bert de Wit 
Lector:  Caroline van Baal 
Organist: Marjan Klein 
Vocaal kwartet: Leontien Kurpershoek,  
 Marieke ter Horst, Menso Bosma, 
 Eugène Broekman 
 

Thema: Wachten op water… 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Gesprek met de kinderen n.a.v. de poster 
- We zingen het projectlied: ‘Komt als kind in onze nacht’ (Albert Jan Schol, uit “Bible Basics” ) 
  (Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
 

- Eerste Schriftlezing:   Jesaja 2:1-5 (NBV21)     
- We zingen: ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ (Lied 447: 1, 3) 
- Tweede Schriftlezing: Jakobus 5:7-11 (NBV21)     
- We zingen: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (Lied 441: 1, 3, 6) 
 
- Verkondiging 
- Meditatief moment: Kwartet zingt ‘De blinde ziet zijn ogen uit’ (Liefste Lied van Overzee 13)t 
 
DELEN 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
  (Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche  
  worden gehaald.) 
 

- Aankondiging van de collecte:  
- 1e collecte: Kinderen weerbaar maken in Colombia.  
  In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een  
  onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na  
  schooltijd op de markt of in de vuilnis.  
  Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en  
  hen weerbaar maakt. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven  
  te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit.  
  Ze leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en  
  leren wat hun rechten zijn.  
  Zo leren ze prachtige producten van papier maken (filigraan) en groenten verbouwen in de  
  moestuin op het dakterras van het gebouw. Ook kunnen Ieder jaar 45 jongeren een koksopleiding  
  van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De  
  medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren. 
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
 

 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College 
van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie 
Protestantse gemeente IJsselstein 

 U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van 
Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘Zoekend naar licht hier in het duister’ (Lied 1005: 1, 2, 5) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: … 



Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, 
Marian van der Veen. 
 

Welkom 
Wij mogen vandaag in de Ontmoetingskerk een nieuw lid verwelkomen. Jesper Riff, zoon van Patrick 
en Monique de Boer-Bouwman, wordt gedoopt. Hij zou eigenlijk al op 16 oktober gedoopt worden, 
maar toen werd het gezin de Boer helaas getroffen door het coronavirus. Hopelijk kan het vandaag 
wel doorgaan. Het is de 1e zondag van Advent. Wij leven toe naar het feest van de geboorte van 
Jezus, waarin wij de komst van Christus zien. ‘Ik kan niet wachten’ – is het thema van deze 
adventsperiode. En vandaag is het thema: ‘Wachten op water’. Omdat er gedoopt wordt is de kleur 
niet paars maar wit. 
 

1e advent – wachtend 
Het is vandaag 1e advent. De kleur van advent is paars. 
De schikking is opgebouwd rondom een amaryllis bol. De bol die tot wasdom komt verbeeldt de 
periode van wachten en verwachting. Vandaag is de bloemstengel nog onzichtbaar; geduldig zijn en 
moed houden. Je ziet er nog niets van, maar je mag er op vertrouwen dat het gaat komen. 
Ondertussen kan het dor en hopeloos lijken net als voor de boer die op regen wacht; “wees net zo 
geduldig en houdt moed; de Heer zal spoedig komen”. 
 
Kindernevendienst 
In de periode van Advent en Kerst volgen we in de kerk dezelfde lezingen als in de 
kindernevendienst. Ook in de kerk worden verhalen verteld uit Bijbel Basics. Het zijn verhalen van 
hoop en verwachting. Vandaag lezen we uit de brief van Jakobus (5:7-11) en uit de profetie van 
Jesaja (2:1-5). De kinderen horen een verhaal over een boer die wacht tot het eindelijk eens gaat 
regenen. In de kerk vallen er al druppeltjes – als er wordt gedoopt. Pepijn en Karsten, de broers van 
Jesper, zullen de 1e adventskaars aansteken en helpen bij het water halen. 
 
Vandaag helaas geen Tienernevendienst 
Het lukte ons niet om voor deze zondag de "leiding" te organiseren en moeten we de TND een keer 
overslaan. Zondag 11 december zijn we er weer.  
Groeten, Annette, Jiska en Lisette. 
 
Adventsvespers 
We willen deze Advent wekelijks een moment van verstilling organiseren door elke woensdagavond 
een vesper (= avondgebed) te houden. Het gaat om korte vieringen van ca. 30 minuten. Als rode 
draad volgen we de zogenaamde O-antifonen: zeven verschillende namen voor Jezus. Deze zijn te 
vinden in lied 466 in het Liedboek op de bekende melodie “O kom, o kom Immanuël”.  
Zie voor wat meer toelichting ook het nieuwe nummer van Samenspel. Van harte welkom! 
We kunnen nog een paar musici gebruiken die een paar liederen willen begeleiden, bijvoorbeeld op 
een fluit. Mogelijk is er geen orgel of piano beschikbaar, voor een keyboard kan wel gezorgd 
worden. Mail of bel even naar Martin Brederoo. 
 
Voedselbankkist 

We gaan door met inzamelen. 
Voor komende week zijn de volgende producten heel erg welkom in de kist: 
Koekjes, koffiemelk, flesje honing, blikjes tomaat, literpak frisdrank (lang houdbaar) 
Namens Cor van Dalen (voorzitter voedselbank) hartelijk dank!  

Joke. (diaconie 'Zin').  
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Adventskalenders 2022 
Op zondag 27 november zijn, na afloop van de dienst, de adventskalenders weer te koop voor € 
2,00 per stuk. De diaconie koopt ze in voor € 1,- per stuk en besteedt uw andere euro aan de 
Voedselbank. 
 
Zit je op de basisschool en houd je van zingen?  

Kom dan gezellig meedoen met het Kerstkinderkoor!  
Met jou erbij gaat het nog mooier klinken! 
We repeteren op de zondagen 27 november en 4, 11 en 18 december van 
11.15 uur tot 12.15 uur in de kerk. 

We zingen in de kerk op Eerste Kerstdag om 10.00 uur. 
Weet u, of ken jij, iemand die mee zou willen doen maar dit Tussenspel niet leest?  
Geef het door! 
Annemarijn van der Linden annemarijnvanderlinden@gmail.com of  
Caroline Lange langewal@kabelfoon.nl 
 
Gebed voor de stad 
Vrijdag 2 december 2022 wordt om 19.30 uur een Interkerkelijke gebedsdienst gehouden in de 
Oude Nicolaaskerk. 
 
Oud-papieractie OPA 
Op maandag 12 december wordt er weer oud-papier geladen.  
De container staat dan maandag omstreeks 10.00 uur bij de berging.                                                                              
Johan Kamperman. 
 
Kerstconcert RejoiSing Christmas 
Zaterdag 17 december 2022 is het weer zover! Ons kerstconcert RejoiSing Christmas in de 
Torenpleinkerk te Vleuten komt eraan. Het thema van dit jaar is "Inspirerend anders". Uit ervaring 
weten wij dat het bijwonen van het concert je in de kerstsfeer brengt, dus kom vooral en bestel je 
ticket online via www.gospelkoorrejoice.nl  
 
Vrijwilligers gezocht voor de lichtwandeling 
Ik ben dringend op zoek naar wat vrijwilligers die de lichtwandeling die we samen organiseren met 
Geloof in IJsselstein en de Hervormde kerk, dit jaar op 23 december, helpen mogelijk maken. Dat 
kan in een actieve rol zijn (Jozef verward in het park, drukke vrouw die korte monoloog houdt, uitleg 
bij start lichtwandeling e.a) of een wat passievere rol (mensen binnen laten op een locatie, helpen 
met chocomel schenken e.d).  De start zal zijn tussen 17:30 en 19:30 en duurt ca 1,5 uur.  
Bel of mail of schiet me aan in de kerk; 
Betty Roodenburg – Ende E. bettyroodenburg@caiway.net / T. 06 1455 4415  
(liefst in de avond of weekend) 
 
Sponsoren gezocht voor de komende Top2000 dienst  

Woensdag 28 december om 19:30 uur in de Ontmoetingskerk houden we weer een 
Top2000 dienst. Deze dienst vergt een grote financiële inspanning. We zoeken 
daarom mensen en/of bedrijven die de dienst willen sponsoren. Kent u mensen of 
bedrijven die willen sponsoren dan horen we dat graag. 

Je kunt ook zelf sponsoren. Dat kan door een bijdrage te storten op NL20 RABO 03071 04702 o.v.v. 
het onderdeel dat je wilt sponsoren (bijv. het geluid, licht of de band).  
Namens de organisatie hartelijk dank. Richard Visscher, E. rvi@freedom.nl, T. 06 2111 5413 
 
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
⮚ ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 
⮚ pastor Martin Brederoo, T 06-11329482, E martinbrederoo@pgij.nl  
⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
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Agenda deze week: 
Ma 28/11 19.30 Verkoop collectefiches in de Ontmoetingsruimte 
Wo 30/11 19:30 Adventsvesper (NB: niet in de kerkzaal, zaal wordt bij  
    binnenkomst aangegeven). 
Do 1/12 10.00 Inloop 
Zo 4/12 10.00r Kerkdienst o.l.v. dhr. Gerrit Krul uit Utrecht 
 
 


