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- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf 
- Welkom door de ouderling van dienst Licia Joosse 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel 
 
VOORBEREIDEN 
(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet, bemoediging en avondgebed: 

v. De vrede van de Heer zij met u allen 
a. ZIJN VREDE OOK MET U 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Blijf bíj ons, HEER, want het is avond en de nacht zal komen. 
a. BLIJF BIJ ONS EN BIJ HEEL UW KERK, 
v. aan de avond van de dag, 
    aan de avond van het leven, 
    aan de avond van de wereld. 
a. BLIJF BIJ ONS 
v. met uw genade en goedheid, 
    met Uw troost en zegen, 
    met Uw Woord en Sacrament. 
a. BLIJF BIJ ONS 
v. wanneer over ons komt 
    de nacht van beproeving en van angst, 
    de nacht van twijfel en aanvechting, 
    de nacht van de strenge, bittere dood. 
a. BLIJF BIJ ONS 
v. in leven en in sterven, 
    in tijd en eeuwigheid - 
    door Jezus Christus, onze Heer. 
a. AMEN 

- We zingen als lofpsalm: ‘Jubel God ter eer’ (Psalm 81: 1, 2, 3, 8) 
(We gaan zitten) 
- Over deze dienst op Witte Donderdag: kijken naar de bloemschikking 
 
  

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van  
Witte Donderdag, 
28 maart 2024  
Liturgische kleur: wit 
 
Maaltijd van de Heer 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Thea van Dijk 
Organist:  Gert van der Schoor 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Eerste Schriftlezing:    Exodus 12:14-20 (NBV21) 
- We zingen: ‘Op de avond, toen de uittocht’ (Lied 395: 1, 2) 
- Tweede Schriftlezing: Marcus 14:12-21 
- We zingen: ‘Op de avond, toen de beker’ (Lied 395: 3, 4) 
- Verkondiging 
- Meditatief orgelspel 
 
DELEN 
- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: De Voedselbank 
  De Voedselbank maakt zich grote zorgen, dat door de inflatie en energiecrisis steeds meer mensen  
  een beroep moeten doen op de Voedselbank, ook in ons stadje. De Voedselbank  
  Nieuwegein/IJsselstein behoeft nauwelijks introductie. Naast voeding heeft de Voedselbank ook een  
  bijdrage nodig om transport en opslag/koeling te kunnen bekostigen.  Hoeveel wilt u bijdragen? De  
  Voedselbankkist voor boodschappen staat  in de Ontmoetingsruimte. Ook op deze wijze  
  ondersteunt u de Voedselbank. 
- 2e collecte: Beheer van de kerk 

 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:             

NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 
 U kunt ook digitaal bijdragen via GIVT-app  
 

Digitale collecte via GIVT-app 
Met ingang van 2024 is onze kerk aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de 
GIVT-app downloaden.  
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw 
bijdrage overmaken. 
U kunt in het tabblad GEEF zelf uw bijdrage voor de 1e (diaconaal doel) en de 2e collecte 
(College van Kerkrentmeesters, beheer van de kerk) bepalen.  
Door te kiezen voor ‘collecte toevoegen’ kunt u de 2e collecte toevoegen aan uw bijdrage.  
Na ‘volgende’ kunt u in de ‘lijst’ zoeken naar IJsselstein, dan kiest u PG IJsselstein.  
Door vervolgens op ‘GEVEN’ te klikken rondt u uw bijdrage af. 

 

- Tafellied (tijdens collecte): ‘Hij onthaalde ons aan tafel’ (Lied 567) 
- Tafelgebed: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Inzettingswoorden: Marcus 14:22-25 (NBV21) 
- Nodiging 
- Wij zingen: ‘Laudate omnes gentes’ (Lied 117d) 
(Tijdens het zingen gaan wij aan tafel en vormen een kring rond het plein) 
- Wij delen brood en wijn 
- Dankgebed 
- De avondmaalstafel wordt afgeruimd 
- Wij zingen tijdens het afruimen: ‘Blijf bij Mij en waak hier met Mij’ (Taizé 3) 



 

 
 

GAAN 
- Laatste woorden: Marcus 14:26-28 (NBV21) 
- Zegenbede 
- Wij verlaten in stilte de kerk 


