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Liturgie voor Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart 2024
Liturgische kleur: paars

Voorganger: Jeanette Vos-Spek

Lectoren: Jeltje Boer, Esther Elbers,
Cornelus-Jan van der Krift,
Myranda Kalf

Organist: Eugéne Broekman

Kwartet: Leontien Kurpershoek, Marieke ter Horst
Menso Bosma, Eugéne Broekman

Viering beschikbaar
19.30 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

VOORBEREIDEN

- De lampen in de kerk zijn gedempt

- De Paaskaars brandt

- Luisterlied van Pentatonix: ‘Mary did you know’

- We zingen lied 130c Uit de diepten (kwartet 1, gemeente 2 en 3).
- Groet

- Woord ten geleide: We zijn bijeengekomen om te gedenken: de dood van Jezus van Nazareth. In
de jaren 30 van de eerste eeuw van onze jaartelling, toen zijn land bezet was door de legioenen
van de Romeinen, werd Hij aan die vreemde overheersers uitgeleverd. Enkelen spanden samen met
de vijand en onderdrukker van het volk. Ter dood veroordeeld door de Romeinse landvoogd Pontius
Pilatus, werd hij terechtgesteld als een opstandige slaaf. Hij stierf aan een kruis na te zijn vernederd
en gemarteld. Dit gebeurde tijdens het Paasfeest van de joden.

- Stilte

- Gebed ‘kijken en zien’

- We zingen lied 568a Ubi caritas (kwartet 1x, daarna gemeente 2x)
- We kijken naar de bloemschikking:

Schuin op de groene bol is een houten kruis gelegd.

Het houten kruis dat de wereld draagt

Oorverdovend stille zoute tranen

LEZINGEN UIT HET OUDE TESTAMENT

- Exodus 12: 21-28

- Jesaja 52: 13-53:12

- Kwartet zingt lied 588: Heilig aanschijn van het Lam

LIJDENSEVANGELIE

Volgens Marcus met verschillende stemmen en tekeningen van deelnemers van de kring aan huis.
Afgewisseld met liederen.

- Marcus 14: 26-31

- We zingen Lied 571 In stille nacht (kwartet: 1 en 2, gemeente: 3, 4 en 5)

- Marcus 14: 32-42
- We zingen uit het oude liedboek 180/Hemelhoog 172
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen Vers 1, 2 en 3



- Marcus 14: 43-52
- We zingen uit het oude liedboek 180/Hemelhoog 172
Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen Vers 5, 6 en 7

- Marcus 14: 53-65
- We zingen lied 574 Glorie zij U, Christus, U leed onze nood (kwartet vers 1, gemeente vers 2 en 3)

- Marcus 14: 65-72
- Meditatief orgelspel

- Marcus 15: 1-15
- We zingen Lied 586: 1, 2, 3 en 4 Zie de mens die in zijn lijden

- Marcus 15: 16-26
- We zingen lied 576a: 1 en 3 O hoofd vol bloed en wonden

- Marcus 15: 27-34 (bij vers 33 worden de lichten in de kerk verder gedimd)
- We zingen Lied 22: 1 en 4 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

- Marcus 15: 35-37
- De paaskaars wordt gedoofd
- Stilte

- Marcus 15: 38-47
- Kwartet zingt lied 592: 1, 2 en 3 Stil ligt de tuin rondom het witte graf

- We zingen uit Hemelhoog 163/Opwekking 85: 1, 2 en 3 Als ik mijn ogen sluit
De organist speelt de melodie één keer voor.

- Lezing uit Handelingen 2: 22-32
- We zingen lied 575: 1 en 6 Jezus, leven van ons leven.

- Kwartet zingt ‘Tenebrae factae sunt’
Vertaling:
Duisternis viel in, toen zij Jezus uit Judea hebben gekruisigd.
En rond het negende uur heeft Jezus met luider stem geroepen:
"Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?",
en boog het hoofd en blies de geest uit.
Roepende met luide stem, zei hij:
"Vader, in uw handen beveel ik mijn geest",
en boog het hoofd en blies de geest uit.

- Gebed met stiltes
- Stil gebed
- Persoonlijk gedenken van de dood van Jezus
In de stilte kan ieder die dat wil naar voren komen om een kaarsje aan te steken aan de voet van

het kruis of in het stiltecentrum.

We verlaten in stilte de kerk



