
 

         Protestantse gemeente te IJsselstein 

 
 
 

 

- De Paaskaars brandt 
- Orgelspel vooraf: Liebster Jesu, wird sind hier (BWV 730 en 731) – J.S. Bach (1685-1750)  
- Welkom door de voorganger 
 

VOORBEREIDEN 
- Toewijding door stil gebed en orgelspel: Air - Alexandre Boëly (1785-1858) 
- We gaan staan 
- Groet, bemoediging en drempelgebed 
- We zingen als aanvangslied:  ‘In de veelheid van geluiden’ (Lied 283) 
- We gaan zitten 
- Over deze dienst- 

- Smeekgebed 
- We zingen als afsluiting van het smeekgebed: ‘Heer, ontferm U over ons’ (Lied 413: 3) 
- We zingen als loflied: ‘Grote God, wij loven U’ (Lied 413: 1, 2) 
 

HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Moment voor de kinderen 
- We zingen: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (Lied 218) 
- Schriftlezing: Lucas 12:13-21 
- We zingen: ‘Bewoners van de wijde wereld, hoor’ (Psalm 49: 1, 2) 
- Verkondiging 
- We zingen: ‘God, die leven hebt gegeven’ (Lied 718) 
 

DELEN 
- Wij gedenken: Eibert van Ommen (*Elburg, 25 december 1927  -  †Nieuwegein, 22 juli 2022) 
- Moment van stilte, daarna wordt de steen weggebracht, bij de melodie van Lied 730:  
‘Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
- Delen van de bloemengroet 
- Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending. 
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

 
Liturgie voor de viering van zondag 31 juli 2022, 7e 
van de zomer 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Menso Bosma 
Organist:  Arie Metaal 
 
Thema:   Rijkdom of dom rijk? 
 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


- Inzameling van de gaven:  
- 1e collecte: Laat ouderen uit Oost-Europa niet in de steek.  
Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien elk jaar 
met angst en beven de wintermaanden tegemoet. De jaarlijkse winteractie van “MAX Maakt Mogelijk” 
heeft al tienduizenden ouderen in Oost-Europa geholpen de barre winterkou te overleven. Jan Slagter zet 
zich nu in om niet alleen de ergste nood te lenigen, maar ook structureel iets aan de problemen te doen. 
Er zijn nog veel te veel ouderen die de nacht ijskoud doorkomen en in september al met angst leven voor 
de winter die komt. Daarom willen we naast het leveren van hout en kolen de huisjes van de ouderen 
renoveren. Maar dat kan niet zonder uw hulp.”  
- 2e collecte: College van Kerkrentmeesters 
 

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook 
digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren: 
➢ U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van 

Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse 
gemeente IJsselstein 

➢ U kunt bijdragen via deze QR code. 
 

Wij danken u van harte voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters: 
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten. 

 

GAAN 
- We gaan staan en zingen als slotlied: ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (Lied 978: 1, 3, 4) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
- Orgelspel: Praeludium et Fuga in E moll (BWV 533) – J.S. Bach 

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,  
voor artikelen van maximaal 50 woorden. 
Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, Marian 
van der Veen. 
 

Welkom 
Ook hartje zomer is de Ontmoetingskerk open voor iedereen die ‘in de veelheid van geluiden’ verlangt 
naar ‘het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt’ (Lied 283). Vandaag gaat ds. Bert de Wit voor. 
Het thema is ‘Rijkdom of dom rijk?’ – naar aanleiding van de gelijkenis van een man die meent rijk maar 
blijkt dwaas te zijn (Lucas 12:13-21). Soms zijn gelijkenissen verontrustend herkenbaar…  
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie, thee en limonade. 
 

Corona 
We zijn nog niet over de zomerpiek van besmettingen heen. Daarom blijven we voorzichtig als wij 
samenkomen: laten we nog zo min mogelijk handen schudden; liever een ‘boks’ of een hand op het hart. 
 

Kindernevendienst 
Tijdens de vakantie is er geen kindernevendienst. Er is wel kindercrèche en achter in de kerk is een tafeltje 
klaargezet met materiaal dat de kinderen tijdens de dienst kunnen gebruiken. Wie thuis iets wil doen: de 
kindernevendienst gebruikt de methode BijbelBasics (https://debijbel.nl/bijbelbasics).   
Deze zondag is de vierde van een blok met vijf verhalen over Jakob. Jakob is de derde stamvader van het 
volk van Israël. Vandaag staat Genesis 29:14-30 centraal: Jakob die met Lea en Rachel trouwt. 
 
Laatste bericht van ds. Peter 
Het is nu menens: ik heb mijn naam weggehaald uit de adreslijst hieronder van ‘Omzien naar elkaar’. 
Het werk zit er op. Ik heb de afgelopen dagen nog een aantal gemeenteleden kunnen bezoeken om 
afscheid te nemen en om hen te verwijzen naar ds. Bert de Wit en anderen. Ook heb ik alle adressen van 
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gemeenteleden die aandacht nodig hebben op kortere of langere termijn aan hem en anderen in de 
Werkgroep pastoraat overgedragen. Ik ga nu op vakantie en op 18 augustus eindigt mijn taak formeel en 
definitief. Ik kijk of ik nog een enkel adres waar ik niet aan toe kwam, kan bezoeken na de vakantie. Maar 
bij thuiskomst zal ik vooralsnog geen werkzaamheden in de gemeente meer doen. Eerst loskomen, 
loslaten en mijn wegvinden als gepensioneerde / emeritus.  
En wat er dan later nog komt: ik kan het niet zeggen. Vergeet overigens niet: ds. Bert is er en er wordt 
gezocht naar hulp voor nu en later. Bovendien zijn er de bezoekmedewerkers en de ambtsdragers. Ik kan 
het met vertrouwen aan hen overdragen en overlaten.  
Ik dank God en jullie allemaal heel hartelijk voor al het goede dat we hebben mogen delen.   
ds. Peter van der Schans 
 

Verhuisverlof ds. Bert en vervanging 
De komende drie weken, van 1 t/m 21 augustus, heb ik vrij genomen in verband met onze verhuizing. Op 
1 augustus krijgen we de sleutel van ons nieuwe huis zodat we kunnen gaan klussen. Half augustus staat 
de verhuizing naar IJsselstein gepland. Ons nieuwe adres is: Dommelstraat 21, 3404 KD. Het vaste 
telefoonnummer weet ik nog niet, maar dat zal ik delen zodra het bekend is. 
Tijdens mijn verlof wordt de pastorale zorg waargenomen door een aantal vervangers. Wie op hen een 
beroep wil doen, bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden, kan met hen in contact komen via  
diaken Jannie Schimmel (van 31 juli t/m 6 augustus) of coördinator pastoraat Aty Janzen (van 6 t/m 21 
augustus). Hun gegevens zijn hieronder te vinden. 
 

Startzondag 11 september  
Om met zijn allen, gezamenlijk, het nieuwe kerkelijk jaar te starten, organiseren we op 11 september een 
startzondag. Vanaf 11:45 uur (na de kerkdienst) is er een gevarieerd keuze programma voor jong en oud. 
Van crèche tot en met gepensioneerde leeftijd: we zorgen dat er voor iedereen iets te doen is. Zet deze 
dag dus alvast in je agenda!  
Meer informatie volgt na de zomervakantie. 
De activiteiten zullen tot ongeveer 14:00 uur duren. In verband  met de lunch zouden we het fijn vinden 
als je wilt laten komen dat je komt door een mailtje naar startzondag@pgij.nl te sturen. 
We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst om elkaar (weer) te ontmoeten na de zomer 
periode! 
Joke Theil, Marijke vd Berg, Lisette Kaiser, Tjitske Havinga, Patrick de Boer, Jessica de Bruin 
 

Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  

⮚ ds. Bert de Wit, T 0180 852343, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 

⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 

⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 

Agenda deze week: 
Do 4 10.00 uur Ontmoetingskerk Inloopmorgen 
Zo 7 10.00 uur Ontmoetingskerk Dienst o.l.v. ds. Marieke Meiring-Snijder 
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