
              Protestantse gemeente te IJsselstein 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- De Paaskaars brandt 
- Samenzang vooraf: 
   - ‘Sta op! – een morgen ongedacht’ (Lied 630:1, 3, 4) 
   - ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’ (Lied 637) 
   - ‘Christus, onze Heer, verrees’ (Lied 624) 
 

- Kinderkoor: oefenen refrein van het aanvangslied 
 

  Refrein: (allen) 
  HET IS GOED OM HIER TE ZIJN; 
  ZO GOED OM HIER TE ZIJN, 
  WANT U BENT IN ONS MIDDEN, HEER. 
  HET IS GOED OM HIER TE ZIJN 
  IN UW AANWEZIGHEID.  
  U BENT IN ONS MIDDEN, HEER. 
 

- Welkom door de ouderling van dienst André Kok 
(We gaan staan) 
- We zingen met het kinderkoor als aanvangslied: ‘Goed om hier te zijn’ 
 

  Solo: Zing met ons mee en vier hoe God door mensen werkt; 
 samengeroepen hier in deze kerk, 
 waar wordt gedoopt, begraven en getrouwd; 
 en wij belijden dat Hij van ons houdt. 
 Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem: 
 Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem! 
 

  Refrein: (allen) 
  HET IS GOED OM HIER TE ZIJN; 
  ZO GOED OM HIER TE ZIJN, 
  WANT U BENT IN ONS MIDDEN, HEER. 
  HET IS GOED OM HIER TE ZIJN 
  IN UW AANWEZIGHEID.  
  U BENT IN ONS MIDDEN, HEER. 
 

 
 

Viering beschikbaar: 
10.00 uur live op www.pgij.nl,  later terug kijken kan hier ook.  
 

Verzoek voor voorbede in de dienst?  
Mail het naar E dienen@pgij.nl  of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal. 

Liturgie voor de viering van zondag 
31 maart 2024, Eerste Paasdag 
Liturgische kleur: wit 
 
Voorganger:  ds. Bert de Wit 
Lector:  Esther de Goeij 
Organist:  Arie Metaal 
Kinderkoor: o.l.v. Caroline Lange en Annemarijn van  
   der Linden 
 
Thema: ‘Waar ben je?’ 

http://www.pgij.nl/
mailto:dienen@pgij.nl


 
  Solo: Met hoofd en hart en ziel, met hoe het ons ook gaat, 
 komen wij samen, hier op deze plaats. 
 Met jong en oud, van ver en van dichtbij; 
 iedereen welkom, dat geloven wij. 
 Verenigd met de hemel, zingen wij met één stem: 
 Glorie aan de Vader, alle eer aan Hem! 
 

  Refrein: (allen) … 
 

  Solo: Generaties mensen, 
 op tal van dit soort plekken, 
 ontmoeten U en leven op. 
 Zij zijn ons voorgegaan. 
 Wij sluiten ons bij hen aan. 
 U bent van alle tijden, God.  (in geheel 2x) 
 

  Refrein 2x: (allen) … 
 

  Solo: U bent in ons midden, Heer. 
 
VOORBEREIDEN 
(handdruk van de ouderling en de voorganger) 
- Groet, bemoediging en drempelgebed: 

v. De Heer is waarlijk opgestaan! 
a. HIJ IS VERREZEN EN HIJ LEEFT! 
v. De vrede van de Heer zij met u allen. 
a. ZIJN VREDE OOK MET U. 
v. Want onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. …door Jezus Christus, onze Heer. 
a. AMEN. 

(We gaan zitten) 
- Over deze dienst: kijken naar de bloemschikking 
 

  Een stroom van licht 
  verdrijft het duister. 
  Kleurrijke, 
  geurende lente. 
 

- We zingen de psalm van Pasen: ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’ (Psalm 139: 1, 4, 14) 
- Smeekgebed 
- We zingen als responsie: ‘Kyrië eleison’ (Lied 301k – I voorganger / II allen) 
 
- We zingen als loflied: ‘Lof zij God in de hoogste troon’ (Lied 619: 1, 4, 5, 6) 
- Kinderkoor:  
  ‘t Is Pasen, zei de vink’ (Jules de Corte) 
  ‘Ik zag een kuikentje’ (Elly en Rikkert) 
 
HOREN 
- Gebed om de opening van het Woord 
- Kinderkoor: 
  ‘De paasmorgen’ 
  ‘Jezus leeft!’ 
 

 

- Gesprek met de kinderen 
 
 
  

https://www.geloventhuis.nl/2015/zingende-vogels/bidden-en-vieren/lente-liedjes-met-vogels-voor-de-paastijd.html
https://www.bijbelkracht.nl/vleugels/
https://www.youtube.com/watch?v=leG7PlsdwY4
http://www.oke4kids.nl/index.php?ajax=webshop_products&view=view_part&theme=default&part_id=820


- We zingen het projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (refrein + couplet Pasen) 
 

(Refrein:) 
Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst, 
Hij brengt mensen samen. 
 

(Pasen:) 
In de stralen van de zon 
zal de Heer je groeten. 
Hoop voor wie niet hopen kon: 
Jij zult Hem ontmoeten. 
 

 

(Het licht wordt door de kinderen meegenomen.) 
 
- Eerste Schriftlezing: Exodus 14:9-14 (NBV21) 
- We zingen: ‘Loof de Heer, want Hij is goed’ (Psalm 136: 1, 6, 7, 13) 
 
- Tweede Schriftlezing: Marcus 16:1-8 (NBV21) 
- We zingen: ‘Wij delen verdriet en zorgen’ (Lied 627: 1, 4, 5) 
 
- Verkondiging 
 
- We zingen: ‘Tussen waken, tussen dromen’ (Lied 631) 
 
DELEN 
- Wij gedenken: Albert Peters  (*17 oktober 1930 - † 18 maart 2024) 
- Moment van stilte 
- Het gedenksteentje wordt weggebracht, bij de melodie van Lied 730: ‘Heer, herinner U de namen’. 
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 
 
- Delen van de bloemengroet 
(Intussen komen de kinderen terug van de nevendienst en kunnen ze uit de crèche worden gehaald.) 
 
- Inzameling van de gaven:  
  1e Collecte: Kansarme jongeren opleiden voor horeca in Colombia 
  In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme  
  jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en  
  gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar  
  80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een  
  eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector. 
  2e Collecte: Beheer van de kerk 

 

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren: 
 U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:                    

NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein 
 U kunt ook digitaal bijdragen via GIVT-app  
 

Digitale collecte via GIVT-app 
Met ingang van 2024 is onze kerk aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-
app downloaden. 
Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw 
bijdrage overmaken. 
U kunt in het tabblad GEEF zelf uw bijdrage voor de 1e (diaconaal doel) en de 2e collecte (College 
van Kerkrentmeesters, beheer van de kerk) bepalen.  
Door te kiezen voor ‘çollecte toevoegen’ kunt u de 2e collecte toevoegen aan uw bijdrage.  
Na ‘volgende’ kunt u in de ‘lijst’ zoeken naar IJsselstein, dan kiest u PG IJsselstein.  
Door vervolgens op ‘GEVEN’ te klikken rondt u uw bijdrage af. 

 

  



- Kinderkoor:  
  ‘Kijk eens om je heen’ 
 

1. Kijk eens om je heen, kijk eens naar de 
grond: 
Overal nieuw leven in het rond! 
Blauwe bloemen, gele bloemen, 
veel te veel om op te noemen. 
Ook al lijkt het nog maar klein, 
dit moet iets van Pasen zijn! 
 

2. Kijk eens om je heen, kijk eens naar de lucht: 
Overal nieuw leven, nieuwe vrucht. 
Witte bloesems aan de bomen. 

Lente die weer is gekomen. 
Ook al lijkt het nog maar klein, 
dit moet iets van Pasen zijn! 
 
3. Kijk eens om je heen, kijk eens naar elkaar. 
Pasen maakt je nieuw, het is werkelijk waar. 
Laten wij het door gaan geven. 
Pasen, overal nieuw leven. 
Ook al lijkt het nog maar klein. 
Dit moet iets van Pasen zijn!" 

 

  ‘Happy Pasen’ 
 

 
GAAN 
- We zingen als slotlied (staande): ‘U zij de glorie’ (Lied 634) 
- Uitzending en Zegen 
- We zingen: Amen, amen, amen! (Lied 431C) 
(De ambtsdragers verlaten als eerste de kerkzaal) 
- Orgelspel 
 

https://www.songteksten.nl/songteksten/3593900/make-some-noise-kids/happy-pasen.htm


Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein. 
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,  
Marian van der Veen. 
 

Let op: vandaag begint de zomertijd! De klok is vannacht een uur vooruit gezet. 
 

Welkom 
Vannacht werd de nieuwe paaskaars in de kerk gebracht. En vanmorgen vroeg klonk de paasjubel al 
op de begraafplaats Eiteren. Ergens tussen waken, tussen dromen, is het haast ongemerkt Pasen 
geworden. Maar nu klinkt het uit volle borst: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ 
Wij vieren vandaag paasfeest in de Ontmoetingskerk, met de kinderen van de nevendienst en van 
het PaasKinderkoor o.l.v. Caroline Lange en Annemarijn van der Linden. ‘Wat goed dat je er bent!’ – 
was het thema van de Veertig dagentijd. Een thema met een uitroepteken. Nu het Pasen is, wordt 
daar een vraagteken achter gezet: ‘Waar ben je?’ Want het blijft haast niet te geloven, dat Hij er is 
en leeft. 
 
Kindernevendienst 
Tijdens de verkondiging is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Het verhaal 
van Pasen wordt verteld: Maria van Magdala ontdekt dat het graf leeg is. Ze vertelt het aan Petrus en 
een andere leerling, die meteen met haar meegaan. Als Maria weer alleen is, ontmoet ze Jezus. Ze 
denkt eerst dat het de tuinman is, maar als hij haar naam noemt antwoordt ze: Rabboeni! (Meester!) 
Jezus vertelt dat hij zal opstijgen naar de Vader. 
 
Bij de bloemschikking 
Pasen is het begin van een nieuwe schepping. Al dringt dat soms maar langzaam door. In de 
bloemschikking wordt het nieuwe leven zichtbaar. De bol ligt met de opening schuin naar boven. 
Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen 
een levensader. 
 
Paaskaars 
Een nieuwe morgen een nieuwe dag en een nieuw begin 
In het licht van God's aanwezigheid 
Dankbaar voor Zijn wonderbare schepping. 
Voor de Paaskaars hebben we ons dit jaar laten inspireren 
door het jaar thema van komend seizoen: ‘Een nieuw begin’. 
De band met kleuren symboliseert de kleuren bij zonsopkomst. 
Het begin van een nieuwe dag. We hebben ervoor gekozen 
het kruis niet als extra laag op de band te leggen, maar uit te 
snijden. Het kruis geeft ons daarmee ruimte voor een nieuw begin. 
 
De koffie met wat lekkers wordt aangeboden door.... 
Peter en Jeanine de Bruin-Trautmann. Zij vieren graag met u hun 10-jarig huwelijk. 
Tot ziens bij de koffie! 
 
Bezorging Samenspel 
De bezorging van Samenspel komt er weer aan. De pakketjes kunnen opgehaald worden op dinsdag 
2 april tussen 10.00 uur en 10.30 uur uit zaal 2. Je kunt ze ook vanmorgen meenemen vanuit de 
kerk. 
 
  

mailto:tussenspel@pgij.nl


Hoe kunnen we in de toekomst kerk zijn met elkaar? 
Kom mee het gesprek voeren; de data op een rijtje: 
Zo  7/4 11.30  Praat mee: Kerk met lunch 
Ma 8/4 14.30  Praat mee: Praagsingel 209 
Di  9/4 20.00  Praat mee: Panoven 63 [25-50 jaar] 
Do  11/4 20.00  Praat mee: Koperwiek 6 
Wo  17/4 20.00  Praat mee: Kerk [25-50 jaar] 
Do  18/4 14.30  Praat mee: Kerk  
Di 23/4 14.30  Praat mee: Kerk  
U kunt zich aanmelden bij E. ontmoeten@pgij.nl  
 
Zing mee – op 21 april 
Vorig jaar op 9 april overleed dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Naar 
aanleiding daarvan zullen in de GA!-viering op 21 april liederen en teksten 
van Huub Oosterhuis te zingen en te horen zijn. Het thema is: ‘Zing mee!’ 
Muzikale medewerking wordt verleend door pianiste Lineke Lever, 
organist/pianist Eugène Broekman en het vocaal kwartet & projectzangers. 
  
Omzien naar elkaar 
Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar  
 

⮚ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein:  
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur) 

⮚ Woonzorgcentrum Mariënstein, postcode 3402 en 3404: 
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr) 

⮚ Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048  E copas@pgij.nl 
⮚ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com 
 
Agenda deze week: 
Di 2/4 20.00 uur Kerkenraad 
Wo  3/4 20.00 uur  Cursus Weg van Leven  
Do  4/4  10.00 uur  Inloopmorgen  
Do  4/4  19.15-19.45  Interkerkelijk Stadsgebed in St. Nicolaas Basiliek 
Vr  5/4  19.45 uur  Meetingpoint 
Vr 5/4 20.00 uur Bijbel(v)uurtje bij iemand thuis 
Zo 7/4 10.00 uur Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit 
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