
Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en wil jij nog wat doen in de mei-vakantie? 

Je kan met ons mee naar Taizé in Bourgogne ,Frankrijk. 

Op zoek naar zingeving en rust? Of ontmoeting en internationaal? Lukt het jou om de 
tijd te nemen om na te denken. Welke rol speelt God/geloof in mijn leven? Denk dan 
eens om in de meivakantie mee te gaan naar Taizé in Frankrijk.

 We vertrekken zondag 26-4 vroeg in de morgen en zijn zondag 3-5 weer in de loop 
van de middag thuis. Waar gaan we heen? In Taizé wonen ongeveer 100 broeders in 
een klooster. Zij wonen en werken daar. Zij nodigen door het jaar heen jongeren uit 
om een week of langer met hen mee te leven. Iedere week zijn er tussen de 250 
maar in drukke weken wel 1000 jongeren die uit heel Europa/wereld naar ze 
toekomen. Kijk op de website Taizé.fr/nl

 Wat gaan wij doen? 

Naast de laagdrempelige vieringen ligt de nadruk op elkaar ontmoeten. Tijdens het 
werk, gespreksgroepen maar ook tijdens de momenten dat je vrij bent. Om zo samen 
te ontdekken wat ons samen bindt. Hoe en of je gelooft maar ook waar je blij van 
wordt maar ook wat je lastig vindt. Maar er is ook tijd voor jezelf om te lezen, 
studeren of een stuk te wandelen. 

Met wie gaan wij?

 In het verleden gingen wij altijd als groep uit 
IJsselstein vanuit de Ontmoetingskerk in 
personenbusje(s). Ook als je een vriend of 
vriendin mee wil nemen kan dat. Herman en 
Ingrid Verweij gaan mee als begeleiding/
chauffeurs mochten wij met een te groot aantal 
jongeren zijn zoeken wij daar chauffeurs/
begeleiding bij. 

Bijschrift



Waar verblijven wij?

 In principe krijgt iedereen een bed aangewezen in een slaapzaal. Meestal is dit 
samen met mensen van onze eigen groep en wordt eventueel aangevuld met 
anderen.

 Wat zullen wij eten ?

 Je krijgt in Taizé iedere dag drie maaltijden. Daarnaast is er een kleine winkel/café 
waar je chips, drinken enz. kunt kopen. 

Wat kost het ? De kosten voor de hele week verblijf, vervoer en eten is 300 EURO. 
Mochten de kosten voor jou een bezwaar zijn laat het dan weten dan kunnen wij 
kijken of er wat te regelen valt.

 Wil je meer weten ? Of wil jij en/of je ouders eerst met ons kennismaken ? Laat het 
even weten dan maken wij een afspraak. Wij kunnen van alles vertellen en/of foto’s 
laten zien GRAAG VOOR14 MAART OPGEVEN !! 

Groeten Herman en Ingrid Verweij 06-28886693 Hverweij15@kabelfoon.n


